“De Here zal u verstrooien” - De Profetie van Mozes
Alle rechten ©2024 www.bijbelstudie.info

In het Oude Testament lezen we diverse aankondigingen van de Ballingschap van de tien
stammen, Israél, en van Juda. Ook lezen we dat het volk zal terugkeren naar het Beloofde
Land, Israél. Eén van die aankondigingen over ballingschap vinden we in Deuteronomium.
Maar om welke ballingschap gaat dat?

In dit artikel ga ik in op vier samenhangende vragen:

1. wanneer is het boek Deuteronomium geschreven;

2. de ballingschap van het volk van Israél en hun terugkeer;
3. wanneer, en hoe, keert Israél terug tot God?

4. de rol van Assyrié in de eindtijd.

Nb. Vooral het gedeelte over de eindtijd is, tot op zekere hoogte, ‘met nevelen omhuld’. Ik kan hier
af en toe niet meer doen dan een indicatie geven hoe het, volgens mijn begrip van de Schriften, zou
kinnen gaan.

5 Pinn, Public 'domain| (via Wikiriisedi'-a Commons)
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Foto: na de 2° Wereldoorlog keerden veel Joden per schip terug naar Israél (Public Domain)
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Wanneer is Deuteronomium geschreven

Vaak wordt gesteld dat de boeken van Mozes en andere boeken uit het OT pas tijdens de
ballingenschap geschreven zijn “want deze ballingschappen hadden niet voorzien kunnen worden”
zeggen de (ongelovige) theologen en ‘wetenschappers’. En al helemaal niet in de tijd van Mozes,
volgens hen.

Men heeft daarvoor een theorie opgesteld, de “documentaire hypothese”, welke ik in dit artikel
uitgebreid bespreek'. De documentaire hypothese, en haar nadere uitwerking, is niet zondermeer ‘de
waarheid’ (integendeel!) en zeker niet onomstreden. Laat staan dat er consensus over is, zoals
sommige claimen, in de wetenschappelijke- en theologische wereld.

Daarnaast claimen deze wetenschappers en theologen dat “de schrijvers van de Thora”, de eerste
vijf boeken van Mozes, de boeken schreven om de Joden in de ballingschap te voorzien van een
“nationale identiteit” en religie. Zo komt men dan tot verregaande conclusies over het ontstaan van
het Oude Testament.

Men doet voorkomen alsof profetie, in de Bijbel, veelal achteraf pas op schrift is gesteld. Oftewel:
het Oude Testament is grotendeels een verzonnen tekst aldus deze wetenschappers en theologen.

Waarom is het, tot op de dag van vandaag, belangrijk over deze vraag na te denken? Wel, als het zo
is dat het Oude Testament voor het overgrote deel pas achteraf, tijdens de ballingschap van de Joden
in Babel, is geschreven is het een totaal ongeloofwaardige verzameling van boeken. Dan hoef je er
verder geen geloof aan te hechten.

Wat ik dan zo vreemd vind is waarom theologen en wetenschappers er hun levenswerk van hebben
gemaakt om hier studie van te maken en proberen theorieén te bouwen om deze opvattingen te
‘bewijzen’ en onderwijzen. Als zij werkelijk geloven wat zij zeggen, wat doet her er dan nog toe? Tk
zou denken: ga dan je leven nuttig besteden, als je het toch niet gelooft? Zoek een leuke hobby?

Boeken van Mozes

Zonder twijfel heeft de auteur van de eerste vijf
boeken gebruik gemaakt van bestaande kennis en
bronnen. Mozes was immers opgevoed aan het hof
van de Farao, daarna verbleef hij veertig jaar bij de
Midianistische man van God, en later ook zijn
schoonvader, Jetro.

Mozes heeft dus zowel het wereldlijk onderwijs, aan
het hof van Farao, genoten als geestelijk onderwijs.
En daarom was hij zeer wel in staat de eerste vijf
boeken, de Thora, samen te stellen.

(afb. rechts: de berg Horeb in de Sinai-woestijn)

Wanneer we kijken naar het boek Genesis zien we dat Mozes de inhoud er van niet ‘vanuit de
Hemelen geopenbaard kreeg’ maar dat het een door hem samengesteld werk is op basis van orale
traditie en, naar ik aanneem, ook de nodige geschreven bronnen.

1 https://bijbelstudie.info/wanneer-en-door-wie-is-de-thora-geschreven/
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Het schrift was toen al lang en breed bekend. Daarbij, zo geloof ik, is Mozes geleid door Gods
Geest in het samenstellen. Wat relevant is voor gelovigen is opgenomen in de Schriften.

Het boek Genesis heeft in die zin overeenkomsten met Deuteronomium — want beide boeken
schetsen een geschiedschrijving noodzakelijk voor het volk om te weten: ‘wat is onze afkomst’.

Genesis eindigt bij Egypte, de dood van Jozef. Het boek Deuteronomium begint bij de wording van
het volk, de 2° generatie, als Gods Volk, bij de berg Horeb in de Sinai. Daar is de Wet gegeven en
heeft het volk een verbond met God gesloten. Er tussenin hebben we Exodus (uittocht), Leviticus
(godsdienstige- en wereldlijke wetten) en Numeri (geschiedschrijving woestijntijd).

De profetie van Mozes

“De Here zal u verstrooien onder alle natién van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult
gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. Gij zult onder
die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de Here zal u daar een bevend
hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.

Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en
van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds: Was
het maar morgen — vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen
zien.

De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij
zult die nooit weerzien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden
worden, maar er zal geen koper zijn.” (Deut 28:64-68)

Wat door de eerder genoemde geleerden vergeten wordt, gemakshalve, is dat Mozes in
Deuteronomium niet alleen over de ballingschappen sprak (dat zou immers logisch zijn als het in de
Ballingschap geschreven zou zijn) maar ook over de verre toekomst, over een periode na de
Ballingschap — waaruit de Joden terugkeerden immers?

Mozes schetst de meest vreselijke situaties die het volk zullen overkomen wanneer zij zich afkeren
van God en de Wet niet meer zullen houden. In een paar verzen geeft hij in een notendop de historie
van de Joden nd de terugkeer uit de ballingschappen.

Stel nu dat de theologen en wetenschappers gelijk hebben en de boeken van Mozes niet door hem
maar door ‘latere schrijvers’ zouden zijn samengesteld, hoe kan het dat deze schrijvers zo ver in de
toekomst konden kijken? Immers, men was nog niet eens teruggekeerd uit de ballingschap in Babel,
laat staan voor een tweede keer verstrooid ‘onder alle natién’?

Dan moeten ofwel de betreffende schrijvers grote profetische gaven hebben gehad, .. ofwel: de
boeken zijn wél door Mozes op schrift gesteld! Ten overvloede: in de latere boeken van het Oude
Testament vinden we daarnaast nog een groot aantal andere profetieén, onder andere over de komst
van de Messias, die honderden jaren later in vervulling gingen.

Dit ondergraaft daarmee eveneens het standpunt dat profetieén “pas achteraf” op schrift zijn gesteld,
zelfs als ze tijdens de ballinschappen zouden zijn geschreven.
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Want ook hier geldt: ofwel de in Babel verblijvende schrijvers die ‘met het oogmerk een religie en
nationale verbondenheid te scheppen’ hebben enorme profetische inzichten gehad, ofwel,.. de
boeken zijn werkelijk door de betreffende profeten geschreven.

Ik ga, gezien het interne bewijs en nog diverse andere redenen (zie ook mijn boek? “Dat Geloof ik
niet”, pg. 19-24) zoals taalgebruik, intern bewijs in de boeken van het Oude Testament,
archeologisch bewijs en vele andere redenen, er vanuit dat de Thora alsmede alle andere boeken van
het Oude Testamen op schrift zijn gesteld door “Mozes en de profeten” en nog een aantal andere
schrijvers zoals David en Salomo.

Het is, op basis van de ons ter beschikking staande informatie en feiten, volstrekt onhoudbaar
anders te concluderen.

Ballingschappen

Zoals gezegd, de Joden keerden na de ballingschap uit Babel terug. In het bijzonder de stammen
Juda, Benjamin, Levi en groepen uit Efraim en Mannasse: het “dubbele deel” van Jozef, zijn zonen.
In het boek Ezra wordt dit in detail beschreven. Toch gelden de teruggekeerden als ‘geheel Israél’.

Geheel Israél
Er zijn een groot aantal andere delen in het Oude Testament (onder andere 2 Kron. 11, 15 en 30)
waar gesproken wordt over Israélieten uit de tien stammen.

Vlak na het uiteenvallen van Israél in tien en twee stammen kwamen er vanuit de tien stammen
mensen in Juda wonen (2 Kron. 11:14-17). Later gebeurde dit onder koning Asa weer (2 Kron.
15:8-10). Zij kunnen dus niet weggevoerd zijn tijdens het in ballingschap voeren van de tien
stammen. (Israél en de Bijbel).

Daarnaast weten we natuurlijk ook van de Samaritanen, die ontstonden toen achtergebleven arme
Israélieten (alleen de ‘bovenlaag’ van de bevolking werd gedeporteerd) zich mengden met andere
bewoners in de regio. Zij, zo weten we ook, hielden zich ook aan de Thora en het Samaritaanse volk
bestaat nog steeds®. Zij hebben Israél nooit verlaten.

Daarom werd in de tijd van de Here Jezus dan ook gesproken over “geheel Israél”, immers de
gedachte is dat heel het volk vertegenwoordigd was via nakomelingen “uit geheel Israel”,
samengesmolten met Juda, Levi, Benjamin en Jozef’s zonen.

De “tien stammen” zijn dan ook niet zo “verloren” als vaak gedacht wordt, hun overblijfsel is
geassimileerd met Juda, Levi, Benjamin, Efaim en Manasse.

Verstrooid onder alle natién

Het opmerkelijke aan de profetie van Mozes is, nogmaals, dat Mozes dus niet spreekt over de
bekende ballingschappen. Hij zegt immers: “De Here zal u verstrooien onder alle natién van het
ene einde der aarde tot het andere”.

2 https://bijbelstudie.info/dat-geloof-ik-niet-de-bijbel-mythe-of-waarheid/
3  https://nl.wikipedia.org/wiki/Samaritanen
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IJzertijd

Vergis je in die zin niet als zou dat ‘onder een paar volken’ zijn. Men was zich ook in die tijd zeer
bewust van het feit dat er zeer veel volken in ‘verre landen’ waren, dreef handel, voerde oorlogen en

reisde over grote afstanden.

In 1921 werden bijvoorbeeld de restanten van het Meisje van Egtved* gevonden. Modern onderzoek
heeft -tot verbazing van de wetenschappers- aangetoond dat zij meermaals grote afstanden had
afgelegd van het Zwarte Woud in Duitsland naar Jutland® (Denemarken). Te voet, wel te verstaan.

Wanneer was het dat zij rondreisde? In de ‘ijzertijd’ (in West-Europa was het toen nog de
‘bronstijd’). Het was rond dezelfde periode als de Exodus en de intocht in het beloofde land.
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“Het gebied tussen Anatolié in het noorden en de Perzische Golf in het zuiden was een centrum
van landbouw, geschreven taal en het gebruik van brons. [..] Archeologisch bewijs suggereert
inderdaad dat het ijzer zich relatief snel verspreidde na de val van het Hittitische Rijk rond 1200
v.Chr. Het eerst bekende ijzer ten noorden van de Alpen is dat van een scheermes van rond 1000
v.Chr. Het lemmet, gevonden in Arnitlund in Denemarken, is van brons, maar het scheermes is

versierd met twee afbeeldingen: — een schip van goud en een slang van ijzer.” (Historia®).

Alleen al aan de verspreiding van ijzer en brons kunnen we dus zien dat volken ver van elkaar
vandaan, waarschijnlijk “via-via” van elkaar wisten en hun kennis, kunde en materialen zoals ijzer

met elkaar via de handel deelden.

4 https://scientias.nl/levensverhaal-van-meisje-uit-de-bronstijd-blootgelegd/

5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Meisje_van_Egtved

6  https://historianet.nl/cultuur/archeologie/ijzertijd-het-geheime-metaal-dat-de-wereld-veranderde
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Het gaat dus niet aan om te doen alsof een profetie, waarin wordt gesproken over “alle natién”
kleiner te maken dan deze is. Nog afgezien van het feit dat het niet Mozes’ eigen woorden waren
maar de woorden die hij namens de Here sprak.

Vervulling profetie

Er is maar één periode in de geschiedenis die in aanmerking komt voor de vervulling van deze
profetie van Mozes, namelijk de wereldwijde verstrooiing van de Joden, Israél, nadat Jeruzalem
verwoest werd in het jaar 70 n.Chr.

Wanneer hij zegt: “Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult
gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond;
en des avonds: Was het maar morgen — vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het
schouwspel, dat uw ogen zien.” herkennen we hier duidelijk de afgelopen ca. 2000 jaar in; de
pogroms, de achterstelling van Joden, tot aan de vreselijke holocaust die mijns inziens ook in de
verzen daarvoor aangestipt wordt.

Op schepen naar Egypte

Maar dan is er nog één, nogal vreemd, vers aan het eind van dit gedeelte:

“De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij
zult die nooit weerzien”

Heel veel christenen denken dat met de terugkeer van het volk in het land Israél de profetieén
vervuld zijn. Maar de menselijke, zionistische, terugkeer naar het land in 1948 is niet de (complete)
vervulling van profetie. Het is wel een noodzakelijke stap in de weg naar de vervulling van de
profetie.

God wil namelijk dat het volk zal terugkeren naar Hém, dat het volk zich bekéért. Het huidige volk
is onbekeerd, Israél is een seculiere (ongelovige) staat.

Tot nu toe hebben we het gedeelte uit Deuteronomium letterlijk kunnen lezen en vervuld zien gaan.
Dit laatste vers wordt vaak ‘vergeestelijkt’.

Dat is in mijn optiek een onnodige en ongewenste manier van bijbeluitleg. Als je het ene deel
letterlijk neemt, dan het andere ook. Er is geen aanleiding dit opeens anders te gaan lezen. Gezien
de context kan en mag dat ook niet.

Wanneer we lezen: “De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik
u gezegd had: Gij zult die nooit weerzien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te
koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn.” dan is de enige redelijke manier van uitleg
dat we ook dit vers zo letterlijk mogelijk moeten nemen.

Er zijn heel veel foto’s van Israéli’s die na de tweede wereldoorlog per schip naar Israél
terugkeerden. Je zou daar een vervulling van deze tekst in kunnen zien. Het past ook in het plaatje
van de koehandel die de volken deden.
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Men zat, in Europa, na de tweede wereldoorlog “met de Joden in de maag”. Duizenden Joden die de
concentratiekampen overleefden en terugkeerden naar Nederland mochten na de oorlog niet eens
meer in hun eigen huis gaan wonen. Hun woningen waren door de gemeenten toegewezen aan
ambtenaren en bestuurders’.

Ook winkels en bedrijven waren door Nederlanders ingepikt(!) en de Joden die uit de onderduik,
kampen of andere landen terugkeerden hadden het nakijken: “Illustratief is dat slechts een deel van
de kleding, huisraad en sieraden die bij niet- Joodse buren en kennissen was ondergebracht, na de
bevrijding werd teruggegeven.”®.

Aliyah Bet

Een tegenwoordig bij veel mensen onbekend stukje geschiedenis is de Aliyah Bet. Terwijl dit voor
de wording van de staat Israél juist héél relevant was.

In de voormalige Duitse concentratiekampen verbleven na de oorlog nog altijd tienduizenden
ontheemde Joden, vooral uit Oost-Europa, die nergens naartoe konden. Ook in het naoorlogse
Nederland konden veel Joden niet aarden. Jongeren hadden een achterstand op school en jonge
mannen werden opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen in Nederlands-Indié.

Honderden jongeren vertrokken daarom tussen 1945 en 1948 naar Palestina om naar zionistisch
ideaal mee te helpen aan de oprichting van een Joodse staat. Maar Palestina stond onder Engels
gezag en dat had stringente immigratiebeperkingen ingesteld voor Joden. In antwoord hierop
organiseerden Palestijnse Joden grootscheepse clandestiene operaties om zoveel mogelijk
Holocaust-overlevenden uit Europa naar Palestina te halen, Aliyah Bet genoemd.

De Nederlanders reisden in het geheim in i
groepjes naar de Franse zuidkust, om zich daar
in te schepen voor de overtocht naar Palestina;
voor velen verliep die dramatisch.

Eenmaal in Palestijnse territoriale wateren vielen
de Britse oorlogsschepen de boten vol migranten
aan en de opvarenden werden vastgezet in
kampen in Palestina en op Cyprus.

De 4500 opvarenden van het beroemde schip de
Exodus kwamen niet verder dan de kade van
Haifa. Zij werden door de Britten onder dwang : 4 o W
terug naar Europa verscheept en eindigden na maandenlange omzwervingen in de Britse
bezettingszone van Duitsland.

Zo zaten veel Holocaust-overlevenden opnieuw vast in voormalige concentratiekampen. Het leidde
tot grote internationale verontwaardiging en heeft de oprichting van de staat Israél in 1948
versneld. (Joods Cultureel Kwartier®).

7  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2429083-na-de-oorlog-kregen-holocaustslachtoffers-hun-eigen-huis-niet-meer-terug
8 https://joodsecanon.nl/94z/1945-Terugkeer/
9 https://jck.nl/agenda/exodus
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Een schandalige handelwijze van de Britten. Maar ook van de Nederlandse en andere westerse
regeringen en inwoners. Als ‘slaven en slavinnen’ werd er met de Joden omgegaan en de overheden
en bevolking hadden niet ook maar enige empathie met de in de kampen getraumatiseerde Joden die
zeer veel vrienden en familie waren verloren (slechts 25% van de Joodse bevoling in Nederland
overleefde de oorlog).

Omdat men ‘het probleem’, met het schaamrood op de kaken, wilde oplossen werd de oprichting
van de staat Israél versneld.

De opvatting, die meer en meer rondgaat, dat de Joden het land Israél “bezet” hebben of hebben
ingenomen is dan ook een regelrechte leugen, verspreid door onder andere de palestijnse
propaganda-machine. Het land is hen gegeven door de westerse landen en dit is bekrachtigd door de
Verenigde Naties.

Intrigerend vraagstuk

De schepen echter die we hier zien gingen niet naar Egypte. Ze gingen naar Israél. En het betrof ook
slechts een beperkt deel van het volk.

Het is een intrigerend vraagstuk. Wat is de rol van Egypte, wat zijn die schepen waarover we lezen?
Wanneer is dat moment? Of is het al geweest?

Ik denk, met het zicht dat ik nu op de situatie heb, dat we moeten gaan denken aan de eindtijd en de
profetie van Jesaja (m.n. hoofdstuk 18 en 19) hier een rol in speelt.

J.N. Darby schreef in de synopsis: “‘Israél zal hersteld worden door een of andere machtige natie
van buiten de grenzen van zijn oude en nationale betrekkingen (de rivieren van het land Cusj, de
Eufraat en de Nijl). Maar Jehova blijft op de achtergrond, hoewel Hij alles leidt. Dan, als Israél zal
beginnen uit te botten als een wijnstok in het land, zal het ten prooi worden overgegeven aan de
volken. Niettemin zal het in die tijd als een offerande aan Jehova gebracht worden en zal het zelf
ook een offerande aan Hem brengen.”

Darby wist toen nog niet hoe Israél, door menselijk toedoen, hersteld zou gaan worden. Hij meende
dat dit met de steun van “Kush” zou gebeuren. We zien nu, achteraf, dat dit niet het geval was maar
dat Kush’ handelen nog in de toekomst ligt. Desondanks is het opmerkelijk dat wie op de Schriften
vertrouwt de toekomst heel wat duidelijk zal zien dan wie dat niet doet!

In deze hoofdstukken zien we dat “Assyrié” genoemd wordt (toen bestond dat uit Libanon, het
westelijk deel van Jordanié, Syrié, het oostelijk deel van Turkije, Irak, het noodwesten van Iran).

“Israel en Juda lag ten zuidoosten van dit uitgebreide rijk. En ten zuidoosten daarvan lag weer het
machtige Egypte. Zo lagen Juda en Israél tussen twee grote rijken in.” (Alfred Muller').

Deze profetie van Jesaja is (eveneens) nog niet vervuld. Hij zegt namelijk dat Assyrié en Egypte een
‘heerbaan’ naar elkaar zullen hebben — door Israél heen dus — én dat ze beiden de Here zullen gaan
dienen. Maar, dat gebeurt pas nadat 2/3° deel(!!) van het volk Israél wordt vernietigd door Assyrié.

De Assyrieérs bestaan nog steeds als volk maar zijn verspreid geraakt over de hele wereld.

10 https://alfredmuller.net/2019/02/07/%E2%80%8Bassyrie-toen-en-nu/
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De Assyriérs zijn een semitisch volk en voornamelijk oosterse christenen, verdeeld over
verschillende oosterse kerken. Ze spreken en schrijven in verschillende dialecten van het Syrisch. In
die taal, die is voortgekomen uit het Aramees, noemen ze zichzelf Suraye - een etno-religieuze
benaming die ‘Syrisch sprekende christen’ betekent. Vele Assyriérs zijn in de twintigste eeuw
geémigreerd. Ze hebben zich gevestigd in West-Europa, Noord-Amerika, Australié, Nieuw-Zeeland,
Libanon, Jordanié, Israél, Armenié, Georgié, het zuiden van Rusland en Azerbeidzjan. [..] Recent
DNA-onderzoek, uitgevoerd door Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi en Alberto Piazza, “toont aan dat
Assyriérs duidelijk een genetisch profiel hebben dat hun bevolking onderscheidt van alle andere

populaties.” (Wikipedia'")

Het is onwaarschijnlijk dat met Assyrié dit Assyrische volk wordt bedoeld door Jesaja, maar het
betreft wel het gebied.

De herrijzenis van Assyrié

Ik geloof, op grond van de Bijbel, dat Assyrié — middels bondgenootschappen of oorlog — weer zal
herrijzen. Het zal mij niet verbazen als Syrié daar een belangrijke rol in speelt. Voor wie denkt “dat
kan nooit!”: zou u, als u in 1930 geleefd had geloofd hebben dat Israél weer een staat zou worden?

Hebben we niet de maken met de besturing van deze wereld door een Schepper machtiger dan wie
of wat ook maar? Darby, en anderen met hem, geloofden al in de 19° eeuw dat dit zou gebeuren. Op
grond van de Bijbel verklaarden zij dat Israél hersteld zou worden. Veel theologen “hoonden hen
weg”. In 1948 werden zij ernstig beschaamd!

In Syrié bevinden zich nog veel Assyriérs, zie eerder. Stel nu dat de huidige president Assad ten val
komt, of zijn opvolger, en er een Assyrische heerser komt? Die in staat zal blijken het rijk te
‘herstellen’? De Assyriérs zijn een semitisch volk en hebben veel verwantschap met Israél.
Assyriérs zijn veel christen en staan op goede voet met de Joden. Denk aan de valse vrede
(Openbaringen!) die er zal komen? Het zijn maar losse flodders en gedachten, maar niets moet ons
bevreemden!

In Libanon alleen al bevinden zich tienduizenden Hezbollah-terroristen. Syrié heeft een goed en
sterk leger. De hele regio is tot de tanden bewapend. De Here Jezus vewijst niet voor niets naar de
profeet Daniél, die profeteerde:

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij
slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen,
en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest
is.” (Daniél 9:27, NBG51)

Als daar iemand, een leider, komt die deze volken en groepen kan verenigen (wat te denken van de
antichrist?) is het een overmacht waar ook Israél niet tegen opgewassen is. Met een ‘vredesverbond’
zal hij Israél verleiden, maar de prijs -en dit is een verschrikkelijk lot voor het volk- zal uiteindelijk
hoog zijn. Totdat ze eindelijk zullen terugkeren tot God.

11 https://nl.wikipedia.org/wiki/Assyri%C3%ABrs_(volk)
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TRRL,

Grens iussen Israél en Egypte. Foto Wilson44691 (Public Domain)

Eén m.i. logisch scenario zou kunnen zijn dat Assyrié de strijd aangaat met Israél, veel Joden zullen
vluchten naar “Egypte”, de Sinai-woestijn in — waar zij vandaan kwamen en omzwierven tijdens de
Exodus. Van daaruit zullen zij dan later door de Here teruggebracht worden.

Juda grenst aan de Negev/Sinai en is bergachtig gebied. De Here Jezus zegt in Matt. 24:16 “laten
dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen”.

Ze zullen proberen te steunen op hun bondgenoot ‘uit een ver land’ zegt Jesaja. Maar die komt te
laat om hen te redden. Onwillekeurig denk ik dan aan Amerika. Of wellicht een Arabische
bondgenoot. Jesaja 18:1 spreekt over Cusj (Koesh). Dat is zuidelijk Egypte, Soedan en de Hoorn
van Afrika (Somalisch schiereiland). We weten (nog) niet welk land dat precies zal zijn.

Sommigen menen dat de Europese Unie of de NAVO betrokken zal zijn of die bondgenoot is. Dat
zou kunnen, immers al decennialang — onder verschillende namen — is bij de Hoorn van Afrika een
groot aantal militaire schepen daar actief, waaronder die van de Europese Unie. Maar ik vind dat
speculatief op dit moment.

Bekend is ook dat ze steunen op Egypte, de ‘geknakte rietstaf’. Valt Assyrié, nadat ze Israél hebben
verslagen, wellicht daarom daarna ook Eypte — verzwakt door interne strijd en burgeroorlog - aan
(Jes. 19:1-4), vanwege de Joden die daar schuilen? Vanwege hun bondgenootschap?
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Reden dat we, uiteindelijk, niet precies kunnen doorgronden wat er gaat gebeuren is dat het profetie
betreft in de periode van het einde van de grote verdrukking.

Sjechina

Wat Mozes heeft gezien en geprofeteerd, wat Jesaja heeft gezien en geprofeteerd, wat Daniél heeft
gezien en geprofeteerd én wat de Here Jezus openbaarde betreft allemaal het volk Israél aan het
einde van de grote verdrukking en hoe de Here hen uiteindelijk zal redden van hun vijanden.

Israél, maar ook wij als gelovigen, kunnen deze dingen niet bevatten, ze zijn ‘versluierd’. Er zijn
aanwijzingen die pas als ze (bijna) zover zijn zullen worden onderkend. Dat zal ook zo zijn met de
‘schepen’ waar Mozes over spreekt.

Zijn het letterlijk schepen? Misschien zijn het wel vliegtuigen. Of auto’s, bussen, militaire
voertuigen? In elk geval is het, mijns inziens, duidelijk dat Israél daarmee zal vluchten en
vervolgens vanuit de Sinai en Egypte weer zal terugkeren naar het land nadat de Here Jezus hun
vijanden verslaat (Zacharia 14; Matt. 24:26-31; Hand 1:11).

Persoonlijk geloof ik gezien al het vorenstaande dat het volk Iraél, grotendeels, naar de berg Horeb
zal gaan vluchten. De berg waar zij ooit het verbond met God sloten. Waar de Sjechina, de
aanwezigheid van God, was en weer zal zijn. En dat Hij hen zal terugleiden naar het land vanaf die
plaats. Nadat het verbond met Israél opnieuw is gesloten.

“Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk
Egypte, het werk van Mijn handen Assyrié, en Mijn eigendom Israél!” (Jes. 19:23-25)

Daarna zal er, zo zegt Jesaja, herstel zijn. De volkeren zullen ‘uigeraasd’ zijn, ze zullen knielen voor
de Heere Jezus, en het duizendjarig rijk vangt aan. Assyrié en Egypte zullen de Here dienen samen
met het bekeerde Israél. De heidenvolken zullen optrekken naar Jeruzalem om God te dienen (Jesaja
2:3,4; Zacharia 14:16-19; Jesaja 66:23).

Wat Israél volgens de Bijbel, volgens de profetie uit het Oude Testament, zal moeten leren,
begrijpen, is dat niet zij “op eigen kracht” de strijd voeren maar dat de Here de strijd voert, net als
in de tijd van Jozua, op Zijn tijd: “Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw
hand gegeven. [..] Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!” (Jozua 6:1-16).

Dat is een vreselijke les die je niemand gunt, in het bijzonder het Volk Israél, het volk van God, niet.
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