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1. Inleiding

Eén van de meest bekende personen in God’s Woord is de Apostel Petrus. Als mensen kunnen we ons
vaak zo goed met hem veréénzelvigen, vooral in zijn menselijkheid herkennen we ons zelf. Zijn
successen, zijn falen. Hij is de man die ‘overal een mening over heeft’ . Ja, Petrus, dat is een man,
een strijder! Die het zwaard opneemt om zijn Here te verdedigen. Ook de ‘verrader’, die ontkent dat
hij bij Jezus hoort. De prediker, op de pinksterdag. Een echt mens. Géén vrome praatjesmaker maar
de zeloot, de vrijheidsstrijder, iemand van actie!

En daar houdt het vaak op. De Petrus die wij kennen, het beeld dat wij van hem hebben, is vaak het
‘kinderbijbelbeeld’. Of, in veel gevallen, het beeld dat de Kerk van hem heeft gemaakt: de martelaar
die in Rome, met zijn hoofd naar beneden, werd gekruisigd. De
man die de ‘sleutels van de hemel’ zou hebben gekregen van de
Here Jezus. De sleutels waarvan de R.K. kerk beweert dat deze zijn
overgedragen aan de Paus, die de opvolger zou zijn van Petrus.

Paulinische gelovigen?

De meeste gelovigen, zeker in evangelische kring, hebben niet
zoveel op met Petrus. Hij is, zo zegt men, de “Apostel van de
besnijdenis”. Oftewel de man die een bediening onder de Joden
had. Dat klinkt zelfs wat neerbuigend, naar mijn idee. We zeggen
“wij zijn *heidenen’ en dus is Paulus voor ons véél belangrijker”. Zo
zijn er die zichzelf zelfs “paulinische gelovigen” noemen. Een woord
waar Paulus van zou gruwen denk ik, als we lezen wat hij schrijft
aan de Korintiérs:

1 Kor. 1:10-13

10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de haam van onze Here
Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen
scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van
zin en één van gevoelen. 11 Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de
(huisgenoten) van Chloé&, dat er twisten onder u zijn. 12 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus
heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! 13 Is Christus
gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?

Deze studieserie

Deze serie van studies is dus vooral niet bedoeld om onszelf te veréénzelvigen met één bepaalde
apostel. Wat we beogen is: Iéren van Petrus. Net zoals we van Paulus leren. En de andere apostelen!
Daarvoor bestuderen we het leven van Petrus, zijn bediening (o.a. in de Handelingen) en zijn brieven.
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2. Achtergrond van Petrus

Handelingen 2:14-40

We lezen hier over Petrus’ eerste openbare optreden; zijn prediking op de 1° Pinksterdag. Wie was die
man, die daar de Joden zo toesprak? Met zoveel gezag en overredingskracht dat er meer als 3000
mensen zich bekeerden en lieten dopen?

Naam, familie

Hoewel de apostel Petrus bekend is onder de naam ‘Petrus’ was zijn haam, vanaf zijn geboorte, Simon
of Simeon. Dit is een hebreeuwse naam, maar er is geen bewijs dat Petrus uit de stam Simeon was.
Hij was de zoon van ene Johannes, en een broer van Andreas.

Joh 1:35-43

Andreas was al een discipel van Johannes, maar ging tot de discipelen van de Here Jezus behoren. Hij
was tegenover Petrus erg stellig, op grond van het profetische woord van de profeet Johannes, en
verklaarde: “Wij hebben gevonden de Messias”. Voor Petrus reden genoeg om zich direct bij de Here
aan te sluiten! De Here Jezus geeft hem daar zijn nieuwe “bij”-naam: Petrus of, in het Grieks, Kefas.

Woonplaatsen
Petrus woonde of was geboren in, Betsaida, net als Filippus °™ 1>, Later ging hij wonen in
Kaperrnaum Marc. 1:21, 29.

Kapernaum ligt op 4 km afstand van de plaats, waar de rivier de Jordaan het Meer van Galilea
binnenstroomt. Kapernaum was een douanestad op de weg naar Damascus en tevens de
residentiestad van een hoge Romeinse officier. Kapernaum was een drukke handelsstad waar
kooplieden hun zijde en specerijen brachten uit Damascus, en gedroogde vis en de vruchten
van de vlakten van Genesareth mee terug namen. Kapernaum werd het centrum van de
werkzaamheden van de Here voor ongeveer 20 maanden. In Kapernaum hield Hij de meeste
van Zijn redevoeringen en met vele wonderen toonde Hij Zijn goedheid en almacht aan de
mensen. Jezus onderwees hier in de synagoge (Markus 1:21, Lukas 4:31-33).

Hier dreef Hij de boze geest uit en genas Petrus' schoonmoeder (Matth. 8:14-17, Markus
1:21-24, Lukas 4:31-41). Hij genas ook de dienstknecht van de Romeinse hoofdman (Matth.
8:5-13, Lukas 7:1-10) en de verlamde man, die door het dak neergelaten werd (Matth. 9:1-8,
Markus 2:11-12, Lukas 5: 17-20). Hij wekte het dochtertje van Jairus op uit de dood (Matth.
9:18-26, Markus 5:22-43, Lukas 8:41-56). Hij genas de bloedvloeiende vrouw (Matth. 9:20-
22, Markus 5:25-35, Lukas 8:43-48), de twee blinden (Matth. 9: 27-35), de zoon van een
koninklijke hoveling (Joh. 4:46-54) en de man met de verdorde hand (Matth. 12:10-14,
Markus 3:1-6, Lukas 6:6-11). Verder genas Hij ontelbare zieken die bij Hem gebracht werden
(Matth. 8:16-17, 9:36-38).%)

In Mat 11:23 spreekt de Here tot de stad, vanwege hun ongeloof:

“En gij, Kafarnaiim, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij
nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou
gebleven zijn tot de dag van heden.”

Het is voor ons bijna niet voor te stellen dat er in één plaats zoveel wonderen, met zéveel getuigen,
gebeurden en dat men, op een enkeling na, toch niet Hem aanvaarde! De woorden van de Here
gingen in vervulling, want tot 1905 heeft men niet meer geweten waar de stad lag. In dat jaar werden
de ruines van de plaats opgegegraven, de werkzaamheden waren klaar in 1926. De stad is nog steeds
een ruine.

" http://israelreis.schouwstra.info/kapernaum.htm
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Opleiding
In Handelingen 4:13-14 lezen we het volgende over Petrus:

“Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij
ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden
hen, dat zij met Jezus geweest waren; 14 en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden
zij er niets tegen inbrengen.”

Op basis hiervan denken veel mensen dat Petrus en Johannes ‘domme’ mensen waren; niet in staat
om te lezen of te schrijven. Maar niets is minder waar! Wat de Schriftgeleerden, en de schrijver Lukas,
hiermee bedoelden was dat zij ongeschoold waren in de rabbijnse leer en tradities. Oftewel: ze waren
niet ‘afgestudeerd’ als ‘dominee’, het waren geen mensen die geschoold waren in de ‘theologie’.
Daarom verwonderden zij zich, zij waren in de ogen van de schriftgeleerden maar ‘leken’ en hadden
toch kennis van het profetische woord. Hoe kon dit? En toen zagen ze het: het waren leerlingen van
Jezus!

Petrus —en we komen hier later nog op terug, want hier is ook bewijs voor- was ongetwijfeld
geschoold in lezen en schrijven, zoals alle kinderen in die tijd. Iedereen in die tijd leerde namelijk in
zijn jeugd lezen en schrijven zodat zij de Schriften konden lezen!

Beroep

Petrus en Andreas waren vissers van beroep. En aangezien in die tijd de jongens vaak het beroep van
hun vader leerden, is het aannemelijk dat ook zijn vader een visser was. Zij hadden een bedrijf samen
met Zebedels en zijn zonen: Jakobus en Johannes. Petrus, Jakobus en Johannes waren de drie
discipelen die het dichtste bij de Here Jezus stonden.

Naast Zebedels, Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes werkten er in het vissersbedrijf 66k nog
personeel: dagloners " 120, Dit duidt er op dat het bedrijf goed floreerde; maar niet alleen dit feit,
ook het feit dat Petrus een zeer grote woning had wijst daarop. De woning was zo groot dat hij de
Here en andere discipelen onderdak kon verschaffen: Marcus 1:29-39.

We zien hier dus dat Petrus, de schoonmoeder van Petrus, de Here zelf en diverse andere discipelen
in het huis verbleven. Tussen de regels door zien we ook nog iets anders; in vers 39 staat: “En Hij
ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit.”. Het Evangelie
van het Koninkrijk werd dus door de Here overal in Galilea, persoonlijk, gepredikt en door tekenen en
wonderen bevestigd.

Maatschappelijke status

Petrus was dus niet de eerste de beste, evenals Jakobus en Johannes. Zakelijk gezien ging het hen
voor de wind; ze waren niet onbemiddeld. Hij was getrouwd: de Here genas immers zijn
schoonmoeder en, wat veel mensen niet weten, zijn vrouw reisde met hem mee tijdens zijn
Evangelisatiereizen.

In 1 Kor 9:5 schrijft Paulus namelijk:
“Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de

andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas?”

Diverse apostelen waaronder Jakobus, Judas (de broers van Jezus) én Petrus (Kefas) namen hun
vrouw mee op hun reizen. Dit éne vers zegt ook iets over de reizen van andere evangelisten dus;
klaarblijkelijk waren Paulus en zijn metgezellen niet de enigen die evangelisatiereizen ondernamen
maar deden de andere apostelen dit ook. En ze namen daarbij hun vrouw mee of, zoals het vers
ook uitgelegd kan worden, sommigen trouwden met vrouwen die ze leerden kennen tijdens deze
reizen c.q. in andere gemeenten.
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3. De roeping van Petrus

Zoals we eerder al zagen werd Petrus, toen Johannes de Here als de Messias aanwees, door zijn broer
Andreas onmiddellijk opgehaald en sloot Petrus zich aan bij de kring van de discipelen. Hij krijgt van
de Here de bijnaam ‘Petrus’ of, in het Grieks, Kefas. Dat de griekse benaming wordt gebruikt komt
omdat het Johannes-evangelie oorspronkelijk in het Grieks was geschreven 2).

Uit de beschrijving blijkt niet dat Petrus en de andere discipelen per direct een groep van mensen
vormde die altijd bij de Here waren; zij erkenden Hem als de Messias maar ze liepen Hem niet, om
het maar eens zo te zeggen, “elke stap achterna”. Dit gebeurde pas later; Matteiis 4:18-22

We zien hier dus dat ze terug waren gegaan naar hun schepen, en niet full-time de Here
volgden; dat gebeurde pas vanaf dit moment: “Zij nu lieten terstond hun netten liggen en
volgden Hem”. Zie ook: Lucas 5:11, Marcus 1:17-20.

De Here woonde- en werkte (predikte, leerde) hen in Kapernaiim. En dit was het moment waarop Hij
hen “riep”, hij koos de discipelen uit die met Hem mee gingen om rond te reizen door het land. Het
was dus niet zo dat zij “plotseling” zomaar alles achter zich lieten; zij hadden Hem eerder al erkend
als de Messias, en hadden onderwijs genoten van Hem. In de Handelingen (en eerder in de
Evangelién) lezen we ook dat de kring van discipelen veel groter was. Maar déze twaalf werden door
de Here zelf aangewezen; de anderen sloten zich in de loop der tijd aan (vgl. bijv. Luc. 10).

Vaak denken we dat wel, omdat we de chronologie niet kennen van de Bijbelse geschiedenis. Het
is ook niet logisch om te verwachten dat een man als Petrus, zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes
zomaar, plotseling, achter iemand aan gingen lopen —alles achterlatend- zonder dat ze die persoon
ooit eerder gezien hadden of kenden. De Bijbel maakt dit dan ook duidelijk; ze waren reeds zijn
leerlingen, ze wisten wie hij was en nu was daar “het moment” waarop de Here met hen ging
rondreizen om Israél te gaan onderwijzen en zich te openbaren als de Messias. Zij zullen hier dan
ook door de Here op voorbereid zijn geweest in de twintig maanden welke hij hen reeds
onderwezen had. Zij moesten hiervoor wel alles achter zich laten. Dat betekent niet dat ze overal
afstand van deden, wie zien later bijvoorbeeld immers dat ze weer in het huis van Petrus waren, maar
wel gewoon “alles uit je handen laten vallen” en Hém volgen. Andere leerlingen wensten de prijs —het
achterlaten van alles wat ze hadden- echter niet te betalen: Lucas 9:57-61.

Als volgelingen van de Here werden zij verder onderwezen; waren zij getuigen van het werk dat hij
deed. Het onderwijs van de Apostelen, in bijvoorbeeld de brieven, is dan ook rechtstreeks van de
Here Jezus afkomstig; wat hen déor Hem onderwezen werd, hebben wij via hen weer
doorgegeven gekregen in Zijn Woord! Zij hebben dus onderwezen in overeenstemming met de
leringen van de Here zelf.

4. Discipel

Petrus, Jakobus en Johannes namen binnen de kring van 12 discipelen een unieke plaats in. Het
Nieuwe Testament vertelt ons niet waardm dit zo was. Zij maakten een aantal zaken mee, als
ooggetuigen, die de andere discipelen niet meemaakten.

Zij waren als enigen van de discipelen aanwezig bij:

¢ Het opwekken van de dochter van Jairus - Marc 5:37;

e De verheerlijking op de berg - Marc 9:2 v.v. Hier zien zij Mozes, Elia en de Here verheerlijkt en
horen zij God spreken uit de wolk, de Shekina. De “shekina” 3) is een woord waarmee ‘de
aanwezigheid van God’ wordt uitgedrukt; het betekent ‘inwonen’ of ‘neerzetten’. In het bijzonder

? Er zijn Christenen die zich “messiaanse” christenen noemen —maar geen Joden zjin- die zich nogal eens
beroepen op het “Aramese Nieuwe Testament” als zou dit “het oorspronkelijke NT” zijn. Dit is niet juist, deze
versie van het NT is namelijk pas rond het jaar 200 en later ontstaan en een vertaling van ondermeer Griekse
manuscripten. Het Johannes-Evangelie en ook grote delen van de rest van het NT zijn oorspronkelijk in het
Grieks geschreven (waaronder ook de brieven van Petrus).

? http://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah
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wordt dit woord gebruikt voor de wolk/het vuur dat voor Israél uitging en voor de woonplaats van
God, het Heilige der Heiligen in de Tempel, in Jeruzalem, waar God ‘inwoning maakte’ (Shekina).
e Tot slot: Getsemane - Marc 14:33. Ook daar nam hij alléén deze drie discipelen met zich mee.

De Messias
Petrus toonde, als discipel, regelmatig inzicht(en) die de anderen niet hadden. Een bijzonder
voorbeeld hiervan vinden we in Matteiis 16:13-20

“13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en
zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes
de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij,
wie zegt gij, dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed
heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus
zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
overweldigen. 19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde
binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in
de hemelen. 20 Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de
Christus.”

Dit is een unieke gebeurtenis; de Here zegt hier dat Petrus deze kennis van God geopenbaard heeft
gekregen. Eérder zagen we al dat Johannes, via Andreas, gezegd had dat de Here de Messias was.
We zouden dus kunnen stellen: “Hij wist dat toch al?”. Sterker nog, Petrus had vanaf het begin hier
géén twijfels over. Maar dan vergissen we ons in één opzicht. De Joden geloofden namelijk dat ‘de
Messias’, de Zoon van David, het dardse rijk van Israél zou herstellen.

De vraag van de Here was: “Wie zegt gij, dat Ik ben”. Het woord “dat” kan ook vertaald worden,
vanuit de grondtekst, met “wie, wat voor soort mens, waarvandaan, wat, van wie” enz. het is dus een
breed woord, of begrip, en Petrus begrijpt hier dus dat de Here niet zOmaar deze vraag stelt; de Here
bedoelt niet te vragen: “"Denken jullie ook dat ik een profeet ben” maar dat de Here vraagt:
“Waarvandaan”, "Wie" ben ik? Klaarblijkelijk reageert verder niemand op de vraag; misschien weten
ze het niet, of durven ze het niet uit te spreken wat ze denken.. Petrus antwoord, en ik zal de tekst zo
letterlijk mogelijk weergeven: “Gij zijt de Gezalfde, de Zoon van de Levende God!". Petrus
bevestigd hier niet zomaar de gedachte dat Hij het dardse rijk van David zou komen herstellen maar
hij zegt dat de Here Jezus de Goddelijke Zoon is. Dat de Here vervolgens zegt dat dit aan Petrus
geopenbaard is door God zelf is dan ook, gezien de Joodse traditie en opvattingen, niet zo vreemd.
Het is namelijk totaal tegen de Joodse leer en gedachten in dat iemand, een mens, “goddelijk” zou
kunnen zijn. Dat was regelrechte Godslastering, en het was —later- ook de grond waarop de Here
door de Joodse schriftgeleerden en overpriesters werd veroordeeld tot de dood! M 26636 Het was
door Johannes en door Natanaél ook al gezegd *°™ 1*3* *° maar klaarblijkelijk doelden zij op zijn dardse
Koningschap. Daarndast noemt Petrus de Here uitdrukkelijk de Gezalfde —in onze Bijbels vertaald met
'Christus* Hij die komt ‘in de naam des Heren’ o 1213,

Petrus, Petra
De Here antwoord verder: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente
bouwen”. De NBG-vertalers hebben dit uitstekend begrepen en vertaald.

Petrus betekent “rots” of “steen”. Petrus was dus een steen, een “rots”, een —zo zouden wij het
zeggen wellicht- ‘man van stavast’. Maar het ‘deze petra’ duidt niet op Petrus zelf! In heel veel
vertalingen is dit totdal verkeerd vertaald. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft er bijvoorbeeld staan:

“En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.”

Daarmee wekken de NBV-vertalers —en gezien het feit dat er Roomse invioeden in deze eucomenische
bijbel aanwezig zijn is dat niet zo vreemd gezien hun leer over de Pauselijke opvolging!- de indruk
alsof de kerk, de gemeente, op de mens Petrus is gebouwd.
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Petra is de vrouwelijke vorm van Petrus. Hij, de mens Petrus, was de man die als een rots was, maar
op de petra zou de Gemeente gebouwd worden. Niét op Petrus! We moeten dus weten wat
“deze petra” is of was.

Zelfs de NBV-vertalers wéten dat ze hier een vertaalfout invoeren, want als voetnoot schrijft men er
een beetje vergoeilijkend bij:

“In het Grieks is er een woordspel tussen het woord petra, ‘steen’ of ‘rotsblok’, en de naam
Petrus.”

Maar men verzuimt om uit te leggen wat er aan de hand is met dit vers; want hoe zou op een
sterfelijk, zondig, mens -van vlees en bloed- de Gemeente van Christus, Zijn lichaam, gebouwd
kunnen worden? Dat is onmogelijk. De Here duidt met het ‘petra’ dan ook helemaal niet op Petrus als
mens, als persoon, maar op de door hem —door God geopenbaarde- gedane uitspraak: “Gij zijt de
Christus, de Zoon van de levende God!”. Dat is het belijdenis van de ware Gemeente van Christus
Jezus; de erkenning dat Hij de Zoon van God is. Dat is wat ons tot behoud strekt, zegt Paulus: de
verkondiging van Christus! ' 1181, De ‘petra’ is dus de belijdenis dat Christus Jezus de Zoon van God
is, dat is de basis van de gemeente, de kerk, en niet de mens Petrus. Op basis van dit geloof, dit
belijden, bouwt Christus Zijn gemeente. Als we het van de mens Petrus en zijn beweerdelijke
opvolgers, de Rooms Katholieke kerk, moesten verwachten dan was het niet best; dan hadden we een
geloof dat gebaseerd was op menselijke overleveringen, op menselijke ideeén,.. op een leer waarin
Maria een hogere plaats toebedeeld wordt dan Christus Jezus zelf, enz, enz. Dan was er géén hoop
voor ons, als gelovigen!

De sleutels

Verder moeten we nog aandacht besteden aan de sleutels die hier genoemd worden. Wat waren die
sleutels? Was het inderdaad zo dat Petrus op dat moment de macht kreeg om mensen “de hemelpoort
door te laten gaan™? Er wordt gesproken over “sleutels”, in meervoud. En we kennen twéé
gebeurtenissen in de Handelingen waarin Petrus een sleutelrol speelde:

1. de eerste pinksterdag.
De prediking van Petrus, Handelingen 2, “opende de deur” voor de —overwegend- Joodse mensen
en jodengenoten; zij maakten kennis met het Evangelie en de éérste Gemeente ontstond —
precies wat we hier lezen! Het getuigenis van Petrus was de basis van de eerste gemeente, niet
de man zelf;

2. de heidenen treden toe.
In Handelingen 10-11 lezen we over de éérste heidenen, Romeinen, die zich tot het Evangelie
bekeren. Ook hier speelt Petrus’ prediking, zijn getuigenis, een sleutelrol.

Handelingen 11:17,18
17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof

in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? 18 En toen
zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de
heidenen de bekering ten leven geschonken.

Petrus geeft in alles God de eer. Hoe zou hij, als mens, God tegenhouden of tegenwerken? En,
andersom, moeten wij ons dus écht de vraag stellen: hoe zou God op hem, als mens, de Gemeente
kunnen bouwen? Er is maar één waarop de Gemeente gebouwd is, de Hoeksteen, Christus
Jezus.

Jes 28:16
“daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde
steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.”
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1 Kor 3:11
“Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.”

De NBV probeert dit dus wel te doen; door hun wijze vertaling proberen zij een ander fundament te
leggen!

Hiervan getuigde Petrus, als ooggetuige. Hierover schreef hij. Er is nog véél meer te zeggen over
Petrus, zijn werk en activiteiten als discipel, zijn werk als leider van de eerste Christelijke gemeente in
Jeruzalem, etc. Maar helaas ontbreekt daarvoor de tijd en de ruimte. We gaan daarom nu naar zijn
brieven, om te zien wat hij daarin onderwijst aan ons, als gemeente, die gebouwd is op het getuigenis
en geloof dat Christus Jezus de Zoon van God is!
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De 1° Brief van Petrus

1. Inleiding

Petrus opent zijn brief met een uitgebreide inleiding. In de opening stelt hij zichzelf voor: Petrus, de
Apostel. Zodat over de afzender eigenlijk geen enkele twijfel mogelijk mag of kan zijn.

1 Petrus, een Apostel/van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in
Pontus, Galati€, Kappadoci€, Asia en Bitynié

2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot
gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u
vermenigvuldigd.

1.1. Aan wie is de brief gericht?

Petrus adresseert zijn 1° brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Een zinsnede die -bij
sommigen- resulteert in een afwijzing van de brief als zijnde een brief voor de Gemeente van Christus.
Dit heeft te maken met de danname dat Petrus de ‘apostel voor de Joden' was en dat daarom zijn
brieven nooit voor de gemeente bedoeld geweest kiinnen zijn. Dit heeft mede te maken met het
woord ‘uitverkorenen’ in vers 2 en uiteraard de uitdrukking ‘de verstrooiing'.

Het woord ‘uitverkorenen’ is, was, altijd van toepassing op het Joodse Volk " 76, Echter, dan gaat
het over de uitverkiezing van het volk, en hier -dat maakt vers 2 ook zondermeer duidelijk- gaat het
om de uitverkorenen die zijn besprenkeld met het bloed van Christus dus: de individuele gelovigen.
Immers, Israél als volk is wel uitverkoren maar was op het moment dat Petrus deze brief schreef
(ergens tussen 60-65) nog niet verstrooid én niet onder het bloed van Christus. Petrus verwijst hier
naar de besprenging van de deurposten in Egypte en de besprenging van het deksel van de ark van
het verbond waardoor de priester verzoening deed voor de zonde van het volk.

Er wordt hier dus niet gesproken over een volk dat in de verstrooiing is maar individuele gelovigen. De
gedachte of tegenwerping is dan echter: het gaat om Joodse gelovigen, die verstrooid raakten en
dadraan wordt door Petrus geschreven. Dit mede omdat Jakobus in 1:1 schrijft aan ‘de twaalf
stammen in de verstrooiing’ en de brieven van Petrus ook in andere opzichten overeenkomsten met
de brief van Jakobus vertonen. Dan gaan we echter wel voorbij aan het feit dat Petrus' brieven niet
alleen overeenkomst hebben met wat Jakobus schrijft, maar inhoudelijk ook overeenkomsten hebben
met ondermeer de brief van Paulus aan Efeze!

De vraag wie de geadresseerden zijn is echter belangrijk. We moeten immers niet zomaar
bijbelgedeelten die niet op ons van toepassing zijn wél op onszelf toepassen. Dat kan leiden tot
verwarring en tot dwalingen. Mede omdat in de brieven van Petrus enkele gemeentelijke zaken
worden besproken en zaken met betrekking tot onze persoonlijke levens. Wanneer die alleen op de
Messiaanse gemeente en gelovigen van toepassing zou zijn -om welke reden dan ook en hoe vreemd
het ook mag lijken dat er onderscheid gemaakt zou worden tussen de gemeente uit de Joden en de
gemeente uit de heidenen- dan mogen wij deze niet toepassen binnen- of op- de heidengemeenten.

Dr. Scofield schrijft:

“Ongetwijfeld heeft Petrus de verstrooide Joodse gelovigen in gedachten maar zijn brief
omvat evenéens de gelovigen uit de heidenen: 1 Petr. 2:10'.

In 1 Petrus 2:10 lezen we namelijk:

2:10u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming
aangenomen.
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Het is naar mijn stellige overtuiging onbestaanbaar dat Petrus aan het Joodse volk, dit zou hebben
geschreven! Laat staan aan ‘Messiaanse gemeenten’. Petrus drukt dan ook iets anders uit met de
gekozen woorden. Met ‘uitverkorenen’ duidt hij op het feit dat wij, in Christus, uitverkorenen zijn
geworden. En de woorden ‘vreemdelingen’ en ‘verstrooiing” wijzen op onze relatie ten opzichte van de
wereld er een is van vreemdelingen, mensen die ‘in de verstrooiing’ zijn. De gelovigen waaraan hij zijn
brief schrijft waren ook letterlijk verstrooid; hij noemt de plaatsen waar ze wonen en dit zijn plaatsen
en gebieden in Klein-Azi€, het huidige Turkije.

De Gemeente bestond uit Joden én heidenen. Maar, hoe kan Petrus dan aan de Joodse gelovigen
binnen de Christengemeente schrijven dat ‘ze’, net als de andere gelovigen, eens ‘niet’ zijn volk
waren? Dit kan omdat Petrus schrijft aan een nieuw volk; de Gemeente! Binnen de Gemeente, het
Lichaam van Christus, is geen Jood, Griek, Slaaf of Vrije! Het is een nieuw volk, dat ééns niet bestond,
en nu wel bestaat. Dat eens niet Zijn volk was, maar na wel!

Daarnaast moeten we in dit verband ook denken aan het Evangelie van Marcus. De schrijver van het
Evangelie is, zoals de naam aangeeft, de evangelist Marcus. Er is echter nooit enige twijfel aan
geweest dat hij de schrijver was en dat hij het boek geschreven heeft op aanwijzingen van -of
als weergave van- de Apostel Petrus. Het is ook zonder twijfel zo dat dit Evangelie bedoeld was
voor de heidenen en niet voor de Joden (het Mattelis-evangelie is aan de Joden gericht).

De conclusie moet dus zijn, kan niet anders zijn, dan dat deze brief van Petrus aan het Lichaam van
Christus, de gemeente in zijn geheel, geschreven is. Zij is immers het met bloed ontzondigde,
gekochte, volk! Een “zijdelingse”, 2°, conclusie is dan tevens dat er niet zoiets is als twéé verschillende
gemeenten c.q. dat er niet zoiets is als een ‘evangelie van de besnijdenis’ - dat zijn menseljjke
gedachten en leringen. Hier komen we later nog op terug. Petrus schreef duidelijk aan de Gemeente
in de volle breedte; Jood én Heiden!

1.2. Wie is de schrijver?

Wellicht is het wat vreemd ons af te vragen wie de schrijver van deze brief is. Hij heeft zichzelf
immers in het eerste vers al voorgesteld? Helaas is het tegenwoordig -zeker na het uitkomen van de
NBV- noodzakelijk geworden hierover na te denken en op zijn minst een antwoord op de vraag te
hebben, ook als we zelf gewoon genoegen nemen met het feit dat er staat dat het Petrus is! Want, er
zijn heel veel zogenaamde ‘bijbelgeleerden’, predikanten en theologen, die tegen ons zeggen: “Ja, er
staat wel dat Petrus de schrijver is, maar eigenlijk was het iemand anders die de brief geschreven
heeft, zo in de 1° of 2° eeuw na Christus en die gebruikte de naam van Petrus om zijn schrijven wat
meer autoriteit te geven...”. Oftewel: de brief is volgens velen —inclusief vele theologen-,
tegenwoordig, een falsificatie! Tegen dat soort beschuldigingen moeten we toch een weerwoord
kunnen hebben? Zeker omdat het beschuldigingen zijn die nergens op gebaseerd en veelal totaal
achterhaald zijn.

We hadden immers net vastgesteld dat het een brief was geschreven aan dat éne Lichaam van
Christus, moeten we het nu dan afdoen als een stuk ‘valsheid in geschrifte’? Dan is de inhoud er van
voor de twééde keer niet relevant voor ons..?

We hebben gelezen dat de schrijver van de brief zichzelf

a. Petrus noemt;
b. zichzelf Apostel van Jezus Christus noemt.

Hieraan ontleent de schrijver autoriteit. Aan de woorden van een Apostel van de Here Jezus
Christus is men gehoorzaam, als gelovige. Het is daarom belangrijk te weten of de brief inderdaad van
de hand van Petrus is, of dat het een later opgesteld geschrift is - en in dat laatste geval hoort het
(eigenlijk) niet eens in de Bijbel te staan! Want, we willen toch geen geloof hechten aan een schrijver
die valsheid in geschrifte pleegt? Die zich uitgeeft voor Apostel maar het niet is?
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In Handelingen 4:13 lezen we dat Petrus en Johannes door de religieuze leiders “ongeletterde en
eenvoudige mensen” genoemd worden. Op grond daarvan, onder andere, is door sommigen
geconcludeerd dat het onmdgelijk zou zijn dat Petrus deze brief, en de 2° brief, geschreven zou
hebben. Hij was immers “een domme visser” zo redeneert de moderne mens. En nog analfabeet ook,
blijkbaar. Laten we Handelingen 4:13 eens beter lezen:

4.:13Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij
ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij
herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.

Wanneer we echter denken dat dit betekent dat Petrus en Johannes analfabeten waren, geven we te
kennen maar weinig kennis te hebben van de context, de tijd waarin Petrus en Johannes leefden.
Petrus en Johnnes waren wel degelijk in staat om te lezen en te schrijven namelijk, net als bijna alle
Joodse kinderen -zeker de jongens- in die tijd *).

Het ‘niet gestudeerd’ en ‘ongeletterd’ zijn sloeg (dus) niet op het feit dat ze niet zouden kunnen lezen
en schrijven, maar dat zij niet gestudeerd waren in ‘de wet’; zij waren geen ‘schriftgeleerderi. Dat
wordt ook al duidelijk uit dit vers waar nadrukkelijk bij staat dat zij "uit het volk” waren. Het waren, in
de ogen van de schriftgeleerden en de Farizeeén, dus “leken” — het waren maar “amateur-theologen”
in de ogen van de “geestelijke elite”.

Alleen het feit al dat Petrus diverse malen in het openbaar in het Grieks sprak, zegt iets over het
niveau van algemene ontwikkeling van Petrus. Net als diverse andere Nieuw Testamentische
schrijvers zoals Jakobus -die zeer acceptabel Grieks schreef- en (Johannes) Markus, die zelfs zeer
verfijnd Grieks schreef.

Petrus sprak dus op zijn minst Grieks, en -zoals nagenoeg alle Joodse jongens- was zeer wel in staat
op zijn minst in het Aramees (de taal van die tijd in Palestina) of wellicht zelfs het Hebreeuws te lezen
en schrijven. We moeten ook niet vergeten dat het Oude Testament in die tijd, de Septuagint, in het
Grieks geschreven (vertaald) was en gelezen werd. Petrus en zijn tijdgenoten moeten dus
absoluut bekend zijn geweest hiermee.

Zijn brief liet hij aan de gemeenten bezorgen door Sylvanus " >, Een man die bekend stond als
een betrouwbare broeder en die, samen met Timoteils, tot de medewerkers c.q. metgezellen van
Paulus behoorde 2K°"- 1119, 1Thess. 1:1 “Hat 'door Silanus' betekent namelijk dat hij ofwel de brief met hulp
van Silvanus heeft geschreven ¥9" PV ook Rom. 16:22 ' _an dat wordt aannemlijker geacht- dat Silvanus
de brief bezorgde bij de gemeenten. We zien dit woordgebruik namelijk ook in Handelingen 15:22-23.

Verder moeten we het volgende in gedachten houden wanneer we spreken over de authenciteit van
de brieven van Petrus, maar dit geldt ook voor de brieven van de andere apostelen: door de eeuwen
heen hebben gelovigen -geleid door God'’s Heilige Geest- bepaald welke boeken en geschriften tot de
canon (= Grieks voor “standaard”) zouden moeten behoren en welke niet. Een hele moeilijke taak,
want hoe bepaalde men welke boeken wél- en welke niet Goddelijk geinspireerd waren? De vragen
die zij zichzelf stelden waren:

1. Was het boek tevens bij een andere apostel bekend, verwees hij er naar of citeerde die er uit?

2. Had het boek Goddelijke autoriteit, werd er duidelijk namens de Here gesproken

3. was het niet strijdig met de overige geschriften? Op met hame deze grond werden veel boeken en
geschriften als niet authentiek ontmaskerd en verworpen (waaronder de diverse apocriefe
boeken, diverse “evangelién” zoals het Thomas-evangelie e.d.)

4. Werkt het boek, het toepassen van de inhoud er van, duidelijk Gods werk in de levens van de

gelovigen?
5. Is het boek alom geaccepteerd onder de gelovigen?

* NET.Bible, noot 37 bij Handelingen - “Ongeletterd betekent niet analfabeet, als in ‘niet in staat om te lezen of
te schrijven‘. Onder Joden in NT-tijden was men door middel van de synagoge-scholen over het algemeen
namelijk zeer wel in staat om op zijn minst elementair te lezen en te schrijven. De term refereert aan het feit dat
7ij geen rabbinale training hadden ontvangen oftewel geen onderwijzers van de wet waren”
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Reeds rond het jaar 200 was op deze manier het Nieuwe Testament feitelijk ‘samengesteld’. Het werd
later, bij de diverse concilies, bekrachtigd. De kerk(en) hebben in de voorbije eeuwen deze eerste
‘canons’ nimmer meer hoeven aanpassen dwz men heeft er nooit meer boeken uit hoeven verwijderen
omdat ze altijd de toets der kritiek bleven doorstaan. Daarbij moeten we ons beseffen dat de kerk de
boeken niet geinspireerd maakte, maar ze erkende en bevestigde als geinspireerd!

Ook hebben we nog ‘buitenbijbelse’ getuigen die ons meer vertellen; de ‘kerkvaders” Er is namelijk
geen énkel Nieuw Testamentisch geschrift die een sterker buiten-bijbels getuigenis heeft dan de 1°
brief van Petrus! Vroege kerkvaders zoals Polycarpus (70-155 n.Chr) -een leerling van de Apostel
Johannes!- en Clementines (30-100 n.Chr) citeerden uit deze brief. Zij noemden de brief waaruit
zij citeerden niet, dat was in die tijd gebruikelijk. Ireneus (104-203 n.Chr) -een leerling van zowel
Polycarpus als Papias, beiden leerlingen van Johannes- noemde Petrus wel als auteur evenals
Eusebius (265-340) die zelfs nadrukkelijk de brief noemde als een canonieke brief. Eusebius wordt als
‘dé vader van de (vroege) kerkgeschiedenis’ gezien. Er zijn nog veel meer bronnen te noemen, maar
dit lijkt mij voldoende. Het bewijs is overweldigend. Zéker omdat de bevestiging uit de éérste
generatie leerlingen van Johannes komt alsmede tijdgenoten mag toch als onweerleghbaar argument
worden genoemd?

Voor de 2° Petrusbrief is er minder maar eveneens duidelijk bewijs. Zo citeert Justinus de Martelaar
(100-165 n.Chr) onder andere de 2° Petrus-brief alsook Ireneus, Ignatius en Clemence van Rome.

Het feit dat deze kerkvaders uit de vroegste kerkgeschiedenis al bekend waren met deze brieven en
hieruit citeerden toont hoeveel waarde zij er aan hechten. Wanneer er hier sprake zou zijn geweest
van een falsificatie zouden zij er zeker niet uit geciteerd hebben en de brief verwdrpen en bestreden
hebben.

Daarnaast is er in de brieven overvloedig ‘intern bewijs’ te vinden. Intern bewijs wil zeggen: de tekst
van de brieven sluit op elkaar aan, verwijst -direct of indirect- naar gebeurtenissen en, in het geval
van de brieven van Petrus bijvoorbeeld zeer sterk, bevat uitwerkingen van de leringen van onze Here
Jezus die alleen een discipel, een getuige ‘uit de eerste hand’, van de Here zo zou kunnen geven.

Dit ‘interne bewijs’ zullen we in deze serie van studies op de brieven van Petrus regelmatig tegen
komen.

1.3. Samengevat/conclusie:

De tegenwerpingen als zou Petrus deze brief niet hebben geschreven, kunnen naar het rijk der
fabelen worden verwezen. Helaas ontbreekt het echter veel gelovigen aan ook maar de meest
minimale kennis op dit gebied -en dat terwijl het in elke bibliotheek te vinden is!- en kan daarom de
dwaling en schriftkritiek breed ingang vinden. We vatten samen:

1. Petrus was wel degelijk in staat te lezen en te schrijven, en sprak zelfs Grieks. Mogelijk dat hij ook
Grieks kon schrijven maar helemaal zeker is dat niet;

2. De brief werd aan de gemeenten bezorgd door Silvanus, een mede-arbeider van Paulus en bij de
ontvangers daarom goed bekend! Wanneer dit niet zo was, dus wanneer de brief een falsificatie
was, dan zou toch iedereen in heel Turkije dat hebben geweten? Het tegendeel is daarom véél
aannemelijker! Silvanus en/of Marcus zouden eveneens als schrijver namens Petrus hebben
kunnen optreden (secretaris). Zij waren beide bij Petrus;

3. De eerste gelovigen erkenden de brief als zijnde van Petrus

4. De (vroege) kerkvaders, sommige zelfs tijdgenoten van Petrus en leerlingen van Johannes,
erkenden de brieven als zijnde van Petrus en (mede daarom) Goddelijk geinspireerd;

5. Het interne bewijs in de brieven van Petrus.

Met récht kan dus gesproken worden van brieven van de hand van niemand anders dan de
Apostel Petrus. Al het onderwijs in deze brieven is bedoeld voor de gemeente van Christus. Al het
onderwijs er in is volstrekt authentiek en door onze Here en Heiland onderwezen en geinspireerd door
zZijn geest!
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1.4. Tot slot

Het is toch opmerkeljjk dat de inhoud van deze brief, linksom of rechtsom, kennelijk verduisterd moet
worden voor de Gemeente van Christus! Dit heeft mogelijk alles te maken met het feit dat deze
inhoud veel religieuze mensen als “niet welgevallig’ is; de brieven spreken over zaken die ons
rechtstreeks raken in ons dagelijkse leven als Christen maar ook als Gemeente van Christus. Alle
reden daarom om er met geopende oren en een geopend hart kennis van te nemen wat de Heilige
Geest door Petrus aan ons te vertellen heeft!

Daarnaast is er nog een andere reden waarom deze brieven zo belangrijk zijn en die reden is gelegen
in het werk en de brieven van de Apostel Paulus.

2. De relatie tussen Petrus en Paulus

Voor we naar de inhoud van de 1e brief van Petrus gaan, gaan we naar het slot van deze brief waar
we lezen, in 1 Petr. 5:12, 13

5:12, 13 Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het
kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is;
daarin moet gij vaststaan. U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijh zoon
Marcus.

Petrus is, op de plaats waar hij de brief schrijft in het gezelschap van een aantal andere gelovigen, zo
blijkt. Marcus kennen we, hij wordt ook Johannes Marcus genoemd, en is de schrijver van het Marcus-
evangelie. Marcus was niet in de letterlijke zin een zoon van Petrus maar in de gééstelijke zin; Petrus

beschouwde hem "als een zoon''. Net zoals bijvoorbeeld Johannes de gelovigen zijn 'kinderen' noemt,

en ook Paulus dit doet ¥9" 1 Tm 12,

2.1. De medeuitverkorene in Babylon

Wie was de medeuitverkorene —vers 13- die Petrus hier noemt? De meeste Engelse vertalingen
hebben hier staan "de kerk in Babylon"; de Staten Vertaling heeft er staan: "U groet de
medeuitverkoren gemeente, die in Babylon is". Het woord 'kerk' en 'gemeente’ is door de vertalers er
tussen gevoegd (en vandaar vaak schuin gedrukt) omdat het in de grondtekst niet voorkomt. Letterlijk
staat er namelijk: "(zjj) die met u medeuitverkoren is in Babylon''. Er zijn er daarom die denken dat
Petrus over zijn vrouw schreef. Dat is wat onlogisch, want het is een wat vreemde manier om over je
eigen vrouw op deze manier te schrijven terwijl de andere metgezellen bij naam genoemd worden.

Petrus gebruikt hier dezelfde woordkeus als Johannes in 2 Joh. 1:1, waar Johannes de gemeente
aanschrijft alsof hij een brief aan een ‘witverkoren dame’schrijft.

De verklaringen van dr. Halley, dr. Scofield, de (evangelische) theologen van de NET.Bible maar ook
de vertaling van de Staten-bijbel, de King James-bijbel e.a. geven allemaal hetzelfde antwoord: met
'de medeuitverkorene' wordt de Gemeente bedoeld. De NBG-vertaling heeft hier het woordje
'gemeente’ of 'kerk' weggelaten wat helaas tot onduidelijkheden leidt; anderzijds is het riskant het
woord wel in te voegen, aangezien het een interpretatie betreft van de tekst en we moeten er voor
waken interpretaties als 'de tekst' te gaan zien. In sommige vertalingen is zelfs verzuimd de tekst
schuin te drukken waardoor de interpretatie de tekst lijkt te zijn!

De volgende vraag is: schreef Petrus de brief vanuit Babylon, was er een Christelijke gemeente in
Babylon? Lang heb ik aangenomen, zoals sommige andere ook doen, dat het hier letterlijk Babylon
betrof. Daar zijn redenen voor te bedenken.

Er was in Babylon een grote Joodse gemeenschap. En, omdat Petrus 'naar de Joden' zou gaan om het
Evangelie te verkondigen is de gedachte dan dat Petrus daar het Evangelie was gaan verkondigen. Dit
stuit echter op een aantal praktische problemen.
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1. Petrus schreef de brief omtrent het jaar 64 n.Chr., en Silvanus en Marcus waren bij hem. Silvanus
was een medewerker van Paulus ! ™ 11,

2. Tevens lezen we in de 2e Timotels-brief, geschreven rond 63 n.Chr., dat Paulus aan Timotelis
zegt Marcus mee te nemen. Het was geen verzoek, maar een opdracht. Dat betekent dat Marcus
in ca. 64 n.Chr. zowél in Rome, bij Paulus, als in Babylon, bij Petrus, was. Het is natuurlijk
duidelijk dat dat absoluut niet het geval kan zijn omdat Babylon in het huidige Irak ligt en Rome in
Italié.. (II Tim 4:11);

3. Tot slot lezen we dat in Openbaringen 17:5-6, 17:18, de naam Babylon gebruikt wordt voor de
stad Rome, en de afvallige kerk aldaar.

Er zijn geen bronnen bekend, er zijn geen aanwijzingen, dat Petrus ooit daadwerkelijk in Babylon is
geweest laat staan dat er daar -in de vroege Christelijke kerkgeschiedenis- sprake was van een
gemeente.

Marcus is hier dus de 'verbindende factor' en de sleutel.

2.2. Marcus - de sleutel!

Tijdens Paulus eerste gevangenschap was hij ook in Rome, om Paulus bij te staan - %1°, In
Handelingen 15:36-40 staat dat Paulus en Barnabas ruzie kregen vanwege hem; hij was namelijk niet
met Paulus meegereisd -zie eerder, Hand. 13- maar teruggegaan naar Jeruzalem. Wat we hier zien is
dat Paulus en Marcus weer met elkaar verzoend waren en hée! Paulus schrijft dat Marcus hem "tot
veel nut" was! Paulus spreekt lovende woorden over Marcus. En aangezien Marcus dé mede-arbeider
van Petrus was en we tevens weten dat ook Petrus in Rome omgebracht is, rond dezelfde tijd of iets
later als Paulus, is de conclusie te rechtvaardigen dat Petrus in Rome was en “de uitverkorene in
Babylon” een 'code’, een bedekte uitdrukking, was voor de gemeente in Rome.

Ik geloof stellig dat Petrus -samen met Timotels en Marcus- naar Paulus is gegaan om Paulus
bij te staan tijdens zijn proces en hem te steunen. Een fantastische, onzelfzuchtige, daad van
Petrus die ook hem uiteindelijk het leven heeft gekost want niet lang na dat Paulus is onthoofd is
Petrus in Rome gekruisigd.

Hier zien we het karakter van Petrus; enerzijds zonder angst, recht op het doel af, anderzijds met
enorme liefde voor zijn broeders, zijn mede-apostelen. Dat hij Paulus van harte liefhad en altijd voluit
steunde in zijn bediening is bekend:

1. Paulus reisde naar Jeruzalem om de goedkeuring over zijn bediening van de drie apostelen
Petrus, Johannes en Jakobus te krijgen " %°;

2. Petrus noemt Paulus de geliefde broeder in 2 Petrus 3:14-16 en bevestigt de brieven van
Paulus in zijn eigen brief;

3. Paulus kon Petrus terechtwijzen " 214, Dat kan alleen wanneer men elkaar onderling erkent als
gelijkwaardige broeders, Apostelen, in Christus, en in een liefdevolle verstandhouding tot
elkaar staat.

Er zijn nog meer zaken op te noemen, maar de conclusie mag duidelijk zijn: alles duidt er op dat
Petrus naar Rome was gegaan om de door hem zo geliefde broeder bij te staan!

In zijn brief vermeldt Petrus niet bij Paulus te zijn of bij hem te zijn geweest. En van Paulus zijn na de
laatste brief aan Timotelis geen brieven meer verschenen. Er is wel een verklaring voor te geven;
immers: er was in die tijd, onder Nero, een zware Christenvervolging uitgebroken. Als Silvanus, die de
brief naar Asia moest brengen, of een andere gelovige met een kopie van deze brief bij zich zou zijn
opgepakt kon men aan de had van de informatie in de brief niet herleiden wie- of waar Petrus was.
Babylon? Daar hadden de Romeinen geen macht. Silvanus en Marcus? Die kenden de machthebbers
niet. Maar Petrus en Paulus, die kenden ze. Het waren dé "grote namen" van de Christelijke kerk!
Petrus moest dus de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Want als men de Joodse man die Paulus -
mogelijk zelfs meerdere malen- had bezocht in de kerkers van Rome kon identificeren als Petrus, dan
zou hij gearresteerd kunnen worden en omgebracht.
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Dat in de 2e brief van Petrus over Paulus wordt geschreven in de 'verleden tijd' duidt er op dat Paulus
op dat moment mogelijk reeds overleden is. Petrus schrijft de brieven aan de gemeenten die
grotendeels door Paulus en zijn medewerkers zijn gesticht en laat nu één van de medewerkers van
Paulus, Silvanus, de brief bezorgen. Hij onderstreept hiermee dus in alle opzichten Paulus werk én
leerstellige opvattingen.

2 Petrus 3:14-16 ;

De boodschap van Petrus is:

Paulus' Evangelie = Petrus' Evangelie

en
Petrus' Evangelie is Paulus' Evangelie!

Hij wijst de gemeenten er op dat er wolven in schaapskleren komen die dit Evangelie willen
ontkrachten. Hij wil de gemeenten in Asia daarom duidelijk laten weten: houdt vast aan het Oude
Testament, de Schriften, én... de brieven van Paulus! Daarmee verklaart Petrus de brieven van Paulus
tot door God geinspireerde schriften, tot deel van de Canon. °)

Wanneer we dus (kunnen) vaststellen, eerder vastgesteld hebben, dat de brieven van Petrus
authentiek zijn, zijn hierdoor automatisch de brieven van Paulus -immers: door Petrus
'bekrachtigd’' en erkend als geinspireerde schrift!- authentiek en boven alle twijfel verheven.

2.3. Dwalingen

De pogingen van de (moderne) schriftcritici, om de brieven van zowel Petrus als die van Paulus te
ontkrachten, moeten dus als mislukt en tegenschriftuurlijk worden beschouwd omdat alle bewijzen
vOOr de authenciteit van deze brieven overweldigend zijn én de beide Apostelen elkaar voluit steunden
en onderschreven.

Daarnaast moeten we ook de lering als zou er zoiets zijn als een 'Paulinisch evangelie' oftewel een

Evangelie alléén aan Paulus geopenbaard en alléén door hem gepredikt absoluut verwerpen. De
Schrift kan niet gebroken worden °" 1931 Het is dus absoluut onmogelijk dat er méér dan één

Evangelie gepredikt zou zijn in de Bijbel.

Ik besteed veel aandacht aan zowel de schriftcritici als aan de -mijns inziens- pertinente dwalingen
omtrent het 'Evangelie van Paulus' (ook wel het 'genade evangelie' genoemd) en de daaraan
gerelateerde gedachten als zou er tevens een soort van 'Evangelie van Petrus' (ook wel het 'evangelie
van de besnijdenis' genoemd) zijn waarbij het één is voor de heidenen en het ander is voor de Joden
omdat deze opvattingen beide schadelijk zijn! Daarnaast waarschuwt Petrus in zijn brieven juist
voor de dwalingen en hen die de Schriften verdraaien -en dan met name Paulus brieven! Ook Paulus
en de andere Apostelen waarschuwen hiervoor.

Petrus en Paulus waren geen Apostelen die qua opvattingen tegenover elkaar geplaatst
kunnen worden. Zoals uit vorenstaande duidelijk mag zijn waren zij niet alleen beide Apostelen die
elkaar van harte liefhadden -in woord én daad!- maar tevens onderschreven zij wederzijds

elkaars prediking!

We kunnen in de valse aanvallen van de schriftcritici en de dwalingen dan ook het werk van de
tegenstander herkennen; enerzijds als een duidelijke aanval, maar anderzijds ook vaak als een wolf in

> Critici menen dat dit één van dé redenen is waarom de 2e brief van Petrus niet canoniek is omdat Petrus in hun
ogen zo snel na Paulus' dood de geschriften niet als 'canoniek' zou kunnen verklaren. Men doet de brief daarom
af als een 2e eeuws geschrift waarvan het doel onder andere zou zijn om de 'brieven van Paulus' (waarvan
eveneens door de critici wordt bestreden dat deze canoniek zouden zijn!) tot geinspireerde schrift te verklaren.
Echer, de schrijvers in de 2e eeuw -zeker niet zij die apocriefe geschriften produceerden- schreven nooit of te
nimmer over Paulus of andere Apostelen als zijnde 'hun broeder'! Ook de patriarchen deden dit niet. In de vroege
kerkgeschiedenis is dit rooit gedaan, uit respect voor de Apostelen. (NET.Bible, 2 Petrus 3, noot 52, 53)
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schaapskleren, als een 'engel des lichts' met prachtige hoogdravende leringen die, om Paulus vrij te
citeren, 'het gehoor kietelen'. De brieven van Petrus liggen daarom dus juist onder vuur; omdat zij
deze zaken ontmaskeren!

3. Globale inhoud van de brief

De 1e brief van Petrus kan als volgt, globaal, worden ingedeeld naar onderwerp of thema:

1. Het lijden van de gelovige in het licht van zijn redding (1:1-2:8);
2. Het leven van de gelovige in het licht van zijn positie en het lijden van Christus (2:9-4:19)
3. Christelijke dienst in het licht van de komst van Christus (5:1-14)

Dit is uiteraard slechts een globale indeling, een indeling die afgeleid is vanuit de tekst. Het zou ook
anders kunnen uiteraard maar dit zijn de hoofdthema's van de brief. De indeling die je maakt is
uiteraard ook afhankelijk van de mate van detaillering die nagestreefd wordt.

a. Het lijden van de gelovige

In het eerste gedeelte spreekt Petrus over het lijden van de gelovige. Een lijden dat in die tijd zeer
reéel en letterlijk tastbaar was - men leefde in die tijd onder de vervolging van Nero. Hoewel die
vervolgingen met name in Rome het zwaarste waren was er elders in het Romeinse rijk ook sprake
van vervolging. Aangemoedigd door Nero's houding namelijk, en niet gehinderd door de Romeinse
bestuurders, werden er door het hele rijk heen Christenen vervolgd en lastig gevallen; Petrus roept op
tot een Uitzien naar het einde: het samenzijn met Christus. Het lijden van de Christen wordt geplaatst
in het licht van het zeker weten gered te zijn. Petrus wijst de gelovige er op dat dit lijden een
beproefd geloof uitwerkt. Een geloof met als hoeksteen, als fundament, Christus Jezus!

b. Het leven van de gelovige

Vanaf 2:9 spreekt Petrus de gelovigen aan op wat ze zijn door Christus' verlossing: "een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie". Vanuit die positie dient de gelovige zijn leven
te leiden, niet als 'heerser' maar zich bewust van zijn witzonderingspositie, zijn vodérbeeld-functie!
Priesters in het Oude Testament waren ook geen héérsers over het volk, maar de dienaren van God.
Dit is een allesbepalend feit. Hieruit dienen we te leven en te werken. Petrus roept op 'in de
voetsporen van Christus te treden’, die "onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft" %,
Dit lijden en sterven van Christus heeft ons in deze positie gesteld en we dienen ons hiervan zeer
bewust te zijn; hieruit te handelen en te leven.

c. Christelijke dienst

Tot slot spreekt Petrus de oudsten van de gemeente aan waarbij hij hen vermaand 'als mede oudste
én getuige van het lijden van Christus'. Oudsten dienen hun taak vrijwillig te verrichten waarbij ook
weer de nadruk ligt op het dienen van- in tegenstelling tot heersen 6ver- de gemeente. Petrus spreekt
vervolgens nog de jongeren aan, geeft daarna nog enkele algemene aanwijzingen en sluit de brief
vervolgens af.

4. De uitverkorenen

1 Petrus 1:1-12

Dit eerste gedeelte van de brief vormt de basis, het fundament, van de rest van de brief.
Petrus begint met de Here te danken voor de ééuwige redding welke God aanbiedt aan ieder mens en
zet daarna uitéén wat die redding precies is.

Zoals we eerder zagen zijn 'de uitverkorenen' de gelovigen: de Gemeente van Christus. De
'uitverkiezing' waar Petrus over spreekt in vers 2 -en eveneens in 2 Petrus 1:10- wijst op de
uitverkiezing als 'zonen Gods', uitverkoren Zijn kinderen te zijn. Het woord 'uitverkorenen' betekent
hetzelfde als 'gekozen zijn'. Waartde zijn we gekozen? In vers 2 maakt Petrus dit duidelijk: "tot
gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus".
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Uitverkiezing is een soevereine daad van God. In Johannes 15:16 lezen we dat de Here tegen de
discipelen zegt: "Niet gjj hebt Mij, maar 7k heb u uitgekozen...". De uitverkiezing waarover Petrus
spreekt is "naar de voorkennis van God". De uitverkiezing geschiedt niet op basis van werken maar op
basis van genade "™ %11 11:56 Njet op basis van onze keuze voor God, maar Zijn keuze voor ons. In
die zin: dat Hij besloot in Christus Jezus de mens te verzoenen met God.

Betekent dit dat er mensen zijn die niet uitverkoren zijn? JA,.. en nee! God kiest sommigen voor
bijzondere taken; denk aan de Apostelen, de profeten,.. en Israél, als volk. Maar dat heeft niets met
de behoudenis te maken. De gelovigen zijn gekozen omdat zij hebben geloofd in DE uitverkorene,
Christus Jezus. De "uitverkiezing" is dus een zaak die voor ieder mens geldt, mits.. de mens deze
uitverkiezing in geloof wil accepteren. Een uitverkiezingsleer, predestinatie, of zelfs een 'dubbele
predestinatie’, enz. zijn daarom ook leerstellige opvattingen die een Bijbelse basis missen.

Petrus spreekt hier over de drie 'persoonlijkheden' van God, zoals Hij zich openbaart aan ons; de
"voorkennis van God de Vader", de "heiliging door de Geest", "het bloed van Jezus Christus". Het
werk door Christus Jezus verricht was door God bepaald, door zijn Geest bewerkt en door Christus'
bloedstorting volledig ten uitvoer gebracht.

Hij maakt hier ook duidelijk dat de Here zowel God als mens was; hij spreekt over onze Here Jezus
Christus -waarmee hij de mensheid van de Here benadrukt, hij was 'als ons'- en tevens spreekt
hij over Here en Christus. Waarmee hij de Goddelijkheid van de Here benadrukt.

Besprenging met bloed

Zoals eerder gezegd wijst Petrus hier naar het gebeuren in Egypte: het aanbrengen van het bloed op
de deurposten en uiteraard ook op het bloed dat op het deksel van de ark van het verbond
gesprenkeld werd door de Hogepriester. Het bloed dat de mens redt van de dood, een oordeel over
de ongehoorzaamheid, het bloed dat de zonde van de mens bedekt. Bloedstorting is een
oordeel; sterven was immers noodzakelijk (van het offer).

In Egypte immers moest iedere eerstgeborene sterven in de huizen waar géén bloed op de deurpost
was aangebracht & 1223, D4ar waren zij die behoorden tot Egypte, een beeld van de verdrukker en
tegenstander van God: de satan. Hun ongehoorzaamheid -het volk van God niet willen laten gaan-
moest leiden tot de dood. Al vanaf de zondeval " was dit zo: de dood is hetgeen de mens, in zijn
verloren staat, verdient. Wie gehoorzaam was, en bloed aan de deurpost had, mocht Egypte uit gaan
en was bevrijd van de slavernij. Zo was het bloed dus de redding uit de dood. Het Pascha herinnert
Israél hier nog elk jaar aan!

Het sprenkelen van bloed op het zoendeksel "¢ 114 js het teken van het bedekken, het wegnemen,
van de zonde door het slachtoffer. Deze grote verzoendag, welke ook nog steeds elk jaar gevierd
wordt, herinnert Israél eveneens aan het Lam dat geslacht moest worden om hun zonde te bedekken.
Zo zijn er twéé grote, jaarlijkse, tekenen die wijzen op Christus' volmaakte offer (men herdenkt
immers het plaatsvervangend sterven!) en wat dit betekent voor de mens die gelooft.

In Hebr. 10 wordt in dit verband gesproken over het volmaakte offer - immers, het offer van de
priesters moest elk jaar herhaald worden, Christus' offer is &énmalig en herhaling hiervan is
onmogelijk en overbodig.

Hebr. 10:19-22

"Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het
voorhangsel, dat is, zijn vlees en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij
toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat
door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is
met zuiver water"
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De bloedstorting van Christus -waarvan Petrus een getuige was geweest- was de totale, éénmalige,
genoegdoening voor de zonde van de mensheid. De zonde werd er door bedekt, er door
wéggewassen. Maar zoals 1 Petr. 1 in vers 3 laat zien, is deze genoegdoening alléén geldig voor hen
die zijn wedergeboren. Door de wedergeboorte -mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus!-
krijgen we deel aan de uitverkiezing; en de brief is daarom alleen gericht aan deze wedergeborenen
want zij zijn uitverkoren en in staat om, zoals Hebreeén 10 zegt, in "volle vrijmoedigheid in te gaan".
Alléén dan hebben we de "vrijmoedigheid", durven we en kunnen we de vrijheid te nemen, om in het
Heiligdom binnen te gaan.

Wedergeboorte

De wedergeboorte is bewerkstelligd, als "mogelijkheid voor de mens", door de opstanding van
Christus van wuitof van tussen de doden. Alléén daardoor is de wedergeboorte mogelijk geworden:
"die ons .. door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden"
(vers 3). Christus' opstanding heeft dus éns uit de doden opgewekt.

Ik geloof daarom ook stellig dat deze brief door mensen die niet zijn wedergeboren niet begrepen
kan worden. Petrus schreef de brief niet aan hen, de brief bevat waarheden en leringen die nooit
(volledig) door onbekeerde, niet wedergeboren, mensen begrepen kunnen worden.

De wedergeboorte zorgt er voor dat we deel krijgen aan een levende hoop. Deze levende hoop is het
resultaat van de persoonlijke relatie die we als gelovige krijgen met God door te geloven in Christus
Jezus. Een lévende hoop omdat Christus voor altijd leeft.

Door de opstanding heeft Hij ons, die in Hem geloven, gerechtvaardigd *°™ **>% en de verlossing
van de mens bewerkstelligd. Wij hebben dus een lévende hoop omdat we een lévende Heiland
hebben.

Erfenis

Door de wedergeboorte, door het deel hebben aan deze lévende hoop, is de gelovige deel geworden
van een nieuwe 'familie'. Deze familie, dit volk, heeft een erfenis die nooit meer vergaat, zegt 1
Petr.1:4. Dat is een hémelse erfenis, die God bewaard heeft voor ons.

1 Johannes 3:1-2

Johannes maakt (nog) duidelijker waarover Petrus spreekt; we zijn kinderen van God geworden en wij
zullen Hem gelijk zijn! Onvoorstelbaar voor ons als mensen, maar Gods Woord zegt het! Petrus zegt in
1:5 dat dit moment klaar ligt om geopenbaard te worden 'in de laatste tijd'; dat is: wanneer de Here
Jezus ons tot zich zal opnemen ! Thess: 4:13-18,

Aan deze erfenis hebben we nu al deel doordat de Heilige Geest in ons woont, als onderpand, als
garantie dat die gebeurtenis vast staat & 1> en zal plaatsvinden. Toch is er klaarblijkelijk nog méér
te ontvangen; Petrus zegt namelijk dat er (nog) een hémelse erfenis is weggelegd voor ons. Het is
een erfenis waarvan we niet exact weten wat die allemaal behelst maar wat we wel weten is dat het
een erfenis is die nooit meer zal vergaan en dat het een erfenis is die we in onze huidige, sterfelijke,
staat niet kunnen ontvangen. We zullen daarvoor dus éérst moeten sterven of veranderd worden (bij
de opname van de gemeente); éérst moeten we zijn "zoals Hem" en pas dan kunnen we die erfenis
zien en krijgen.

Vervolging

In vers 6 zegt Petrus "verheug u daarin". Hij schrijft dit, wetende -en zelf ook aan de lijve
ondervindend wat hij bevond zich in het centrum van de vervolging!- dat de gelovigen vervolgd
worden; Petrus maakt duidelijk dat die vervolging, ook al is het iets wat hen bedroeft en het leven
zeer zwaar maakt, maar van tijdelijke aard is. In Jakobus 1:12 wordt aan hetzelfde gerefereerd: "dlie
in verzoeking volhardt'.

Jakobus doelt ook op vervolgingen. Het gaat hier dus niet om zogenaamde 'geestelijke strijd' maar
daadwerkelijk om fysieke vervolging; gevangenschap, marteling, etc. om Christus wil. Laten we in die
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zin ook voorzichtig zijn ons "lijden" als "lijden om Christus wil" te gaan bestempelen. Natuurlijk, en dat
zal ik zeker niet ontkennen, zijn er gelovigen die lijden.

Het is een lijden, een vervolging, die wij -tot op heden- in het 'vrije westen' niet kennen. Enerzijds
moeten we hier dankbaar voor zijn; anderzijds zorgt het er ook voor dat -in tegenstelling tot hen die
vervolgd worden- ons geloof niet beproefd wordt in die zin en daardoor mogelijk ook niet erg
sterk is! Want, dat is immers de belofte die Petrus geeft; de vervolgingen leiden er toe dat hun geloof
-en let wel, Petrus wist waarover hij sprak!- sterker werd. De vergelijking die vaak wordt gemaakt is
die met het tot stand komen van diamanten; diamant vormt zich alleen onder hoge druk. Petrus
gebruikt hier het beeld van het louteringsproces van goud; loutering = door vuur 'schoonbranden’,
van alle niet tot het goud behorende stoffen ontdoen.

Het feit dat zij lijden, zo maakt Petrus duidelijk, toont aan dat zij zéker mogen zijn van hun redding;
immers: wie niet geloofde, wie niet tot Christus behoorde, kende geen problemen in het anti-
Christelijke Romeinse rijk van Nero? Daarnaast troost Petrus de gelovigen met de gedachte dat wie
vervolging te verduren heeft een grotere beloning te wachten staat!

Halley vat het zo samen:
"Des te groter ons lijden hier, des te groter de beloning bij de Here! Des te groter onze
beproevingen hier, des te meer het loon bij Zijn komst!".

Verwachting
En wanneer hij zo spreekt over de komst van de Here, constateert Petrus dat zij Hem liefhebben

terwijl ze hem niet eens hebben gezien. Dat zij Hem, die zij niet zien, verwachten met een
"onuitsprekelijke vreugde" omdat zij weten dat ze het einddoel zullen bereiken: "de zaligheid der
zielen".

Petrus constateert 2 dingen:
1. jullie hebbern Hem niet gezien;
2. jullie zien Hem nd niet.
Desondanks: zij geloven!

Wij bevinden ons in een vergelijkbare situatie; dat wil zeggen: wij geloven in- en verwachten Hem
die wij nooit hebben gezien en ook nu niet zien; wij geloven in Zijn terugkeer. Maar geloven we,
verwachten we, de Here -net als de gelovigen in die tijd- met een "onuitsprekelijke vreugde"?

Hij spreekt hier over een geestelijke vreugde die zo diep en zo persoonlijk is, dat zij niet in woorden
uitgedrukt kan worden; een vreugde die alleen een kind van God kan ervaren!

Die zaligheid, het ééuwig eens bij onze Here te zijn, was een zaligheid waarnaar de profeten hebben
"gezocht en gevorst". Zij moesten profeteren over zaken, waarvan zij niet begrepen waarover het
ging; ze probeerden te ontdékken wat voor heerlijkheid dat zou zijn waarvan de Geest van Christusin
hen vertelde en profeteerde en wannéér dat zou zijn.

Een opmerkelijke zin, vers 11: "de Geest van Christus in hen doelde .. van al het lijden, dat over
Christus zou komen". De profeten, in het Oude Testament, kenden de Here Jezus niet, en "de geest
van Christus" kennen we in het OT ook niet. Toch refereert Petrus hier aan Heilige Geest als "de Geest
van Christus" die 6ver Christus sprak.

De "Geest van Christus" wordt ook wel "Geest der waarheid" en "Geest van God" genoemd " 1417
15:26, 1Ko &:11 'Het js dezelfde Geest die is uitgestort op de 1e pinksterdag, de Trooster. Hier zien we
dat de Geest van God en de Geest van Christus één en dezelfde zijn; hij komt hier terug op de drie
persoonlijkheden of openbaringsvormen van God én, zoals hij in vers 2 ook al onderwees, de
voorkennis van God. Het 'reddingsplan’van God lag al vast vanaf het begin!
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Geheimenis

De profeten wisten niet wat dit allemaal betekende; hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf
dienden maar anderen, in de toekomst, en wat zij toen profeteerden was aan de gelovigen verkondigd
door de Apostelen, door de werking van de Heilige Geest: het Evangelie. Dit Evangelie was dus een
'geheimenis'; een 'mysterion’, waar zelfs de Engelen geen weet van hadden, ze waren "begerig er een
blik op te werpen".

In Lucas 15:10 lezen we dat de engelen zich verheugen wanneer een zondaar zich bekeert. Zij
hebben geen redding nodig aangezien ze tot Gods Hemelse wereld behoren; zij zien echter wel de
verlorenheid van de mens -waarvan zij weten dat het de kroon op de schepping had moeten zijn- en
hadden er dus geen idee van hoe deze mens hieruit gered zou kunnen worden. Ze zijn daarom blij,
verheugd, wanneer een mens vanuit zijn verloren toestand overgaat naar het licht, behouden wordt
LTh-5:45 Want, dat is de toestand van de gelovige: in het licht!

Over het algemeen denken we bij 'geheimenissen’ aan Paulus, die er verschillende openbaarde,
verklaarde of uitlegde, in zijn brieven. Maar nu zien we dat ook, of zelfs juist, Petrus hiermee bekend
was! Dit is niet zo verwonderlijk, want in Matt. 13:10-17 lezen we hoe Petrus bekend geraakt was met
de geheimenissen en welk geheimenis hij het hier over heeft; het was het geheimenis van het
Koninkrijk der Hemelen, zoals dat door de Here Jezus aan hen onderwezen was. Petrus herhaalt
hier ook wat de Here zegt in vers 17 "profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet,
en zij hebben het niet gezien". En hier spreekt ook Paulus over in 1 Kor. 3:21-4:1.

Het is niet voor niets dat Paulus hier in de Korinthebrief (vers 21) spreekt over hem, Apollos én Petrus
(Kefas = de Aramese naam van Petrus) die de geheimenissen Gods "in beheer" hebben gekregen
(4:1). Let wel -in verband met wat eerder besproken is- Paulus zegt niet dat hij en Petrus
verschillende geheimenissen te beheren hebben gekregen, nee, hij spreekt over dé geheimenissen!

Eerder, in 1 Kor. 3, spreekt Paulus over de taken die hij en Apollos ten opzichte van de Gemeente van
Korinthe hadden verricht: Paulus had geplant, Apollos begoten. Petrus had binnen deze gemeente
géén taak verricht en het Evangelie aan hen niet verkondigd. In Korinthe was er partijschap,.. en hier
maakt Paulus duidelijk dat deze partijschappen nergens op slaan want: zowel hij, als Apollos, als
Petrus als .. allen waren zij die in dienst van God stonden de "beheerders", of "bedieners", van
de geheimenissen; de verkondiging er van.

Het was dus niet alleen Paulus die bekend was er mee, integendeel! Alle apostelen, evangelisten,
gemeentelijke herders en leiders waren bekend (geworden) met de geheimenissen en dienden
hier zorgvuldig mee om te gaan; deze te beheren. Het verschil is dat Paulus (de) geheimenissen
geopenbaard had gekregen, en Petrus, Johannes, Jakobus en de andere apostelen ze onderwézen
hadden gekregen door de Here Jezus zelf, in persoon, toen Hij hier op aarde bij hen was. Daarbij lag
bij wat de Here onderwees aan de discipelen natuurlijk de nadruk op het Evangelie van het Koninkrijk
en bij Paulus op de uitwerking, de toepassing, van dit evangelie op de heidenen.

Een beheerder zorgt dat iets in goede orde bewaard en bewaakt wordt. Zij moesten dit doen ten
opzichte van hetgeen de Here aan hen toevertrouwd had: het Evangelie, hét Geheimenis, van het
Koninkrijk der Hemelen.

Het Evangelie was gepredikt door Petrus, Paulus en andere apostelen en evangelisten; de Heilige
Geest had deze prediking bevestigd en in de harten van de mensen een verandering teweeg gebracht.

Dit had, reeds toen, er toe geleid dat er velen gered waren doordat zij wedergeboren werden. En dit
gaat door tot op de dag van vandaag!

5. Heiliging

1 Petrus 1:13-2:12

Vers 13 begint in de NBG-vertaling niet zoals in de Staten- en Engelse vertalingen: zij beginnen
namelijk allemaal met het woordje "Daarom..". Het verbindt het voorgaande met wat nu volgt;
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eigenlijk wil het zeggen dat wat nu volgt, volgt vanuit wat Petrus hiervoor allemaal heeft uitgelegd. De
beproeving van het geloof, het Evangelie, het uitverkoren zijn, de redding door Christus' bloed
gebracht..

Daarom .. omgordt de lendenen van uw verstand, weest nuchter, vestig uw hoop op de genade door
de openbaring van Christus..

Eenvoudiger gesteld zegt Petrus hier: "Omdat dit voorgaande allemaal voor jullie geldt;.. weest
daarom nuchter, hou je hoofd er bij, hou hoop op de genade", verlies dat zicht op de genade niet, de
genade die de Here Jezus heeft gebracht.

Actief geloof
Het "omgordenen van de lendenen" betekent "wees bereid om in actie te komen"; Petrus refereert

aan een gebruik van de landarbeiders waarbij men de normale kleding optrok en een riem omdeed
zodat de kleding niet in de weg zat bij het werken. Petrus zegt hier: "ga aan de slag". Er was alle
reden voor de gelovigen -naar onze menselijke maatstaven geredeneerd- om in zak en as te zitten,
om angstig weg te kruipen .. geloven kon je, letterlijk, de kop kosten. Gelovigen werden door Nero
onthoofd, voor de wilde beesten geworpen, in de gevangenissen gegooid, beroofd van hun
bezittingen. Desondanks zegt Petrus dat zij, omdat zij een betere toekomst mogen verwachten
doordat zij behouden zijn, doordat ze uitverkorenen zijn, niet bij de pakken neer moeten zitten maar
in actie moeten komen, aan de slag moeten gaan.

Wat moesten ze dan gaan doen? De straat op om te prediken? Evangelisatie-campagnes gaan
houden? Die tijd was -op dat moment- voorbij! Paulus, Petrus en de andere apostelen hadden dit,
samen met vele andere broeders, in "alle vrijmoedigheid" gedaan. Met als gevolg dat er
tienduizenden, en misschien nog wel veel meer, gelovigen waren in Israél, Syri€, Asia en Rome. Nu
zou in alle openheid getuigen van je geloof je met zekerheid je leven kosten en het was daarom
niet verstandig. Wanneer een Christen bijvoorbeeld opgepakt werd en weigerde te buigen, knielen,
voor één van de vele afgoden of de Keizer als een godheid te vereren was één van de straffen dat
men hen de kniebanden doorsneed. Hierdoor kon men niet meer lopen (en vielen ze "automatisch" op
hun knieén) waardoor ze niet meer konden werken en dus brodeloos werden...

Christenen begonnen in die tijd daarom in het geheim samen te komen en moesten zich schuil
houden in de kilometers lange ondergrondse gangen, de catacomben, van Rome. De inscripties in de
catacomben getuigen hier nog steeds van!

Gehoozaamheid en vrucht dragen

Petrus geeft daarom andere instructies en hierover lezen we in dit gedeelte. Hij begint in vers 14 met
"voegt u, als gehoorzame kinderen". Gehoorzaamheid leidt tot heiliging. Naar het beeld van Christus,
die heilig was, dienden de gelovigen zich te héiligen. Zich af te zonderen, af te keren, van het leven
dat ze vroeger hadden geleid toen ze nog onwetend waren. Onwetend in die zin dat ze Christus nog
niet kenden, uiteraard. Dit moest gelden voor hun hele "levenswandel"; dus niet alleen "op zondag in
de kerk" maar voor het leven in zijn geheel. Ook het dagelijkse leven moest een téddnbeeld van
levensheiliging zijn. Afzondering van de wijd verbreide afgoderij, afzondering van de -in Rome- zo
bekende orgién waar men zich overgaf aan drank en seksuele uitspattingen. De wedergeboorte moest
samengaan met een daadwerkelijke verandering in het (dagelijkse) leven. Zoals Jakobus ook schreef:
"weest daders des woords en niet alleen hoorders" - 12223 en meer praktisch: Jakobus 2:14-18.

Een geloof dat geen werken kent, geen veranderd leven tot gevolg heeft, is een dood geloof. Dat is
een geloof dat géén vrucht draagt en dat terwijl een bekering noodzakelijkerwijs hiertoe moet leiden:

Mat. 3:7, 8
Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeén en Sadduceeén tot de doop kwamen, zeide hij tot

hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?
Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Groeien in Genade Bijbelstudie, www.yarah.nl
Leven en Bediening van de Apostel Petrus Pagina 20/65



Dat dit vrucht dragen wel degelijk ook voor de gemeente geldig is, blijkt uit de woorden van de
Here in Mattelis 21:42-43 "het Koninkrijk Gods .. gegeven worden aan een volk, dat de vruchten
daarvan opbrengt".

De Christelijke vrijheid leidt dus niet tot een losbandig leven waarin een "alles moet kunnen" cultuur
heerst maar tot een leven in gehoorzaamheid, een vruchtdragend leven, aan God. Vaak horen we
mensen zeggen: "beproeft alle dingen" om daarmee zichzelf te verexcuseren om aan allerlei
uitwassen mee te doen. Hier zien we dus dat dit absoluut niet op gaat op deze manier! Dat is geen
heilig priesterschap! De gelovige dient een geheiligd, rein en afgezonderd, leven te leiden!

Onderlinge liefde
In 1 Petr. 1:22, 23 schrijft Petrus hoe we als gelovigen ons geloof "handen en voeten moeten geven"

ten opzichte van elkaar:

22,23 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde
(= niet gespeelde, echte) broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als
wedergeborenen, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en
blijvende woord van God.

Weer zien we hier de nadruk op de wédergeboorte, die het gevolg is van de gehoorzaamheid aan
de waarheid. Of, zoals de meeste grondteksten vermelden ®: "dia pneumato™, dat volgt na het woord
waarheid en vertaald wordt --in ondermeer de King James en de Staten Vertaling-- met: "de
gehoorzaamheid der waarheid door de Geest'. Het is ook de Geest van God die in alle waarheid
zou leiden " %13 de Geest die de wereld niet kan ontvangen ™ %17, en het is die Geest die ons
daarom leidt in deze ongespeelde, ware, liefde die we als gelovigen tot elkaar zouden moeten
hebben. Het is een onderlinge liefde die we alleen kennen én kunnen hebben --of soms zelfs: kunnen
opbrengen-- vanuit de wedergeboorte, vanuit Gods Woord.

Dit klinkt misschien vreemd dat ik hier zeg: "kunnen opbrengen". Maar laten we toch éérlijk zijn met
elkaar hierover! Soms is het toch ook zo dat het eenvoudigweg niet meevalt om de broeders en
zusters lief te hebben? Hoeveel gelovigen kunnen niet verhalen vertellen over hoe zij benadeeld zijn
door andere gelovigen, hoe zij gekwetst zijn, hoe zij soms zelfs kapdtgemaakt zijn door andere
gelovigen. Of, soms,... liggen karakters elkaar totaal niet. En toch, .. téch is hier de oproep om elkaar
lief te hebben. Dit liefhebben kan dus alleen door Gods Geest in ons. Niet uit onszelf! Wanneer Gods
Geest nietin ons is, dan hebben we te maken met 'geveinsde’ liefde; de "prodent smile" liefde. Elkaar
lief toelachen, doen alsof we elkaar lief hebben,... die "onderlinge liefde" houdt geen stand zodra het
moeilijk wordt. Als een gemeente daarop gebaseerd is, dan stort de zaak in zodra het moeilijk wordt.

Wanneer we het hebben over karakters die elkaar niet liggen moet ik wel opmerken dat juist het
karakter van een mens de 'vleselijke’, oude, mens is. Dit mag dus niet als excuus dienen;
integendeel. Onze oude mens is dood en begraven, is met Christus gekruisigd *°™ ¢, en dit moet
leiden tot een andere levenswandel: Efe. 4:17-24.

Over de onderlinge liefde, die dus een logisch gevolg is of moet zijn van de vernieuwde levenswandel
waarover Paulus ook spreekt, schrijft Johannes in 1 Joh. 1:9, 10 en hij zegt dat dit een gebéd is voor
de gelovigen:

9,10 Wie zegtin het licht te zijn en zijn broeder haat, die /s in de duisternis tot nu toe. Wie
zijn broeder liefheeft, bljjft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.

De gespéélde, geveinsde, onderlinge liefde heeft dus als duidelijke onder- of achtergrond dat de
persoon die dit doet volgens Johannes niet in het licht is. Het is dan ook niet voor niets dat zowel

® De NBG kiest hier dus voor een (ongedocumenteerde) weglating, die zijn grond vindt in een
‘minderheidstekst' of 'tekstverzameling' die echter ouder zijn dan de teksten waarop de SV en
KJV zijn gebaseerd. Het argument "ouder is beter" is hier toegepast, in tegenstelling tot
"meer (algemeen) voorkomend is beter".
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Petrus als Johannes de nadruk leggen op de échte onderlinge liefde aangezien dat een teken is van
een wedergeboren hart! Vanuit deze onderlinge liefde gaan we dus als gelovigen met elkaar om. En
dat is een getuigenis waar geen woorden tegen op kunnen.

Eerder noemde ik dat zij die niet wilden knielen voor de afgoden of weigerden de Keizer als een
godheid te vereren invalide werden gemaakt; de onderlinge liefde van de gelovigen leidde er toe dat
men zo een invalide en zijn gezin bijvoorbeeld onderhield. Men kende immers geen sociale dienst of
andersoortige opvang voor hen die niet konden werken? Daaruit bleek dus uit praktische zin de liefde
die gelovigen voor elkaar hadden. Opofferingsgezindheid! Een houding die de ongelovigen opviel.
Tegenwoordig hoeft dat misschien niet meer zo, tenminste: dat denken we.

Vaak menen we: "Ach, niemand hoeft meer om te komen van de honger, ze kunnen toch een
uitkering aanvragen?". Maar is dat voldoende? Laten we onze ogen niet sluiten voor de nood van een
ander! Persoonlijk geloof ik niet in -bijvoorbeeld- de noodzaak van "het geven van tienden" aan een
gemeente die er een duur gebouw of iets dergelijks van wenst te financieren. Voorzover het geven
van tienden al een regel is die opgaat voor de gemeente! Laten we wel zijn, als je ruimte nodig hebt
kan je die altijd wel ergens huren, als de gemeente te groot wordt desnoods een sporthal of iets
dergelijks. Maar ik geloof zéker in een "bekeerde portemonnee" als het gaat om de nood van
broeders en zusters! Dit was ook één van de aspecten waarom de eerste gemeente in Handelingen

zo goed bekend stond bij een ieder: de onderlinge liefde van waaruit men zorg voor elkaar toonde
Hand. 2:44, 45

Op het moment dat ik dit schrijf bevind ik mij in een land waar het nog geen 20 jaar geleden nog zo
was dat men voor zijn geloof de gevangenis in moest; waar men niet vrij was samen te komen
rondom Gods Woord, omdat men in de "communistische heilsstaat" meende dat "geloof opium voor
het volk" was, en dat was men immers ontstegen..? Wij hebben er vaak nauwelijks besef van dat er
ook vandaag de dag nog grote aantallen gelovigen zijn die voor hun geloof, voor hun Heiland en
Heer, moeten lijden. We weten het wel, maar lijden we ook daadwerkelijk mee met ze? We zijn ons er
ook maar nauwelijks van bewust, vaak, dat er niet veel hoeft te veranderen -ook in het zogenaamde
vrije westen- of ook wij mogen ons geloof niet meer in vrijheid belijden. Dan vallen we terug op
elkaar; op de onderlinge band, de liefde.. is die 'ongeveinsd'? Dat zal onder dat soort omstandigheden
blijken!

We zien hier een actief geloof, dat vrucht draagt en onderlinge liefde kent. Dit alles is
gehodrzaamheid aan- en door het Woord van God. En dat is nog maar het begin van de levenswandel
die wedergeboorte uitwerkt! De liefde van de mens naar God is moeilijk te meten of te zien, maar de
liefde van de gelovigen onderling, die is wel te zien en ervaren - ook voor hen die niet gelovig zijn. In
1 Joh. 4:20, 21 lezen we:

20, 21 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haar, dan is hij een leugenaar;
want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien
heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn
broeder liefhebben.

De onderlinge liefde, van gelovigen, is dus niet zOmaar een gebod, maar het is een graadmeter in
hoeverre wij God zélf liefhebben!

Laten we ons er van bewust zijn dat we deze houding aannemen, ook nu, nu we in vrijheid mogen
geloven en er sociale vangnetten zijn voor hen die niet voor een eigen inkomen kunnen zorgen of
anderszins in moeilijkheden zijn. Het is iets wat we zelf, actief, moeten doen; zoals Paulus ook
onderwijst in Efeze: "dat gij de oude mens aflegt .. en de nieuwe mens aandoet'. Het is iets wat
actie vraagt van onszelf! We wéten hoe het moet, Gods Woord zegt het ons, dus moeten we het
nu ook gaan toepassen in onze levens; actief, zelf, veranderen! Je kunt niet gaan zitten en wachten
Eg)t het gebeurt of tot God het gaat doen, nee: we moeten z&If de goede strijd gaan strijden * ™™ ¢:1-
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Oordeel

De innerlijke verandering zal dus moeten leiden tot een witerlijke verandering. Het is een
verandering welke zijn oorsprong kent in het werk van Christus. Wie God als Vader aanroept, 1 Petr.
1:17, moet weten dat hij met het kostbaar bloed van Christus is vrijgekocht. Bloed dat vergoten is uit
liefde tot de mens. Hij waarschuwt echter wel dat God "zonder aanzien des persoons naar ieder werk
oordeelt". God is liefde, zeker! Maar God is ook een rechtvaardige rechter die de werken van de mens
oordeelt. Niet vér-oordeelt, maar 'oordeelt'. "Wandelt dan in vreze", zegt Petrus. Niet in een
ongezonde angst voor een of andere wraakzuchtige godheid, maar in een gezonde, respectvolle, wijze
voor Gods Heiligheid.

We zijn hier slechts op doorreis, als pelgrims op weg naar ons eeuwige thuis. En op die manier
moeten we ook omgaan met alles wat deze wereld ons te bieden heeft; deze wereld is niet ons thuis!
Dat betekent niet dat we totaal wereldvreemd en afkerig moeten zijn; integendeel: we zijn in deze
wereld, niet van deze wereld. Dat is ook wat Petrus -en daar komen we later nog weer op- ook
onderwijst in zijn brief.

Petrus sluit deze verzen, die begonnen met het "Daarom..", in het 24°, 25° vers, af met een citaat uit
Jesaja 40 en schrijft: "Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is' (1:25b). Met andere
woorden: Petrus brengt hier niets nieuws aan de gemeenten -zo is hij van mening- die door
Paulus en zijn medewerkers zijn gesticht; het is wat hen éérder al verkondigd is. Hij
bevestigt die eerdere verkondiging van Paulus (zie deel 1.1, 2) en herinnert de gemeenten
hieraan. Ik weet het, het wordt een beetje vervelend om hier zo vaak op te (moeten) wijzen, maar de
tegenovergestelde stellingname wordt z6 met verve gebracht en er zo “ingepompt” bij veel gelovigen
dat ik u hier op moet blijven wijzen, mijns inziens..

Verlangen naar Geestelijke groei

Vanuit dit Evangelie onderwijst hij. En in 1 Petr. 2:1 zegt hij dan ook dat dit Evangelie er toe moet
leiden dat we als gelovigen alle kwaadwilligheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij
moeten afleggen - alweer iets waarvoor we z&If dus een actie moeten ondernemen - en in plaats
daarvan moeten verlangen naar de 'redelijke, onvervalste, melk'.

Helaas is in onze vertaling in 2:2 één woord erg vreemd vertaald; in de oorspronkelijke tekst staat er
namelijk het volgende:

"En verlang als nieuwgeboren kinderen naar de pure, geestelijke, melk.."

Het woord "geestelijke", een vertaling van het Griekse "logikos", is een afgeleide, een woordspeling
bijna, op wat we eerder in 1:23-25 lezen, wanneer Petrus spreekt over Aet Woord. De Logos. In
sommige vertalingen is het dan ook vertaald als

"En verlang als nieuwgeboren kinderen naar de pure melk van het woord..."
Maar dat is een onjuiste vertaling van 'logikos'!

Nu we dit weten, is wellicht duidelijk waarom in de NBG- en Staten-vertaling gesproken wordt over de
"redelijke€" onvervalste melk. Het "redelijke" is een wat mindere vertaling van het woord /ogikos. Ons
woord "logica" lijkt er niet voor niets op, het 'redelijke', 'redeneren’, verstandelijke. Maar logikos
refereert ook, of, vooral, in dit verband aan het gééstelijke.

Gééstelijke melk, oftewel: geestelijke voeding, is iets totdal anders dan "redelijke' melk (ik zou
niet weten wat de Nederlandse vertalers er mee bedoelden!!). In dit verband is het woord
"onvervalste" ook zeer op zijn plaats; we moeten als gelovigen verlangen naar de onvervalste,
geestelijke, voeding. Voeding die we als weder- of nieuwgeborene nodig hebben.

Door het Woord zijn we opnieuw geboren, en door dat woord groeien we als gelovigen. Als gelovigen
hebben we dan ook -als het goed is- een verlangen "als een pasgeboren kind" naar de melk, het
woord, die onze voeding is en zorgt voor onze geestelijke groei. De "melk" en het verlangen er
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naar is in dit verband dan ook niet negatief (zoals in 1 Kor. 3:2 en Hebr. 5:12) maar juist positief
bedoeld. In dit gedeelte gaat het om het uitdrukken van het verlangen naar de voeding, en er
door verzadigd te worden.

Onze gééstelijke groei, als Christen, is rechtstreeks afhankelijk van het kennisnemen van het
Woord, het voedsel benodigd voor de groei. Daarom ook dat Petrus in het 3e vers van hoofdstuk

2 refereert aan Psalm 34:9 "Smaakt en ziet, dat de Here goed is".

Het "Indien", waar in de NBG dit vers mee begint zou beter vertaald kunnen zijn, namelijk met het
woord: "Adangezien'. Want: "Indien" is vragenderwijs, in die zin dat Petrus lijkt te zeggen "Als je
geproefd hebt.." terwijl dat helemaal niet de vraag is omdat hij hier schrijft aan mensen waarvan hij
weet dat zij wédergeboren zijn, en hier meerdere malen aan refereert, en dus ook wéét dat ze
'geproefd' hebben van Gods goedertierenheid.

Levende stenen
Wie geestelijk groeien wil, moet gegrondvest zijn op een stevig fundament. Het is noodzaak dat we op
De Rots, Christus Jezus, ons geloof bouwen.

In Matt. 21:42 lazen we over de hoeksteen die verworpen was, Christus, en Petrus komt hier in dit
gedeelte op terug; Christus is dé hoeksteen, de lévende hoeksteen, waarop wij als levende stenen
geplaatst worden zodat er een gééstelijk huis, een heilig priesterschap, ontstaat * "™ %5, Wat
hij zelf eens leerde van de Here brengt hij nu over op de gemeente.

Matteiis 16:13-20

Simon was een Petrus, een rots (niet dé rots), en hij zou één van de stenen of rotsen zijn waarop de
Here de gemeente zou bouwen. Petrus gebruikt hier dezelfde woorden die de Here gebruikte en past
ze nu toe op de gelovigen; hij liep niet 'met de borst vooruit' maar wees de gelovigen er op dat zij
stuk voor stuk stenen zijn en dat uit al deze stenen samen een geestelijk huis gebouwd wordt. Al deze
'stenen’, de gelovigen, vormen samen een priesterschap. Petrus begreep dus heel goed dat de
gemeente niet op hém was gebouwd!

In het Judaisme was het priesterschap voorbehouden aan de stam Levi. Maar in Christus is élke
gelovige een priester omdat de mens door Christus Jezus zélf, rechtstreeks, tot God mag en kan gaan;
daarvoor zijn geen andere mensen meer nodig, geen priesters meer doordat Christus dé Hogepriester
is en wij in Hem zijn.

Offeren

Priesters brengen offers. En ook de gelovige brengt daarom offers. Gééstelijke offers, noemt Petrus
ze. En het zijn offers die God welgevallig zijn, waar Hij plezier in schept ze te ontvangen! Wij die eens
niet Zijn volk waren zijn nu Gods volk geworden. De offers die we brengen zijn geen speciale gaven of
uitingen 'van de geest'. God vraagt ons:

« om "onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer" *°™ 12!, Dat is: een
leven in gehoorzaamheid aan God, zoals we ook eerder al hebben gezien;

« om "lofoffers te brengen" M 1315 Het brengen van 'lofoffers' = het belijden van Gods naam.
Hem dankzeggen en prijzen voor wat Hij voor ons heeft gedaan;

« om "de weldadigheid en mededeelzaamheid" niet te vergeten " 1316 dat is: de noden van de
medegelovigen zien en er iets aan doen, ze te helpen. Dit kan materieel zijn, maar ook
geestelijk,.. ondersteuning bij ziekte, voorbede, etc.

Dat zijn de "offers" die we moeten brengen als gelovige. Hier hebben we geen andere 'vaardigheid' of
'gave' voor nodig dan.. een oprechte liefde tot God en onze mede broeders en zusters. Van daar uit
handelen we, "offeren" we, en brengen we offers welke God welgevallig zijn!

Wie zegt: “dat zijn geen grote offers” heeft ze nog nooit gebracht!
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Alles hoort dus bij elkaar; een actief geloof, heiliging, geestelijke voeding, God offers brengen,
onderlinge liefde,.. en z6 vormen we samen een Koninklijk Priesterschap, een geestelijk huis. Dat alles
gebouwd op de steen, Christus, die door de bouwlieden afgekeurd was.

Wie die steen verwérpt, die neemt er aanstoot aan, ergert zich er aan. Kan er simpelweg niet mee uit
de voeten. Zij stoten zich er aan. Maar wie de steen hebben aanvaardt, er hun geloof op gebouwd
hebben, achten de steen de meest waardevolle die ze ooit hebben gevonden.

Nu Christus Jezus geopenbaard is, is Hij de redder geworden voor een ieder die in Hem gelooft;
maar voor hen die niet geloven heeft God besloten dat zij zullen méeten struikelen over De
Steen. Dat wil dus zeggen: er is géén andere weg naar de verlossing mogelijk.

Tegenwoordig wordt vaak anders gepredikt; sommigen leren een alverzoening, anderen leren dat
"alle godsdiensten" wel iets goeds hebben,.. Christen-predikanten menen een 'dialoog' aan te moeten
gaan met andere religies.. maar,.. we kunnen er niet omheen: Christus Jezus is de énige weg tot
verzoening met God. Een ieder die anders leert, brengt een ander Evangelie %3 168,

Petrus prijst de gelovigen

In het begin stelden we feitelijk de vraag: "Hoe moeten de gelovigen getuigen van hun geloof in
tijden van verdrukking?". En Petrus noemt zaken op die én praktisch zijn -hoe gelovigen met elkaar
om moeten gaan- én geestelijk zijn, hoe gelovigen om moeten gaan met Gods Woord. Zaken die ook,
tot op de dag van vandaag, geldig zijn, dus ook voor ons. Wat heeft dit echter voor nut ten opzichte
van de ongelovige? Hoe getuigt dit van de grote daden van God (2:9)?

In 1 Petr. 2:11, 12 geeft Petrus hierop het antwoord. De gelovigen moeten, vanuit deze geestelijke
positie als heiligen zich onthouden van de 'vleselijke begeerten’, oftewel zich afzonderen van het anti-
geestelijke gedrag van de wereld omdat dit tegen hun ziel (= hetgeen behouden wordt! M 10:28 Hebr.
10:39, Jak- 1:21y trijd. In Galaten 5:16-24 somt Paulus ze op.

Ze, dus ook wij, moeten een goede wandel leiden 'onder de heidenen' zodat zij niets tegen de
gelovigen hebben in te brengen. Christenen werden belasterd en als béddsdoeners afgeschilderd,
en er moest niet de geringste aanleiding zijn om die geruchten en beschuldigingen grond te geven.

Zo had bijvoorbeeld keizer Nero gezegd dat de Christenen Rome in brand hadden gestoken, terwijl hij
daarvoor zelf verantwoordelijk was. Er werden ook andere beschuldigingen geuit aan het adres van de
Christenen, ze zouden bijvoorbeeld bloed drinken e.d. Petrus zegt hier: zorg er voor dat je een
voorbeeldig leven leidt, met goede werken, zodat de ongelovigen mogen zien dat er niets tegen
Christenen in te brengen is en zij ddardoor, door die heilige levenswandel van de gelovigen,
uiteindelijk 66k God mogen gaan verheerlijken.

Een principe dat ook vandaag de dag nog volop geldig is. Onze levenswandel leven moet een
levenswandel zijn waarop niets aan te merken mag zijn; en .. ik zal de éérste zijn die toegeeft dat dat
niet meevalt! We hoeven elkaar er niet mee lastig te vallen; iedereen kent zijn eigen fouten en zonde.
Natuurlijk, helemaal waar: ze zijn vergéven door Christus bloedstorting. Maar laten we dan, net
als de gelovigen waaraan Petrus deze brief schreef, daarna actief een leven naar Gods eer gaan
leiden. Zodat de wereld kan zien wat het betekent om wédergeboren te zijn!

6. De houding van de gelovige
6.1. Menselijke instellingen

1 Petrus 2:13-25

Aangezien onze levenswandel er een moet zijn waar niemand iets op aan te merken moet hebben,
stelt Petrus hier dan ook dat we aan elke menselijke instelling onderworpen moeten zijn; dat wil
zeggen dat wij, als gelovige, ons moeten houden aan -bijvoorbeeld- de wetgeving van het land waarin
wij leven. Onze redding, onze wedergeboorte, heeft dus invioed op hoe wij met de wereldlijke
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autoriteit omgaan. Het is namelijk "om des Heren wil" dat we ons er aan moeten onderwerpen.
Nogmaals benadrukt Petrus in 2:15 dat het de wil van God is dat we door goed te doen de
ongelovigen de mond snoeren. Het is één van de 'goede werken'.

In vers 17 lezen we dat dit de houding is van 'dienaren Gods'. Eigenlijk staat er -gezien de context-
iets anders dan 'dienaren' en duidt Petrus hier op de slaven die vrijwillig bij hun meester blijven, de
"slaaf met het doorboorde oor" Pt 151217 ‘3angezien wij Gods eigendom zijn - maar wel uit vrije wil!
In de Statenvertaling lezen we dan ook in 1 Kor. 6:20:

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van
God zijn.

Bewust kies ik hier voor de SV, aangezien de NBG een deel van de zin (vetgedrukte) heeft
weggelaten. De SV-weergave is daarom beter omdat lichaam én geest God toe behoort en we juist
met de geest, ons denken, God verheerlijken kiinnen. Denk aan het eerdere ‘logikos’.

We zijn dus Gods eigendom, gekocht, dadr gekocht, door Christus. In 1 Kor. 7:22-23 lezen we
daarom dat we "vrijgelatenen des Heren" en "s/aven van Christus" zijn. In sommige (engelse)
vertalingen is dan ook in 1 Petr. 2:17 niet gekozen voor de vertaling 'dienstknechten' maar 'slaven'.
Vergelijk bijv. de NASB die hier spreekt over “bondslaves”. Zie ook Ro, 6:22 in deze vertaling waar
gesproken wordt over “enslaved” in plaats van het zwakkere, in de Nederlandse vertaling, “dienst”.

Petrus wil dus niet zeggen dat een bepaalde regering door God is ingesteld of de éne regering beter is
dan de ander; laat staan dat de onderwerping aan een regering betekent dat we daarvan de
'dienstknechten’ of 'slaven' zijn. We hebben van God vrijheid gekregen, maar deze vrijheid moeten we
niet misbruiken om kwaad te doen. En dus schrijft hij: "Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest
God, eert de keizer". Eert de keizer betekent niet meer, en niet minder, dan: "hou je aan de wet".

In die zin is het zelfs mogelijk de overheid, of de mensen, 'ongehoorzaam' te zijn wanneer
noodzakelijk. In Handelingen 4:19-22 immers waren het Petrus en Johannes die de Joodse Raad niet
gehoorzaamden omdat zij God meer gehoorzaam wilden zijn. Wel is op te merken dat zij, met het
spreken over de Here en de genezing van de verlamde " 3310 hatuurlijk de wet niet hadden
overtreden.

Wanneer we, als gelovigen, van mening zijn dat we de wet van het land waarin we verblijven mogen
overtreden omdat we daarmee God meer gehoorzaam zijn dan mensen moeten we extreem goede
redenen hebben hiervoor. Ook de Here zelf onderwierp zich aan het gezag van de wereldlijke overheid
Mat. 22:1>22 'En Paulus verklaart dat we ons moeten onderwerpen aan het gezag van de overheid in
Romeinen 13:1-7. De overheid, het gezag, is een Goddelijk principe. Hoe de overheid daarmee
omgaat, is een 2e.. De overheid is dus niet per definitie Goddelijk of door God ingesteld, het
principe van gezag wel. We moeten hierin duidelijk onderscheid (kunnen) maken.

Het lijden van de gelovige
Daarom ook dat Petrus, 2:18, de slaven zegt hun meesters onderdanig te zijn en te gehoorzamen.

0ok wanneer het verkeerde meesters zijn. Want het is genade (!) wanneer we leed moeten
(ver)dragen wanneer dit om Christus wil is. In tegenstelling tot het lijden om Christus wil, lijden omdat
we goed doen, staat het ontvangen van straf wanneer we kwaad doen. Dat is dan een straf welke we
verdienen en dus terecht. Christus zelf heeft ten onrechte geleden, Hij die geen zonde had gedaan
Jes. 539 \verd geslagen, vernederd en tot de dood veroordeeld.. Zoals Hij moest lijden zonder dat Hij dit
had verdiend, moeten ook wij soms lijden zonder dat we het verdiend hebben. Maar, wannéér ons dat
overkomt mogen we ons -hoe raar het ook klinkt- er in verheugen dat we in Zijn voetsporen
treden.

Overigens moeten we -wanneer Petrus hier spreekt over de gehoorzaamheid van de slaven- niet
denken dat de Bijbel slavernij goedkeurt; vanuit het Oude Testament weten we dat een zekere vorm
van slavernij een mogelijkheid was, binnen het Jodendom, om de schulden af te lossen. Oftewel: men
kon voor een vooraf vastgestelde periode zijn arbeid gratis leveren om zo de schulden te betalen die
men had. Deze vorm van slavernij was echter begrensd tot maximaal 7 jaar. De Romeinen
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kenden, net als andere volken, andere vormen van slavernij die meer lijken op de slavernij zoals wij
die kennen uit de recentere geschiedenis waarbij de slaaf een bezit was van zijn 'meester'. Petrus
moedigt slavernij niet aan maar accepteert het als een indertijd veelvoorkomend verschijnsel. Naar
schatting waren er in die tijd, in het Romeinse rijk, zelfs rond de 60 miljoen slaven. Deze slavernij
was er in gradaties; er waren de slaven die in de galeien hun leven moesten slijten, maar er waren er
ook die bijv. de kinderen opvoedden (de 'tuchtmeesters').

Als gelovigen klagen we vaak over onze overheden en over onze omstandigheden; maar laten we ons
eens indenken in wat voor toestand men zich téen bevond! Als Petrus de gelovigen zegt, in die tijd,
dat het een éér is in Zijn voetsporen te treden en de vervolgingen van Nero en anderen te verdragen,
hoe zouden wij dan klagen over de overheid die over ons gesteld is? Nog afgezien van het feit dat het
een overheid is welke wij zélf, als volk, democratisch hebben gekozen. Of misschien moet ik zeggen:
over ons afroepen? Als men zich téen al niet moest verzetten tegen een dictatoriale overheid, hoe
zouden wij dan nu de vrijheid mogen nemen ons te verzetten tegen, over het algemeen, redelijke
wetten en regels zoals belastingwetten (die er voor zorgen dat we samen scholen, wegen en
voorzieningen kunnen hebben en onderhouden) en wetten ten behoeve van onze veiligheid
(bijvoorbeeld verkeerswetten)? Ons hieraan onderwerpen is daarom een 'goed werk'!

Wat Petrus hier dus voorhoudt aan de gelovigen is de juiste houding ten opzichte van de overheid en
lijden veroorzaakt door deze overheid dndanks het feit dat zij, en mogelijk ook wij, hiertoe helemaal
geen aanleiding hadden gegeven.

6.2 Het lijden van Christus

Het lijden van de mens staat in géén verhouding tot het lijden dat de Here moest ondergaan. Hij
moest dit lijden ondergaan voor ons! Hij bracht, zegt Petrus, onze zonden in zijn lichaam op het hout.
Hier, in vers 24, heeft de NBG een zeer juiste vertaling gegeven: "opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de gerechtheid zouden leven". Christus kruisdood heeft er toe geleid dat wij zélf,
als zijnde in Christus, ook zijn gestorven voor de zonde. Hij heeft dat gedaan namens ons. Wat wij
verdienden, de ééuwige dood, vanwege onze zonde zullen we niet (meer) krijgen omdat Hij namens
ons de doodstraf heeft gedragen! Daarom zijn wij nu al 'afgestorven' voor de zonde.

Wanneer Petrus spreekt over het lijden van Christus, spreekt hij niet uit zijn eigen ervaring of wat hij
zelf heeft gezien -ook al zou hij dat kiinnen doen- maar verwijst hij met maar liefst vijf citaten naar
Jesaja 53. Hiermee benadrukt Petrus de profetie en hoe deze in Christus Jezus is vervuld.
Daarnaast stelt hij de Schrift boven zijn eigen ervaring. Petrus maakt eveneens duidelijk dat het
de wil van God was, door de profeten voorzegd, dat Christus zou sterven voor ons. Dat Hij daarmee
de herder zou worden voor ons, die in Hem geloven. Dat door Zijn striemen er genezing is gebracht
voor ons. Let wel: het gaat hier niet om lichamelijke genezing; Jesaja 53:5 zegt heel duidelijk
dat het gaat om de overtredingen, de ongerechtigheid, de straf die wij verdienden op Hem was
en dat Zijn striemen ons daarvan hebben genezen. De context waarin Petrus dit vers citeert kan ook
niet anders suggereren; het gaat hier om het lijden van Christus en wat dit lijden voor de gelovige
betekent heeft: de verlossing van de zonde.

Wanneer het zo zou zijn dat Christus' striemen, zijn kruisdood, ook de ziekte overwonnen had -dus:
onze lichamelijke kwalen- dan is er iets niet in orde. Immers; de Verlossing is volledig, zonder ook
maar enkele twijfel. Petrus kiest krachtige bewoordingen, stelt zeer duidelijk zonder voorbehoud in
zijn brief dat we een volk van God, een uitverkoren priesterschap etc., zijn. Nu, bij de tegenwoordige
'genezingsbedieningen’ die zich op Jesaja 53 e.a. beroepen zien we slechts -om het maar eens zo te
verwoorden- "gedeeltelijk succes". Hoe verhoudt zich dat tot onze verlossing? Hoe kan enerzijds de
verlossing, eveneens onder verwijzing naar Jesaja 53, zonder enige twijfel volledig zijn en anderzijds
de lichamelijke genezing slechts gedeeltelijk? Dit zegt daarom al voldoende over de interpretatie
als zou het hier om lichamelijke genezing gaan! Lichamelijke genezing staat ook lijnrecht tegenover de
geestelijke zegeningen die ons zijn beloofd, lijnrecht tegenover het lijden in de tegenwoordige tijd
waarover Petrus hier zo uitgebreid schreef; er is niet zoiets beloofd aan de gelovigen als dat zij
"zonder ziekten door het leven zouden gaan"! Petrus zegt hier zonder omwegen waarvoor Christus is
gestorven: opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven!
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Het lijden van Christus mogen en moeten we op niets anders toepassen dan op de verlossing van
de zonde, de redding van onze zielen; dat is waarom Hij heeft geleden en is gestorven. Dat is het
Evangelie: opdat wij het Eeuwige leven zouden ontvangen in Zijn Koninkrijk!

6.3. Christelijk gezinsleven
1 Petrus 3:1-7

Dit gedeelte begint met "Evenzo gij, vrouwen..". Dat lijkt een beetje een rare openingszin, maar dat
wordt met name veroorzaakt doordat onze bijbelvertalers de indeling in hoofdstukken en
versnummers hebben gemaakt. In de oorspronkelijke brief van Petrus stond dit natuurlijk niet en is
het eerste vers van het 3e hoofdstuk gewoon de volgende zin na, c.q. het logische vervolg op wat er
VOOr geschreven is!

Petrus schrijft: "Evenzo, gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig". En dan durven sommige
mannen een punt te plaatsen. Ook veel vrouwen lezen daar een punt en verwerpen de Bijbelse les
hier. Het "vrouw wees je man onderdanig" stuit op weerstand, verzet. Zeker tegenwoordig. Maar
geheel ten onrechte! Want, wat staat er verder? "opdat, ook indien sommigen (= sommige mannen!)
aan het woord niet gehoorzaam zijn zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden
gewonnen worden'".

Wat Petrus hier leert, is niet anders dan dat de houding die de gelovige dient te hebben tegenover de
maatschappij 60k binnen het gezin geldt; hij zegt: "Vrouwen, wees je man onderworpen" -oftewel,
leef in vrede en naar zijn regels, wees een vrouw die haar plichten nakomt- "opdat, wanneer hij niet
gelovig is, hij ddardoor gewonnen wordt voor Christus!". Het gaat hier er dus niet om dat Petrus de
vrouwen zegt dat ze hun man maar slaafs moeten volgen en gehoorzamen zonder dat daarvoor
verder een reden is, nee, het gaat er om die man te winnen voor Christus "zonder woorden te
gebruiken" - net zoals de slaaf zijn meester gehoorzamen moet, de man zijn werkgever, etc.

Ik heb in de praktijk meermalen gezien dat vrouwen, door een veranderde levenshouding, het hele
gezin -inclusief de ongelovige echtgenoot- tot Christus leiden! De positieve invloed van een vrouw,
op het gezin, op haar man, mag absoluut niet onderschat worden in dit verband! Soms moesten ze
jarenlang geduld oefenen en lang wachten op hun mannen, maar uiteindelijk had dit vaak in gezinnen
een geweldige impact!

De autoriteit in het gezinsleven is door God bij de man neergelegd; maar het is wel een 'autoriteit'
naar Christus' wil; naar de Bijbelse begrippen en nhormen. Daarom zegt Petrus in 3:7 tot de mannen:
"leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk en bewijst haar eer". En waardom dient
een man dat te doen? Omdat de vrouw, net zo als de man, méde-erfgenaam is en een verkeerde
houding jegens je vrouw o.a. je gebedsleven zal belemmeren. En wanneer je gebedsleven —door
eigen schuld en toedoen door je verkeerde houding!- belemmerd raakt, is je relatie met God in
gevaar! Daarndast zal een man, die misbruik maakt van zijn autoriteit en (fysieke) overwicht, de
vrouw -zeker indien het een ongelovige vrouw is- verder van Christus afdrijven aangezien hij toch, net
als dat Christus het hoofd is van de gemeente, als hoofd van zijn gezin naar het bééld van Christus
dient te handelen!

Voor de broeders!

Naar wie verlangt de Here Jezus? De Here verlangt naar zijn gemeente; die als een bruid getooid
Hem tegemoet zal gaan. Waarom &ijken mannen dan naar andere vrouwen, ook mannen die zeggen
de Here te kennen? Wanneer zij d/s Christus moeten omgaan met hun éigen vrouw?

Het verlangen van de man hoort dus uit te gaan -zoals Christus verlangt naar Zijn bruid- naar zijn
eigen vrouw en haar hoort hij lief te hebben! Kijkt Christus Jezus soms om naar een andere bruid?
We moeten ons als mannen, naar mijn mening, maar eens wat vaker afvragen: "Ben ik als Christus,
voor mijn vrouw? Ben ik iemand naar wie zij verlangend uitziet?". Of is de houding van ons mannen,
ook gelovige mannen dus, er een die de vrouwen aanleiding geeft Christus te verafschuwen, zijn we
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een anti-getuigenis en is onze levenswandel er een die in de verste verte niet de 'geur van Christus' 2
Kor- 2:15 meedraagt?

Voor de zusters!

Want, wie ziet naar Zijn komst uit? Wie verlangt naar de Bruidegom? De Gemeente! Hoort de vrouw,
die een beeld is van de gemeente, zich daarom met allerlei andere zaken bezig te houden? Zijn plaats
in te willen nemen - zoals het Feminisme bijvoorbeeld beoogt te doen - om zogenaamd 'gelijk' te zijn
en daarmee binnen het gezin scheve verhoudingen te veroorzaken met alle problemen van dien?
Hoort zij naar iemand anders 'uit te kijken' dan naar haar man (beeld van Christus)?

Het huwelijk is beelddrager!
In Christus is geen onderscheid tussen man en vrouw in die zin dat we beiden erfgenamen zijn

van het Koninkrijk Gods. En in het geval er dus sprake is van een ongelovige partner, dan wijst
Petrus er op dat deze partner mogelijk tot geloof kan komen door déze houding van de geldvige,
doordat de gelovige op de juiste wijze, in de juiste verhouding, met zijn of haar ongelovige partner
omgaat. Binnen het Christelijke gezin hoort een relatie, een verstandhouding, te zijn zoals die van
Christus en de Gemeente. Wanneer man en vrouw hun plaats innemen en dit op de juiste wijze doen
dan is er een gezonde verhouding, een verhouding die vrucht draagt, een getuigenis is.

Het huwelijk is dan ook een beelddrager van de relatie tussen Christus en de Gemeente
(man/vrouw). Het is dan ook, Bijbels gezien, volstrekt onmogelijk dat er zoiets bestaat als een
huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat is nu eenmaal zo niet ingesteld en
een dergelijk *huwelijk’ is géén beeld van de liefde welke Christus heeft voor Zijn Gemeente en de
liefde welke zij heeft voor Hem! Wanneer de maatschappij dergelijke huwelijken toestaat: het zij zo.

Als gemeente van Christus, als Zijn kerk, kunnen en mogen we echter dergelijke relaties niet tolereren
binnen onze kring, laat staan inzegenen. Doen we dat wel, dan staan wij afgoderij toe binnen de
Gemeente van Christus aangezien we immers een beeld inzegenen dat niet getuigt,
integendeel, van Christus?

Omgaan met een ongelovige partner

We moeten hier ook denken aan wat Paulus schrijft in 1 Kor. 7:12-20. Let wel dat Paulus hier een
duidelijk "indien' geeft; wil de ongelovige partner de gelovige verlaten, dan mag dat en mag de
verlaten gelovige ook gewoon opnieuw huwen. Zolang de ongelovige er mee instemt met de gelovige
te blijven samenleven mag de gelovige man of vrouw de ongelovige partner niet verlaten ’.

In de verzen 1 Petr. 3:3-6 spreekt Petrus verder over de 'uitwendige versiering' versus de 'inwendige'.
In navolging van wat Paulus schrijft in 1 Tim. 2:9-10 wijst Petrus er op dat uitwendige versieringen
niet boven de inwendige mogen gaan; het ware sierraad van de vrouw is haar innerlijke, geestelijke,
gesteldheid en niet haar uiterlijk. Klaarblijkelijk was dat in die tijd een punt; dat vrouwen zich van
buiten mooi maakten, ze waren -spreekwoordelijk- met "goud behangen", met lange vlechten,
oftewel: verleidelijke dames.. aan de buitenkant althans.. Het was de Romeinse, de wereldse,
cultuur.

Petrus zegt hier niet dat het niet toegestaan is om er goed verzorgd uit te zien, maar dat het échte
sierraad van binnen zit; de hartsgesteldheid. Louis Barbieri, een theoloog verbonden aan het Moody
Bible Institute schrijft dan ook:

"Petrus legt er de nadruk op dat de vrouw haar innerlijk moet ontwikkelen, maar dat betekent
niet dat zij haar uiterlijk moet verwdarlozen. De verwaarlozing van het uiterlijk zal immers niet
bepaald helpen om haar man voor Christus te winnen.."

De context hier is dus de omgang met de ongelovige partner.

7 Uiteraard zijn er andere redenen een huwelijk te ontbinden, maar in dit gedeelte spreekt
zowel Petrus als Paulus over een normale huwelijkse relatie waarbij één van de beide partners
tot geloof komt.
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Huwelijksleven
Boven het gedeelte staat in de NBG 'Het Huwelijk'. Maar dat is dus een iets té algemene aanduiding

als we zien waar Petrus hier over sprak.

Laten we echter, zowel mannen als vrouwen, dit gedeelte eens goed op ons laten inwerken en ons
bewust zijn -zeker de gehuwden- dat onze onderlinge relatie een bééld is, een 'afdruk’, van de
verhouding tussen Christus en de Gemeente en hoe die elkaar onderling liefhebben. Als dat onze
houding is in ons huwelijksleven, in de omgang met onze partners, dan zal dat er toe leiden dat we
een harmonieuze relatie hebben. Dit heeft 66k zijn weerslag op onze eventuele kinderen, familie en
onze omgeving; een harmonieuze huwelijkse relatie is een getuigenis!

6.4. Samengevat...
1 Petrus 3:8-12

In vers 8 begint de vertaling met ' Tens/otte..'. Oftewel: er volgt een samenvatting of conclusie.

Petrus somt hier vijf kenmerken op waaraan de Christengemeente zou moeten voldoen:

1 eensgezindheid - zoek samen naar dezelfde dingen, zoek overéénstemming; als gelovigen
moeten we dezelfde zaken nastreven, samen optrekken, aangezien we één van Geest,
samengebonden ddor die éne Geest, zijn. We zijn één lichaam, één organisme. Hierin past geen
strijd en ruzie. Een gemeente die onderlinge strijd heeft is niet één van Geest, en streeft niet
samen en éénsgezind hetzelfde doel na. Dat is dus een gemeente waar Gods Geest niet werkt.
Betekent dit dat er geen verschillen van inzicht of interpretatie mogen zijn? Dat is iets anders, het
is echter de vraag hoe we daar mee om gaan! Als het aanleiding is om elkaar, om het zo maar
eens te zeggen, 'met de Bijbel om de oren te slaan' en we Gods Woord misbruiken om elkaar
dingen eens lekker in te wrijven dan zijn wij ongeestelijk. Als we in liefde en éénsgezind Gods
Woord onderzoeken om gezamenlijk onze verschillende inzichten te toetsen, dan zijn we geestelijk
verantwoord bezig!

2 medelijdend - heb sympathie voor elkaar, lijdt simen. Als we alleen aan ons zelf denken, dan

_ zijn we géén beeld van één lichaam. We moeten elkaar door het lijden heen dragen;

3 broederliefde - hebt als broeders lief! Wij zijn broeders (en zusters) van elkaar; dus moeten we
als één familie elkaar lief hebben, niet alleen binnen de eigen kring, maar 66k daarbuiten. Denkt u
zich eens in, wat er zou gebeuren in deze wereld als de gelovigen elkaar daadwerkelijk als
broeders zouden liefhebben? Mat. 23:8 "want één is uw Meester, en gij zijt allen broeders". Was
het maar zo dat Paulus ook vandaag de dag aan de gelovigen van deze tijd kon schrijven wat hij
schreef aan de gelovigen in 1 Tess. 4:9, 10. Paulus schrijft hier zeer duidelijk dat ze dat deden ten

_aanzien van alle broeders in Macedonié (Griekenland).

4 barmhartig en ootmoedig - barmhartigheid tonen aan anderen, oftewel anderen helpen, vanuit
liefde voor de medegelovige, en steunen. Ootmoedigheid is een woord dat een vorm van
'nederigheid', 'zachtmoedigheid' en 'vriendelijkheid' ® uitdrukt; vanuit die houding acht je als

_gelovige de ander uitnemender (= van meer belang) dan je zelf;

5 zegenen - als laatste zegt Petrus dat we elkaar moeten zégenen en dit als tegengestelde aan het

elkaar belasteren en kwaad vergelden. In dit verband betekent 'zegenen' dus niet dat we elkaar
de handen opleggen of 'zegen spreuken' uitspreken naar elkaar; zegen wordt hier immers
geplaatst tegenover kwaadsprekerij en lastering. Zegenen betekent dan ook: het goede
voorhebben met anderen, hen goed ddéen, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zéggen
tegen iemand "Gods zegen" is ook heel wat makkelijker dan hem of haar daadwérkelijk laten

delen in de zegen die je zelf hebt ontvangen.. ("houdt u warm en eet goed" .. %2 216),

Deze zaken komen ook terug in ondermeer Fil. 2:1-4; Rom. 12:9-21.
Ter aanvulling citeert Petrus in 3:10-12 uit Psalm 34.

® Vertaling SV, editie 1977
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7. Het (doel van het) lijden

1 Petrus 3:13-17

Het lijden van Christus -waarover Petrus eerder ook al sprak- wordt in dit gedeelte uitgebreider belicht
door hem. Om te beginnen stelt hij de vraag: kan er iemand u écht kwaad doen, als u zich inzet voor
het goede? Denk aan waar we eerder over lazen; de ziel kan niet verloren gaan door de aantasting
van het lichaam, want de ziel is hetgeen behouden wordt!

En dan: "al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig". Het "al moest gij lijden" geeft aan
dat lang niet alle gelovigen leden onder vervolgingen. De vervolgingen onder Nero waren niet
algemeen van aard; maar ook al zéu men wel moeten lijden -zoals andere broeders en zusters leden-
dan nog, zegt Petrus: "ben je zalig" (Engelse vertaling: "gezegend"). Dit "bedenkt hij niet zelf", maar
is rechtstreeks afkomstig uit de 'zaligsprekingen' van de Here Jezus zelf, Matt. 5:10

10 Zalig de vervolgden om de gerechtheid wil, want hunner is het Koninkrijk der
Hemelen.

De Here beloofd hen die vervolgd worden vanwege gerechtigheid, oftewel door goed te doen, dat zij
het Koninkrijk der Hemelen zullen ingaan! Het is niet zo dat we "blij worden", zoals we blij zijn
wanneer we een kado krijgen van iemand of iets schitterends hebben ontdekt, of moeten zijn
wanneer we vervolgd worden of lijden om Christus' wil, maar we moeten er wel tevreden mee zijn.
Ons zonder ons te beklagen tegenover de Here er ons in schikken en het dragen. En ik weet, dat
klinkt makkelijker gezegd dan gedaan.. Laten we ons ook niet schamen als ons dat niet, in eigen

kracht, lukt maar naar Hem toegaan die ons lijden draagt!

In vers 14 lezen we "doch vreest niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken". De SV '77 heeft
het vertaald als "vreest niet uit vrees voor hun". De meeste vertalingen hebben wat moeite met wat

er staat en zijn allemaal een beetje verschillend. Dit komt omdat er letterlijk staat: "vreest niet hun
vrees". En dat betekent niet anders dan: "weest niet bang voor waar zij bang voor zijn".

Omdat het in de brief echter over vervolging en lijden gaat, is het door de vertalers zo begrepen als
zou hier bedoeld worden dat de gelovigen niet bang moeten zijn voor de vervolgers. Petrus schrijft
echter iets anders, wanneer we uit gaan van een zo letterlijk mogelijke lezing van de tekst. De
vervolgers waren namelijk bang voor wat er na dit leven zou komen; de vervolgden, de gelovigen,
niet! Die wéten immers wat hun toekomst is, hun heerlijkheid wacht hen, en vandaar: "vreest niet
hun vrees": heb geen angst voor die zaken waarvoor zij die in de wereld zijn angst hebben! Dit vers is
dan ook een een citaat van Jesaja 8:11-12, met name 12b: "voor hetgeen zij vrezen zult gij niet
vrezen noch schrikken". Gezien het feit dat Petrus juist dit gedeelte citeert en gezien de context, de
waarschuwing aan Israél niet op de weg te gaan van Assur, is een letterlijke interpretatie de enig
juiste en hebben de vertalers helaas hier iets ingevoegd wat er niet staat. Het is een waarschuwing,
maar tegelijk ook een bemoediging, aan de gelovigen. De ongelovigen zijn angstig voor wat er na dit
leven komt, maar wij kennen die angst niet!

Wanneer we dan verantwoording moeten afleggen van ons geloof zegt Petrus dat we daartoe altijd
bereid moeten zijn; maar wel met zachtmoedigheid en respect en met een goed geweten zodat zij die
kwaad van ons spreken 'beschaamd' zullen zijn. We moeten mensen dus met de nodige
terughoudendheid benaderen; niet zo dat we niet zouden durven getuigen, maar vooral niet met
arrogantie en vanuit een belerende toon. Dat stoot mensen alleen maar af. We kunnen getuigenis
afleggen, en worden hier ook naar gevraagd!- wanneer we (zoals we hiervoor zagen) een leven leiden
dat een getuigenis is! Het één zal onherroepelijk tot het ander leiden. Dan kunnen we getuigen van de
Christus die in ons is; die is gestorven voor onze zonden en ons gerechtvaardigd heeft.

1 Petrus 3:18-22

Dit gedeelte is voor veel mensen totaal duister; wederom verwijst hij hier, om te beginnen, naar
Jesaja 53 (53:11-12) waar Jesaja profeteert over het feit dat Christus zou komen en de
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ongerechtigheden zou dragen van velen; dat hij zou sterven vanwege de zonde van anderen. Dat zijn
lichaam zou sterven maar zijn Geest zou leven en Hij in de geest "heengegaan is en gepredikt heeft
aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren".

Als eerste spreekt Petrus hier ontegenzeggelijk over iets wat alleen de Here Jezus aan hem en de
andere Apostelen geopenbaard kan hebben, mogelijk na Zijn opstanding. Er zijn enkele theorieén
gangbaar over dit gedeelte:

1 Christus predikte tot de gestorvenen, zij kwamen alsnog tot geloof?
Een idee die veel mensen aanhangen is dat hier gesproken wordt over hetzelfde als in Ef. 4:8-11.
Dat Christus neerdaalde en predikte tot de 'gevangenen’, en hen vervolgens meenam uit de
gevangenis 'naar de Hemelse gewesten'; dit impliceert dat zij die opstandig en
ongehoorzaam waren in de tijd van Noach nu, alsnog, een 2e kans kregen en zich
bekeerden terwijl ze al dood waren en reeds gedordeeld waren (door de zondvloed). Dit is
onmogelijk. Het is niet in lijn met de Bijbelse boodschap dat mensen in het dodenrijk nog een
twééde kans zouden krijgen; denk hierbij aan het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man,
Lucas 16:19-31. In Lucas 16:26 staat niet voor niets: "er is tussen ons en u een
onoverkomelijke kloof". Efeze 4 spreekt ook over de krijgsgevangenen, en Petrus spreekt
over de ongehddrzamen.

2 Proclameren van de overwinning?
Een andere, hieraan verwante, theorie is dat de Here zou zijn gegaan naar de ongehoorzame

mensen en 'gevallen engelen' om zijn overwinning te proclameren. Dan is er (a) een noodzaak er
van uit te gaan dat er in de dagen van Noach sprake was van gevallen engelen ° en (b) de vraag
is waarém de Here dit zou doen aangezien zij immers reeds geoordeeld waren en dus al wisten
dat God zegevierde over het kwaad dat zij hadden bedreven? Daarom waren zij immers gestorven
en nu als ongehoorzame zielen -samen met anderen- in "de gevangenis" waren? Het is, tot slot, in
strijd met wat wij lezen in de Openbaring 20:11-15? Hier zien we immers dat dan pas de doden
zullen opstaan en zullen worden geoordeeld; eerder zal er ook geen 'victorie' van Christus aan
hen —de doden- worden verkondigd.

3 Noach predikte door Christus' geest!
Eerder al is genoemd dat de profeten spraken door de Geest van Christus, zie hoofdstuk 4,

1 Petr. 1:11. Ontegenzeggelijk was ook Noach een profeet. Het is daarom de Iévende Geest
van Christus -als tegengesteld aan het dode lichaam dat geleden had en gestorven was- die door
Noach predikte tot de ongehoorzamen -in de tijd van Noach- en hen de kans gaf zich te bekeren.
Zij zijn echter ongehoorzaam geweest en zijn nu de 'geesten in de gevangenis'. Gevangen tot de
dag van het oordeel! Dit is de verklaring welke door de meeste wedergeboren Bijbelgeleerden
gegeven en gesteund wordt. Seze verzen moedigen dus de gelovigen aan te prediken als
Noach, in de Geest van Christus: het oordeel aan te zeggen door houding (gehoorzaam zijn
aan Gods opdracht) en woord (verkondiging) aan "de geesten in de gevangenis". Het voorbeeld
dat Petrus hier aanhaalt is dus volledig in lijn met alles wat we hiervoor gezien hebben. Het
sterven van Christus was toch "opdat Hij u tot God zou brengen" en "levend naar de geest in
welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft".. Het is dus de Geest van Chirstus waar
het om gaat. Niet dat Hij na Zijn sterven gepredikt zou hebben (en er sprake zou zijn van een ‘2°
kans-evangelie’) maar dat Noach, in Zijn Geest, gepredikt heeft aan hen .. (enz).

De prediking van Noach werd afgesloten met het oordeelswater. En, zo zegt Petrus, zoals Noach door
het water heen gered werd in de ark zo redt ons thans de doop.

Door die doop wordt ons niet letterlijk 'de zonden afgewassen’, maar het is 'een bede van een goed
geweten'; het is een tegen-beeld, een anti-type zegt het Grieks. We zijn al geoordeeld in Christus,
en door de doop tonen we dat we 'een goed geweten' hebben; een behoéuden ziel, een ziel die
Christus volgt! En de oude ziel, de oude mens, is gestorven en wordt begraven in de doop..

? zie hiervoor: "Reuzen, . en de weg van Kain",
http://www.internetbijbelcursus.nl/basis_2.1.1.1.b.Reuzen.html
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Zoals de Ark een afbeelding was van de redding van Noach en zijn gezin, zo is de doop een
afbeelding van onze redding °. Noach's redding was namelijk niet de Ark, maar.. zijn gel66f
had hem gered. En zo is het ook met ons; de doop is niet wat ons behouden heeft, maar het
geloof dat tot de doop leidt. Daarom ook kan er alleen sprake van een doop wanneer het een
geldofsdoop is, een doop die plaats vindt néd de wedergeboorte.

1 Petrus 4:1-6

Al meerdere malen kwam naar voren dat de ongelovigen de Christenen belasterden. Hier lezen we
dan de reden er voor: "Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van
liederlijkheid, en zij belasteren u".

Hoe vaak maken wij dat als gelovigen niet ook mee -of: zouden dit mee moeten maken-, dat de
wereld zich afvraagt waarom wij niet 'gezellig meedoen' aan allerlei uitspattingen. Veel zaken
waarmee de mensen zich 'vermaken' tegenwoordig, onder het motto: "dat moet toch kunnen”, zijn zo
tegenstrijdig aan Gods Woord dat wij eenvoudigweg een weerstand hebben er tegen. Het is Zijn
Geest in ons, die ons overtuigd dat die gedragingen of uitspattingen niet kunnen.

Familie, vrienden, collega's.. ze zullen de verandering die je doormaakt als je wedergeboren bent of
wordt wellicht niet begrijpen. En dan 'lastert’ men ons; lacht men ons uit en zegt: "dat mag zeker
weer niet van je kerk" of, achter je rug om, "wat een heilig boontje". Of proberen je over te halen:
"Ach kom, die éne keer, dat is toch niet zo erg? Niemand die het ziet!". Daarmee geven zij te kennen
dat ze wél weten waarém we ons als gelovigen afzijdig houden van bepaalde zaken. En feitelijk is dat
een getuigenis! Onze houding is zd belangrijk! Als we net als ieder ander mens zouden zijn,
meedoen aan drankgelagen, vioeken en tieren, de boel oplichten, liegen en bedriegen, in onzedelijke
afgoderij'! leven.. wat onderscheid ons dan van hen?

= Als niets ons onderscheid van de wereld, is er ook niets in ons leven dat
getuigt van Christus!

Petrus zegt dan ook, eigenlijk, "Christus heeft toch niet voor niets geleden?". Heeft Hij geleden om
ons te redden? Waarom gedragen we ons dan niet als geredde mensen? Petrus schrijft dat: "wie naar
het vlees geleden heeft, ontrokken is aan de zonde". Met déze gedachte moeten we ons wapenen.
En vanuit die gedachte moeten we niet gelijk als de wereld leven; integendeel: "er is tijd genoeg
voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen". We hebben lang genoeg in zonde
geleefd, lang genoeg tijd verspild op die manier! En daarom zegt hij ons dat we ons leven moeten
leven naar de wil van God (vs. 2). Wanneer we de verleidingen van de wereld kunnen weerstaan of,
zoals in Petrus tijd, de vervolgingen hebben we géén kwaad gedaan, doen we goed, zijn we
ontrokken aan de zonde waartoe deze wereld ons wil verleiden.

Eenvoudig voorbeeld: wie met vrienden naar het café gaat, loopt het risico teveel te drinken,
wie niet gaat drinkt ook niet teveel,... en is dus metterdaad "onttrokken aan de zonde".

Daarom ook werd het evangelie gepredikt aan hen die nu, ondermeer door vervolging, naar de mens
gesproken dood zijn -zegt Petrus- maar zijn zij nu, wat God betreft, naar de geest lévend.

Hij houdt ze hier dus in vers 6 voor dat er al gelovigen zijn gestorven inmiddels maar dat zij slechts
lichamelijk dood zijn. Dat zij, doordat ze het Evangelie aanvaard hebben, nu voor ééuwig leven. Naar

' Sommigen menen dat hier gesproken wordt over de doop 'met de Heilige Geest', maar dit kan gezien de
context geen stand houden, Petrus spreekt hier overduidelijk over de 'geloofsdoop’, de doop door
onderdompeling in water.

' Petrus doelt hierbij met name op de afgoden-cultus waarin men tempelhoeren e.d. bezocht. Deze cultus heerst
vandaag de dag nauwelijks nog, in het westen, maar komt wel voor in landen als India e.d. Daarnaast kunnen we
dit uiteraard breder zien; de onzedelijkheid van deze wereld {s een vorm van afgoderij geworden
(lichaamscultus, fetisjismen e.d.)
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de mens gesproken waren het 'veroordeelden’; vanwege hun geloof ter dood gebracht. Maar de mens
kan de geest niet doden, de ziel niet ombrengen. Ze Iéven en zijn bij de Here! Een voorbeeld, maar
ook een troost.

Menselijk lijden kan enorm groot zijn. Maar we hebben het niet over lijden door ziekten,
weersomstandigheden, rampen e.d. maar lijden om Christus wil, door vervolging of smaad door de
wereld. Dit lijden heeft een doel: de verbreiding van het Evangelie, het getuigenis er van, de
verheerlijking van God, door onze lichamen en geest.

8. God Verheerlijkt!

Het spreken over het lijden van Christus en het doel er van, de uitwerking er van voor ons persoonlijk
en de wereld, brengt Petrus bij het "einde aller dingen".

1 Petrus 4:7-19

Ook in dit gedeelte spreekt Petrus over het lijden van Christus, de beproevingen van de gelovigen,
deel hebben aan dit lijden om Christus' wil.. Petrus' brief is helemaal geschreven vandit dit lijden van
Christus waarvan hij een getuige was. Het heeft een énuitwisbare indruk gemaakt op hem, het
heeft, in een positieve zin uiteraard, zijn leven getekend. Laten we bedenken dat hij hier inmiddels
een 30 jaar na de kruisiging van de Here schrijft aan de gelovigen. Hij was waarschijnlijk al op hogere
leeftijd en gebrekkig.. ™ 211819 En nog steeds is hij, om het zo maar eens te zeggen, er helemaal
ondersteboven van. Dat zijn geliefde Rabbi dit lijden allemaal moest doorstaan voor énze zonde!

Maar hij blijft daar niet bij stil staan. Ook de kdmst van de Here staat bij hem centraal. Hoewel hij wist
dit niet meer bij leven te zullen meemaken weet hij dat die komst van de Here vast staat. In dit licht
roept Petrus de gelovigen op: "Komt tot bezinning en wordt nuchter", want: het einde van alle dingen
-en daarmee dus de komst van de Here Jezus- is nabij! Nuchter zijn is een vitaal element van het
geloofsleven van de Christen.

Wat er gebeurt als je niet 'nuchter' bent, mag duidelijk zijn als we alle extreme uitwassen zien bij
de diverse sekten en stromingen. Mensen die als idioten over de grond rollen, hondengeluiden
maken en dit toeschrijven aan de werking van Gods Geest, achterovervallen, enz., enz. Maar ook zij
die op een berg of in een grot gaan wachten tot 'het einde komt'. Het maakt allemaal het Lichaam van
Christus -in de ogen van de wereld- een bespottelijke en naieve, bijgelovige, toestand. En we kunnen
vast nog wel meer voorbeelden bedenken in dezen. Ook wij moeten er in die zin voor waken géén
"overspannen" verwachtingen te hebben; we moeten het einde verwachten, maar dat betekent niet
dat alles wat er in deze wereld gebeurt in dat teken geplaatst kan of moet worden. Er zijn "tekenen
der tijden", maar.. laten we nuichter blijven!

Gebedsleven

Gelovigen die niet 'nuchter' zijn hebben ook geen Bijbels gebedsleven, zo zegt Petrus in 4:7.
Want alléén als we tot bezinning zijn gekomen en nuchter zijn, kunnen we bidden. Het gebedsleven
dient naar Gods wil te zijn;

1 Joh. 5:14, 15.

Veel Christenen bidden voor de zaken die ze willen, en niet voor wat ze nodig hebben. Daarin lijken
we soms wel op de gemiddelde consument; mensen die een winkel inlopen kopen ook vaak wat ze
willen, naar hun 'begeerte’, en niet wat ze nodig hebben. De commercie speelt hier zelfs heel handig
op in; het bevredigen van de begeerte is "het hoogste goed", zo lijkt het als je de gemiddelde
reclameblokken op de TV analyseert.

God is echter geen God van de bevrediging van 6nze begeerten!

Wij zijn geroepen om God te verheerlijken, ook in onze gebeden. En, zoals Johannes ons onderwijst,
wanneer we bidden naar Zijn wil worden we verhoord.
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Die wil van God kunnen we alleen ontdekken wanneer we, en zo komen we weer bij Petrus, tot
bezinning komen, nuchter zijn, Zijn Woord onderzoeken... Hém zoeken!

Liefde

Vanuit die levenshouding hebben we elkaar lief, Petrus noemt het een bestendige liefde oftewel een
liefde die blijft, volhoudt. Die liefde "bedekt tal van zonden". Hij bedoelt hiermee dat we als gelovigen
elkaar de zonden vergeven, zoals Christus 6nze zonde vergeven heeft.

Ooit vroeg Petrus hoe vaak we de zonden van een broeder moesten vergeven.. 7 maal? " 1822 Het
antwoord was "7 maal 70", oftewel we moeten niet tellen hoe vaak we een broeder of zuster
vergeven hebben maar in liefde elkaar blijven vergeven. Betekent dit dat we iemand die blijft
volharden in een specifieke zonde maar moeten blijven vergeven? Dat zeker niet want dan zouden
we binnen de gemeente de zonde gaan tolereren en kan ieder doen wat 'goed is in zijn eigen
ogen' Richt. 17:6.

De Here Jezus vergaf de zonde, en was hierin een voorbeeld, maar zei tevens:

Joh. 5:14
“Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden;
zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome”.

Joh. 8:2-11
“Ga heen, zondig van nu af niet meer!” (vers 11).

Nu kunnen we zeggen: “Maar.. dit was ‘onder de wet’ en dus niet geldig voor ons”. Goed, dan gaan
we naar Paulus die schrijft:

Rom. 6:1-4

"1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2
Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3 Of weet gij
niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met
Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de
majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

Paulus schrijft hier dus exact hetzelfde als de Here Jezus zei; wanneer je zonden vergeven zijn, ga
daar dan niet naar terug, maar “zondig niet meer”; we zijn immers de zonde gestorven? Dus moeten
we niet bij die oude zonde(n) blijven maar wandelen in het nieuwe leven dat ons is gegeven.

En ook Petrus’ woorden, zijn brief, is hiermee in overeenstemming — uiteraard! We moeten door
anders te leven, anders te zijn dan hen die in de wereld leven een getuigenis zijn. Wanneer we net als
de rest van de wereld zijn, als gelovigen, dan geven we immers grond aan de wereld om de gelovigen
te lasteren?

De liefde van de gelovigen —1 Petr 4:9vv- blijkt verder volgens Petrus door hoe we met elkaar omgaan
in praktische zaken: wees gastvrij, zonder te morren (= mopperen!). Dien elkaar! Omdat daardoor
God verheerlijkt wordt in Christus Jezus.

Groeien in Genade Bijbelstudie, www.yarah.nl
Leven en Bediening van de Apostel Petrus Pagina 35/65



Gave?

Ik heb wel eens meegemaakt in een gemeente dat mensen gaventesten deden. Daar komt
dan uit dat mensen een specifieke ‘gave’ hebben voor dingen. Ik heb zelfs een
computerprogramma er voor.

Een voorganger vertelde, met lichte trots, dat zijn vrouw duidelijk de ‘gave van gastvrijheid
had’. Meerdere malen heb ik hem dat horen zeggen. Dat bleek uit de test en, uiteraard, ook
uit haar houding naar mensen toe. Ik kan ook zeggen dat ik dat van verschillende mensen
bevestigd heb gehoord. Het was gewoon een ontzettend gastvrije vrouw. Anderen bleken
volgens de test “dienend” te zijn. Weer anderen hadden weer andere gaven.

Natuurlijk, het is prachtig als je vrouw of man een gastvrij persoon is. Of als je dat samen
bent, nog beter. Of als je duidelijk een ‘dienend’ persoon bent. Maar,.. is dit een gave?
Als we lezen wat Petrus hier schrijft is dit gewoon een Christelijke plicht.

We moeten onze Christelijke plichten dan ook niet verwarren met ‘gaven’! Net zo goed als dat
we onze vaardigheden niet met gaven moeten verwarren. Er bestaat —in de Bijbelse zin!!-
geen gave voor muziek, er bestaat geen gave voor schoonmaker, er bestaat geen gave als
‘organisator’ enz, enz. De Bijbel spreekt alleen over Gééstelijke gaven * " %12 paulus noemt
er daarnaast, in Gemeentelijke zin, nog een aantal in Rom. 12:6-8.

Omdat we hier geen studie naar de gaven doen, zal ik dit hier verder laten rusten. Maar het zal
duidelijk zijn dat we als gelovigen —want daar gaat het om- niet onze plichten naar elkaar moeten
proberen te ontlopen. Dat is namelijk het grote probleem van een ‘gaventest’. Uit zo’n test zou
bijvoorbeeld, als ik naar mijzelf kijk, wel eens kunnen komen dat ik iets met muziek heb (is dat even
een verrassing voor iemand die al bijna 25 jaar gitaar speelt?), dat ik iets heb met onderwijs (ook dat
mag geen verrasing zijn), maar.. dat ik wellicht niet zo gastvrij ben. De “gaventest” wordt
vervolgens je excuus om dan ook maar niet gastvrij te zijn. Want, immers: "Ik heb die gave niet”.

Misschien moet u hier wel om lachen, .. maar helaas heb ik het vaak gehoord dat mensen op basis
van dit soort excuses bijvoorbeeld niet wilden meewerken aan evangelisatiewerk want: “Ik heb die
gave niet”. Dat, wanneer er iemand onderdak nodig had, er gezegd werd: “Tja.. maar ik kan daar niet
zo goed tegen hoor, vreemden over de vloer, ik heb die gave ook niet, he?".

Moet je jezelf dan ‘geweld aan doen’? Moet je koste wat het kost aan alles voldoen? Nee,.. maar je
zou op zijn minst kunnen probéren, met God’s hulp, te doen wat je plicht is. Loop er niet met ‘een
smoesje’ voor weg.

We gaan nog even terug naar Rom. 12:9-21.

Vergelijk dit nu eens met wat Petrus schrijft -wat we hebben gelezen- en met wat bijvoorbeeld ook
Jakobus schrijft in Jak. 2:14-17:

“14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken
heeft? Kan dat geloof hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en
aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet
goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook
met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen,
dood.”

Valt het u ook op hoe Petrus overeenstemt met Paulus en Jakobus? Ik kom even terug op het begin
van deze studie (Zie 2. De relatie tussen Petrus en Paulus); is er onderscheid te zien in de praktische en
geestelijke leerstellige opvattingen tussen Petrus en Paulus? Tussen Jakobus en Paulus? Tussen
Jakobus en Petrus? Integendeel! De Apostelen bevestigen elkaar en staan in het onderwijs op
dezelfde standpunten!

Waarom zegt Petrus nu dat men niet moet ‘morren’ over de gastvrijheid? Eigenlijk is de verklaring
heel eenvoudig; net als in deze tijd is de één z’n huis groter dan de ander. De één heeft meer
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ruimte om mensen te gast te krijgen dan de ander. Mensen met een groter huis, of meer ruimte,
zullen dus vaker benaderd worden hiervoor dan zij die kleinbehuisd zijn of een groot gezin hebben. En
het is niet ondenkbaar dat daarom de mensen op wie met enige regelmaat een beroep werd gedaan
wellicht wel eens mopperden dat zij “altijd de klos waren” om gasten onderdak te geven. Petrus zegt
echter dat zij daarover niet moeten klagen maar zich moeten verblijden dat juist zij de kans en de
gelegenheid hadden om aan de broeders en zusters gastvrijheid te verlenen.

Vergeet niet... Petrus wist waarover hij sprak. Zoals we in de inleiding al hadden gezien bewoonde hij
zelf —in elk geval in zijn tijd als discipel- ook een wat grotere woning en had regelmatig gasten in huis
gehad. Hij was daarmee zelf een voorbeeld voor hen.

Ternauwernood behouden
In de verzen 17, 18 lezen we iets opmerkelijks:

“17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons
begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18 En
indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en
zondaar verschijnen?”

Het oordeel begint bij het huis Gods. Wat bedoelt Petrus hier mee? Welk oordeel? Sommigen menen
dat Petrus hier duidt op de vernietiging van de Tempel — dat hij hier dus profetisch sprak — maar dat
is niet in lijn met de rest van de brief én hij zegt dat het oordeel “bij ons” begint. Petrus duidt hier
daarom volgens de meeste uitleggers op de vervolgingen. Deze vervolgingen zouden dan volgens de
meeste, Reformatorische, uitleggers een ‘oordeel van God’ zijn. Maar, waarom zou God zijn
Gemeente, de gelovigen, ddrdelen, terwijl we reeds in Christus Jezus geoordeeld zijn?

Het woord dat vertaald is met ‘oordeel’ is dan ook niet een édérdeel in die zin dat het zou gaan over
het feit of een gelovige wel of niet gered is of dat er een straf uitgedeeld wordt aan de gelovige! Het
is een ‘vurige’ of ‘gloeiende’ beproeving waarover Petrus spreekt, vers 12. En dat hun geloof beproefd
wordt, daarover moeten zij zich niet verbazen.

In vers 17 wordt dan ook niet letterlijk over een ddrdeel van God gesproken maar over, letterlijk
vertaald: “Een beslissing”. Deze beslissing kan ‘juridisch’ of ‘mentaal’ zijn. We kunnen dit dus vertalen
als een ‘oordeel’ of ‘een beslissing vellen’. En waarover wordt beslist? Het behoud! De gelovige,
vers 18, wordt door zijn wedergeboorte en het vasthouden aan Christus “ternauwernood
behouden”; de wereld, die goddeloos is, .. Hij stelt de retorische vraag: “waar zal die verschijnen”? De
gelovigen worden dus beproefd, hun geloof wordt beproefd. En dan valt er een beslissing; hebben
we als gelovigen vastgehouden of laten we de Here God los? Dit doet ons denken aan wat Paulus
schrijft:

2Tim. 4:7
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof
behouden”

Hier spreekt ook Petrus over: de “strijd strijden”. Geloof is niet: “tot bekering komen en ik ben
verzekerd van een plekje in de hemel”. De Here Jezus zegt niet voor niets “Strijdt om in te gaan door
de enge poort” < 3% Die strijd moet gevoerd worden. Een gelovige die géén strijd kent, geestelijk,
lichamelijk of in zijn omstandigheden, moet —en ik wil hier niemand mee be- of veroordelen!-
misschien toch eens bij zichzelf te rade gaan; “ben ik wel de goede strijd aan het strijden?”, “ben ik
wel op de juiste geestelijke weg?".

De gelovige déélt in het lijden van Christus. Het delen in dit lijden van Christus (1 Petr. 4:13) is dus
een éér voor de gelovige. En dit delen in het lijden is niet zonder reden.

Rom. 8:17

“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
medeérfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn
verheerlijking.”
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Wanneer we délen in het lijJden is dat om 66k te delen in de verhéérlijking! Dit kun je ook andersom
stellen —en dat geldt dus voor de ongelovigen waarover Petrus spreekt- namelijk: “Wie niet deelt in
het lijden, zal ook niet delen in de verheerlijking”. *?)

9. Christelijke dienst
1 Petrus 5

Het laatste deel van deze brief gaat over ‘Christelijke dienst in het licht van de komst van Christus'.
Praktische aanwijzingen, voor de oudsten en ‘de jongeren’.

De mede-oudste

Petrus spreekt de oudsten aan als ‘mede-oudste’ én getuige van het lijden van Christus — oftewel als
één van de twaalf discipelen. Hij spreekt hier tot de ‘presbuteroi’, de de ‘senior leiders’, in de
gemeente. Hij benadrukt daarmee dat deze mannen degenen zijn die de gemeente moeten leiden en
over haar waken.

De taken van een oudste (opziener) zijn het *hoeden van de kudde’, bewaken van de waarheid
(oftewel het onderwijzen van de juiste leer), en algemeen overzicht houden op de praktische gang
van zaken waaronder bijvoorbeeld de financign ! Tm- 3:1/ 5:17, Hand 20:28 ‘Bt hij de oudsten aanspreekt
vanuit zijn positie als mede-oudste, van de Gemeente van Jeruzalem uiteraard, laat zien aan hen dat
hij ‘weet waarover hij spreekt’, zich kan inleven in hun positie en taak. Vanuit die positie spreekt hij
hen aan, hij gaat niet “op zijn strepen staan” door te beginnen met “Als Apostel ..".

Petrus houdt zijn mede-oudsten voor dat (en hoe) ze de gemeente moeten *hoeden’

1. niet gedwongen maar uit vrije wil;

2. niet uit zucht naar geld maar uit ‘bereidwilligheid’ => hij moet het graag doen, uit liefde voor de
Here en Zijn gemeente;

3. niet als heerser, maar als voorbeeld.

De beloning voor dit werk is de ‘krans der heerlijkheid’. Zoals overwinnende atleten een lauwerkrans
kregen, tegenwoordig een medaille, krijgt de arbeider in de gemeente ook zijn beloning van de Here.
Dit arbeider zijn kunnen we breder trekken dan alleen de plaatstelijke gemeente; er zijn er ook die
voor de Gemeente in grotere zin arbeiden: evangelisten, schrijvers, predikers. Voor hen gelden
dezelfde regels!

Voedsel Als je als “schaap” een
Een oudste of ‘opziener’ heeft als één van zijn taken het brengen van onderwijs; ‘beetje aan de wandel’
net zoals een herder zorgt voor voedsel voor zijn schapen moet een oudste dus gaat en naar believen
zorgen voor juist, goed en regelmatig onderwijs in de gemeente. Het is aan de doornen, distels of
“schapen”, de gemeente, om dit onderwijs tot zich te nemen. lekker uitziende —
maar schadelijke-
Wie niet eet, zal uiteindelijk de hongerdood sterven. En wie voedsel ‘buiten de bloemetjes gaat eten
kudde’ haalt, moet niet gek opkijken dat hij of zij zaken binnenkrijgt, tot zich moet je niet vreemd
neemt, die (geestelijk) voor de nodige problemen zorgen. Veel gelovigen schijnen opkijken wanneer je
dit zich niet bewust te zijn en lopen elke leraar die een beetje goed gebekt is daar ziek van wordt!

achterna. Mensen worden ‘begaafde predikers’ genoemd, terwijl ze leerstellige
zaken onderwijzen die volslagen tegen Gods Woord in gaan.

Het is de taak van de oudsten in de gemeente hierop te wijzen. Anderzijds is het de taak van de leden
van de gemeente ook hun eigen verantwoordelijkheid te kennen én te nemen. Mijns inziens is het

2 Hiermee valt ook de bodem uit de leer van de alverzoening welke stelt dat “alle mensen” behouden zullen
worden (al dan niet “door oordelen heen”); immers de ongelovigen hebben nimmer gedeeld in het lijden om
Christus’ wil, en zullen dan ook nimmer kunnen delen in de verheerlijking (= de Hemelse toestand).
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voldoende als een oudste, leraar of prediker wijst op de gezonde leer, eventueel ndg een keer er op
wijst, dwalingen aanwijst en benoemt maar het er dan op een zeker moment ook "bij laat”. Gelovigen
zijn géén kleuters die je continue bij het handje moet houden, toch? We zijn toch geen ‘zuigelingen’ in
het geloof meer wanneer we enkele jaren de Schriften bestudeert hebben met elkaar?

De ‘jongeren’

Vervolgens spreekt Petrus ‘de jongeren’ aan. We denken hier al snel aan ‘de tieners’ in een gemeente.
Maar andere, meer letterlijke, vertalingen spreken over “jullie jongere mannen” **) of “jullie die jonger
zijn". Dit is tegengesteld aan de oudsten; de oudsten in de gemeente waren de ‘oudere’ broeders en
Petrus richt zich nu tot de jongere broeders.

Het gaat hier om twéé situaties (dus):

1. Zij zijn daadwerkelijk, fysiek, jonger en/of
2. Zij zijn gééstelijk jonger — oftewel minder lang gelovig.

Met de jongeren, of jongere mannen, worden dus zij bedoeld die niet in de positie van oudsten zijn
(waarbij ook inbegrepen kan worden de oudere zusters die leiding geven over de jongere zusters) en
over het algemeen jonger zijn — in welke zin dan ook- dan de oudsten.

Aan de jongeren wordt door Petrus gezegd dat zij zich moeten ‘onderwerpen’ aan de oudsten; met
andere woorden: luister naar hun geestelijke aanwijzingen en lessen, en voeg je in de praktische
zaken naar wat de oudsten het beste achtten voor de gemeente. Waarbij, uiteraard, zoals eerder
gezien er geen sprake mag zijn van machtsmisbruik door de oudsten!

Daarnaast wordt hen gezegd ten opzichte van elkaar nederig te zijn, oftewel niet de éérste te willen
zijn en elkaar te dienen, de hoogmoedigen te weerstaan, nuchter en waakzaam te zijn —denk aan het
gebedsleven!- en zichzelf te ‘vernederen’ onder de hand van God. Dit zijn geen zaken die een gelovige
uit éigen kracht kan doen, maar alléén wanneer God’s Geest in hem woont Ef 5:17-21, 1 Kor12:25 'gpy
wanneer de gelovigen in die Geest zijn, kunnen zij de satan ‘wederstaan’, zijn aanvallen op hun
persoonlijk en op de gemeente afslaan.

Het woord dat hier voor ‘verslinden’ wordt gebruikt (katapino) betekent ‘verdrinken’ of ‘inslikken’,
‘verzwelgen’. Deze uitdrukking wordt ook gebruikt wanneer er gesproken wordt over de Egyptenaren
die verdronken in de Rode Zee:

Hebreeén 11:29
“Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars,
toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden.”

Dat is wat de satan doet, volgens Petrus, wanneer we ons als hoogmoedige, onverdraagzame,
Christenen gedragen die strijden en elkaar niet willen dienen; dan worden we verzwolgen door de
satan! Hij zoekt dat soort gelovigen, zodat hij in de gemeenten zijn slachtoffers kan maken, ja, zelfs
hele gemeente verwoest. We moeten ons daarom zeer goed bewust zijn, als gelovigen, wat ons
gedrag onderling kan doen! Paulus zegt dan ook niet voor niets

Ef 4.25-27

"25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden
zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van
uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet.”

Dat betekent niet anders dan: geef de duivel geen enkele ruimte, 1dat hem geen invloed krijgen, geef
hem géén kans! Het is een verantwoordelijkheid die bij de gelovigen zelf ligt! Door wie laten we
ons beinvloeden, God’s Heilige Geest? Of de satan? Wie ons beinvloed blijkt dus uit onze houding,
onze werken, onze vruchten!

"> NASB, “You younger man”, NET.Bible “you who are younger”
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10. De 1° Petrusbrief- slot

In alles wat we lezen bij Petrus, herkennen we —om het zo maar eens te zeggen- de hand van de
leringen van de Here Jezus. Zoals we die ook zien in de brieven en het werk van Paulus, Jakobus en
de andere apostelen. We zien dan ook een éénheid in deze brieven die niemand zou moeten ontgaan
— tenzij je willens en wetens een dwaling verkondigd en daarom anders leert.

Petrus, de ‘rouwdouwer’, werd een groot Apostel, een evangelist, een oudste en tot aan het einde van
zijn leven bleef hij de Here trouw. Door lijden en verdrukking heen. Door bespotting heen. Recht op
het doel af, zoals hij ook in zijn vroegere leven was geweest. Maar nu met een heel ander doel; niet
met geweld en opstand zé&If “het koninkrijk vestigen” maar in liefde en gehoorzaamheid zijn Heiland
en Here volgen — totdat Hij zou komen.

Zijn maatschappelijke status offerde hij er aan op — Handelingen 3:6; zijn ‘eigen ik’ ging aan de kant;
net als dat Paulus zei, toonde Petrus: “ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20).

Petrus was de man aan wie door God geopenbaard was dat de Here niet zomaar iemand was, maar
de Christus, de Messias. En op die geloofsbelijdenis werd de Christelijke Gemeente gebouwd; niet op
de méns, niet ziende op een mens maar ziende op Christus Jezus. Dat is waar de gemeente op moet
zien en naar uitzien.

Vanuit het gezichtspunt dat de Here spoedig komen zou schreef Petrus zijn brief aan de gemeenten in
Azié — de ‘vreemdelingen’, die ééns niet behoorden tot Gods uitverkoren volk. NU waren ze
uitverkoren, méde-uitverkorenen.

Hij roept op tot nuchterheid. Nuchterheid in het beoordelen van wat er om ons heen gebeurt,
nuchterheid in ons geloofsleven. Wanneer we niet nuchter zijn en de zaken toetsen aan Gods Woord,
dan zijn we een prooi voor dwalingen.

Tevens wijst hij ons op onze Christelijke plichten zowel in de relatie met de wereld om ons heen, als in
onze relatie als gelovigen onderling.

De brief staat in het teken van ‘lijden om Christus wil". In 1 Petr 1:7 lazen we, net als in 4:17,18, dat
het geloof beproefd wordt:

opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd
wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Het lijden was een beproeving, een beproeving ‘als door vuur’. Hun geloof werd beproefd. Ook 6ns
geloof wordt op de proef gesteld. Zijn wij oprecht? Houdt ons geloof stand als het wat moeilijker
wordt? Of zijn we als het graan dat opschiet tussen de rotsen maar geen vaste grond heeft en daarom
verdort als het moeilijk wordt? (Mt. 13:1-9)

Romeinen 8:17 zegt dat wanneer we delen in het lijden, we ook delen in de verheerlijking. En dat is
waar we naar uitzien: de verhéérlijking!

Hoe herkenbaar was deze man, Petrus, voor ons in zijn menselijkheid. Ik hoop en bid dat hij ook
herkenbaar mag worden voor ons in zijn geloof, in zijn gééstelijke mens. Dat we er een voorbeeld aan
mogen nemen en het mogen navolgen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze studie over de 1° brief van Petrus —omdat wat in
de laatste verzen geschreven is al besproken is (Babylon, Marcus, Sylvanus) in het begin van deze
studie.
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De 2° brief van Petrus

1. Inleiding

Het thema of onderwerp van de éérste brief van Petrus was driedelig:

1. het lijJden van de gelovige — in het licht van zijn redding;
2. het leven van de gelovige — in het licht van zijn positie en het lijden van Christus;
3. de Christelijke dienst van de gelovige — in het licht van de komst van Christus.

Daarnaast gaat de brief in op-, en waarschuwt voor-, dwalingen en dwaalleraren.

De 1° brief was geschreven aan de “vreemdelingen in de verstrooiing”, en zoals we in de bespreking
van de 1° Petrus-brief hebben vastgesteld zijn dit gelovigen uit zowel de heidenen als uit het Joodse
volk. De 2° brief is hier een vervolg op en Petrus begint met:

1 - 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even
kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus
Christus: 2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze
Here.

Petrus noemt zichzelf hier een dienstknecht. Andere vertalingen hebben hier ‘slaaf’ of ‘bondslaaf’
staan: de man of vrouw die uit vrije wil slavendienst verricht & 2!®, In Romeinen 1:1 gebruikt Paulus
hetzelfde woord: doulos. Meestal wordt het weergegeven als ‘dienaar’. Maar de diepere betekenis is
dat de gelovige ‘slavendienst’ verricht, een mééster heeft: Christus Jezus, die hij uit vrije wil dient.

Hij ‘adresseert’ de brief aan een brede groep gelovigen namelijk aan “Aen, die een even kostbaar
geloof als wij hebben verkreger!'. Oftewel: aan iedereen die deelt in het kostbare geloof in Christus
Jezus. Het zijn dezelfde mensen die hij in zijn eerste brief ook aanschreef. In hoofdstuk 3:1 lezen we
namelijk dat Petrus zegt dat dit al de 2° brief is die hij hen schrijft.

Dit werpt dan ook weer licht op de 1° Petrusbrief en de discussies die men daarover voert als zou
deze niet voor de gemeente bestemd zijn; Petrus zelf maakt zondermeer duidelijk dat deze brief voor
alle gelovigen bedoeld is. De inhoud van de brieven van Petrus mag door gelovigen dus absoluut niet
ter zijde worden gelegd, integendeel!

Het geloof hebben we verkregen zegt Petrus hier. Dit geloof is een geloof dat elkaar bemoedigd en
versterkt zegt Paulus *°™ 11112 Het is een beetje een vreemd woord dat hier vertaald is met
‘verkregen’ of, in sommige vertalingen, met ‘ontvangen’. Letterlijk staat er namelijk dat het ‘door het
lot te werpen’ { lacousin } is bemachtigd. Het woord is in de ‘actieve’ vorm geschreven, oftewel het is
niet iets wat de mens bij willekeur is ‘toegeworpen’ of is ‘gegeven’ omdat hij of zij daarvoor
uitverkoren is, maar door actief handelen. Als een “gewonnen prijs” — de prijs waarvan Paulus zegt
dat we deze kunnen missen, kwijtraken:

Kol 2 - 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een
feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen
moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de prijs doen missen door
gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden
opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het
gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom
ontvangt.
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Deze prijs, dit geloof, en noem het maar gerust de hoofdprijs!, hebben we gekregen,
bemachtigd, niet uit eigen verdienste. Het is voor ons verdiend door de “gerechtigheid van onze
God en Heiland, Jezus Christus’.

a. Let op dat Petrus hier dus zegt dat de gelovigen aan wij hij schrijft een éven kostbaar
geloof hebben als de Apostelen. Dit betekent dat dit ook voor ons nog steeds geldt. God
maakt geen enkel onderscheid hierin; geloof is een genade-gift, en zowel de Apostelen als de
hedendaagse gelovige hebben hetzélfde geloof. Délen in dezelfde heerlijkheid, in hetzelfde
kostbare geloof. ledereen is even waardevol voor God!

b. In het 1° vers benadrukt Petrus tevens de Goddelijkheid van Christus; hij schrijft dat de Here
Jezus onze God en Heiland is. De reden is dat de valse leraren ontkenden dat de Here
Jezus goddelijk, God zélf ), was. De NBG-vertaling heeft hier het volstrekt juist vertaald,
evenals bijv. de Willibrord-vertaling die hier heeft staan: “onze God en redder Jezus Christus”.
Petrus herinnert de lezer er dus aan dat de Here Jezus dus zowel de Redder, de Messias, is als
God de Here.

Dit eerste vers zet dan ook meteen de toon voor de rest van de brief. De indeling **) of inhoud is, in
grote lijnen, als volgt:

1. Trouwe leraren bevestigen de waarheid;
2. Valse leraren lasteren de waarheid;
3. De waarheid zal op het einde overwinnen en is de hoop voor de geestelijke groei.

2. Toename in Kennis

Hij vervolgt in het 2° vers met een wens, namelijk dat genade en vrede vermenigvuldigd wordt,
overvloedig wordt, ‘in de kennis van God en Jezus onze Heer'.

Ook Paulus wenste dit zijn lezers altijd toe Rom 17, 1 Kor. 1:3, Efe- 1:2 ' patrys voegt hier echter iets toe;
namelijk “in de kennis van God en Jezus”. Hij verwijst daarmee ondermeer naar Joh 17:3 waar we
lezen:

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, die Gij gezonden hebt.”

De gelovige hééft deze kennis reeds, anders zouden we immers niet geloven, maar Petrus bidt ons
toe dat wij méér van die kennis mogen ontvangen, dat we er in mogen groeien, dat het overvloedig
mag worden. Want het is deze kennis van Christus die ons het ééuwige leven geeft en alle kennis te
boven gaat — Fil. 3:8-9:

"8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here,
dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat
ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te
bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond
van het geloof.”

Ik vind het persoonlijk opmerkelijk dat Petrus ze niet toewenst, wat we tegenwoordig zo graag lijken
te zien of willen *hebben’ of ontvangen als gelovigen, dat ze ‘groeien in de geest’ of ‘groeien in gaven’
e.d. maar dat hij juist de nadruk legt op het groeien in de kennis van Christus Jezus, van God. De
verklaring hiervoor, wat die ‘kennis’ betekent of inhoudt, vinden we in de volgende verzen.

4 The terms “God and Savior” both refer to the same person, Jesus Christ. This is one of the clearest statements
in the NT concerning the deity of Christ. The construction in Greek is known as the Granville Sharp rule, named
after the English philanthropist-linguist who first clearly articulated the rule in 1798. — NET.Bible

'> 2 Petrus, Raymond R. Hausoul
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3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt
hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de
wereld heerst.

Het is de kracht van Christus Jezus, zijn goddelijke kracht, die ons die kennis geeft. Daardoor hebben
we deel gekregen aan de goddelijke natuur (van Christus) en zijn we ontkomen aan het verderf, gaan
we niet verloren.

Het is dus, nogmaals, kennis die er toe leidt dat degene die hier deel aan krijgt —door het geloof- niet
verloren gaat " 318 En zoals ik eerder heb gezegd is het kennis die wij ons kunnen toe-eigenen,
het is de (hoofd)prijs die de mens kan bemachtigen als hij gelooft!

Deze kennis is voorbehouden aan de gelovige. En daarmee ook de vrucht van die kennis
namelijk: de eeuwige redding. Daarom is die kennis van Christus ook zo belangrijk, belangrijker nog
dan welke wonderen, tekenen of geestesuitingen ook omdat alléén door die kennis, door het deel
hebben daaraan, de mens voor eeuwig behouden kan worden. Elke andere kennis, of beter:
zogenaamde kennis, maakt opgeblazen en leidt nergens toe. De gerechtigheid, zegt Paulus, is op

grond van het geloof in Christus Jezus " 3%

Deze goddelijke kracht, waar we kennis van moeten krijgen en ook in moeten groeien, is een kracht
die ons heeft gered maar tevens leidt tot godsvrucht.

H. Wilts ) schreef hier, ruim 40 jaar geleden, over:

In de brieven aan de gemeenten gebruikt Paulus het woord godsvrucht nergens. In die aan
Timothelis wel een keer of tien. We kunnen dit begrijpen als we denken aan het doel waarvoor
die brieven geschreven werden: 'Opdat gij weet, hoe men zich in het huis van God gedragen
moet' (1 Tim. 3 :15). [..] De werkelijke godsvrucht was [in het OT] nog een verborgenheid, die
eerst in Christus ten volle werd geopenbaard. En het is van betekenis dat juist in deze [Timotels]
brief de openbaring van deze verborgenheid op zo'n bijzondere wijze beschreven wordt. Wat
werkelijke godsvrucht betekent, is geopenbaard, is zichtbaar geworden in de persoon van
Jezus Christus. En wat we in Christus als ons volkomen voorbeeld aanschouwen, behoort ook
bij ons gezien te worden door een godvruchtig gedrag. Uit het verband waarin deze tekst
voorkomt, blijkt duidelijk dat dit de bedoeling is. Het is een van de rijkste passages uit het Woord
van God, dat het karakter heeft van een citaat.

3. Godsvrucht

Het is daarom niet mogelijk te groeien in kennis van Christus en vervolgens niet te groeien in
godsvrucht. In de 1° Petrusbrief sprak Petrus daar feitelijk ook al over; in de regels die hij gaf voor het
gemeentelijke- en gezins-leven. Daaruit blijkt wie wel of niet ‘godvruchtig’ leven. En ook hier zien we
wat godsvrucht uitwerkt, moet zijn:

5 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door
de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de
volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de godsvrucht de
broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). 8 Want als deze
dingen bij u aanwezig zijn en overvioedig worden, laten zij u niet zonder werk of
vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. 9 Want bij wie zij niet zijn, die
is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft
vergeten. 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te
bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 11 Want z6 zal u rijkelijk worden
verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

'® Godsvucht, H. Wilts, "Bode des Heils in Christus", jaargang 112 (1969)
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Petrus schrijft hier “om deze reden” => dat slaat op de voorgaande verzen en in het bijzonder op het
deel hebben aan de goddelijke natuur.

Het geloof in Christus Jezus, de kennis van Hem, het deel hebben aan de goddelijke natuur, gaat dus
gepaard met vruchten. Petrus noemt hier:

1. Deugd — dit duidt op morele zelfbeheersing;
2. Kennis — praktische kennis, wijsheid. Niet abstracte kennis of kennis zonder toepassing.

Bijvoorbeeld: het van buiten kennen van veel Bijbelgedeelten is op zich zelf een goede zaak maar
zonder praktische toepassing zonder nut!;

Zelfbeheersing — het controleren van je “passies” in plaats van dat je passies jou beheersen;
Volharding — moeilijkheden en tegenslagen doorstaan, het ‘lijden om Christus wil".

Broederliefde — godvruchtig leven is niet mogelijk zonder dat er sprake is van onderlinge liefde *
Joh. 4:20,

mhw

6. liefde voor ‘allen’. Hier wordt gesproken over de Goddelijke, Agape, liefde. Deze liefde is
éssentieel voor Christelijke gemeente (wereldwijd). Het is de liefde die de Gemeente, het Lichaam
van Christus, samenbindt.

Dit plaatst hij tegenover het gedrag van mensen die —ook al waren zij vroeger gereinigd van hun
zonde- nu verblind zijn geraakt, en daardoor “bijziend”, waardoor zij het zicht op de redding is
verloren — immers, hij stelt hen tegenover de gelovigen (vers 11) die toegang wordt verleend tot het
eeuwige Koninkrijk van onze Here.

Dat betekent dus niet anders dan dat zij die dwalende zijn, zij die dwalingen onderwijzen binnen de
gemeente van Christus Jezus —en ik formuleer het dan nog voorzichtig- het zicht en mogelijk de
toegang tot het eeuwige leven kwiijt zijn. Ik begeef me hiermee op het gebied van de discussie of een
mens, nadat hij of zij tot geloof is gekomen, alsnog verloren kan gaan. Zover ik de brieven van Petrus
begrijp is dit dus mogelijk.

Het is mogelijk dat een mens zich afkeert van de Here en zelfs zodanig dat hij of zij daarmee de
redding kan verliezen. Ik ben er de laatste jaren persoonlijk van overtuigd geraakt dat het hier met
name hén betreft die, willens en wetens en ondanks het feit dat zij gewaarschuwd zijn hiervoor,
anderen tot dwaling brengen. Het gaat dus niet zozeer om mensen die in een dwaling geloven, maar
met name om hen die de dwaling brengen. Zij zijn als éérste verantwoordelijk voor het feit dat
anderen afvallen van het geloof en zij zijn als éérste verantwoordelijk voor het feit dat mensen door
hun prediking niet tot geloof komen.

Het zal u niet verbazen als ik hier als illustratie verwijs naar bijvoorbeeld de leer van de
alverzoening. Die staat z6 haaks op wat (ondermeer) Petrus maar ook Paulus (zie eerdere
aanhalingen) onderwijst! Degenen die deze leer verkondigen onderwijzen daarom mijns inziens een
leer van de satan. Het is een leer immers die anderen verhinderd om in te gaan in het
Koninkrijk en daarmee maken zij zich schuldig aan wat Petrus hier zegt; ze zijn verblind en bijziend
en.. ze onderwijzen iets wat voorbij gaat aan hun eigen vroegere reiniging van hun zonden. Wat hen
gereinigd heeft, verwerpen ze als zijnde onwaar immers: ook zonder de reiniging van de zonde --door
in geloof dit te aanvaarden-- zo leert men, zou de mens tot behoudenis kunnen komen. Ik laat het
aan u zelf over andere voorbeelden te bedenken..

Wanneer we kijken naar wat Petrus hier schrijft is het duidelijk dat dit ook volledig in lijn is met de
brief van Jakobus. Hij onderwijst immers dat uit het geloof (goede) werken volgen. Zonder deze
werken, zonder aantoonbare vruchten van het geloof, kun je niet tonen, bewijzen, dat er sprake is
van geloof! Petrus spreekt hier over de godsvrucht.

De vrucht van dwaling is tegengesteld aan de godsvrucht. Dwaling brengt niet samen, maar verdeelt.
Waardoor het Lichaam van Christus schade lijdt. Dwaling is vaak de oorzaak voor ontsporingen; het
verwerpen van Christelijke deugden, kennis, zelfbeheersing enz. zijn veelal het gevolg van dwaling.
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Ook het verwerpen van de Christelijke, door de Here Jezus ingestelde, gebruiken van Avondmaal
en Doop zijn kenmerken van dwaling.

Er is alleen dan sprake van godsvrucht als de gelovige de Here kent en in deze kennis
wil (en daarmee zal) groeien. Wie de Here niet kent, zal geen geestelijke vrucht dragen.

In 1 Petrus 1:13-2:12 zagen we dat Petrus sprak over het ‘omgorden van de lendenen’. Een actief
geloof, dat vrucht draagt. Dit is dus een verwijzing naar wat hij eerder schreef, een gelovige dient zijn
leven te heiligen, actief in Christus te leven, te zoeken naar de ware kennis, hierin te groeien en
daardoor vrucht te dragen in zijn leven.

2 Kor. 5:17 zegt dan ook:
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen.”

En Gal. 2:20 zegt:

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het viees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Wanneer de gelovige een nieuwe schepping is geworden, wanneer Christus

leeft in de mens, dan leef de ‘oude mens’ niet meer, dan is er sprake van een Een keuze voor
nieuwe schepping en deze nieuwe schepping is volledig naar Gods . .
beeld; dan is ook het gedrag van deze nieuwe schepping anders dan de Ch_r istus Jezus is
oude mens die je eens was! niet alleen een
levensbepalende

Dat gaat niet zomaar, daar moet je aan werken; ten eerste is daar de ‘strijd’ maar ook een
met de oude mens en ten tweede is daar het méér en méér leren kennen, en
gaan lijken, op Christus! Daarmee kom je als ‘nieuwe mens’ dan ook steeds levensveranderende

verder af te staan van de 6ude mens die je eens was! Een keuze voor keuze!
Christus Jezus is niet alleen een levensbepalende maar ook een echte

levensveranderende keuze! Er is een déddrgaande ontwikkeling en (geestelijke) groei in het leven van
de wedergeboren Christen te zien.

4. Het doel van Petrus

12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet
en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. 13 Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent
ben, u door herinnering wakker te houden, 14 want ik weet, dat het afleggen van mijn tent
spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten. 15 Maar ik zal mij
beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.

Hier zien we waarom Petrus ten diepste de brief schreef, sterker: wat hij tot zijn levensdoel had
gesteld tot in de laatste jaren van zijn leven. Hij achtte het zijn plicht de gelovigen wakker te
houden. Ze te wijzen op hetgeen (a) het doel van het leven van de gelovige was en (b) te
waarschuwen tegen hen die dat doel ondermijnden.

Het ondermijnen van het (levens)doel van de gelovige —het groeien in Genade, groeien in Wijsheid en
Kennis-, door het zaaien van het zaad van de dwaling, is namelijk niet anders dan het ondermijnen
van het werk van Christus. Vaak nemen wij het allemaal niet zo zwaar als er dwaling verkondigd
wordt. Maar laten we wel zijn, zoals we eerder zagen is dwaling absoluut destructief voor zowel de
Gemeente van Christus Jezus als voor de gelovigen zelf.

Petrus, en de andere apostelen, ‘beijverden’ zich, zetten zich met hart en ziel in voor de gemeente,
om de gemeente toen én nu te bewaren voor dwaling. Zij deden dit ondermeer door het nalaten van
schriftelijk onderwijs. Dit onderwijs, de brieven, zijn Goddelijk geinspireerd. Gods Geest werkte door
hen heen, zodat wij ook nu, vandaag, beschikken over de juiste kennis, over het ware Evangelie!
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Petrus liet dit onderwijs doelbewust na; hij schrijft immers dat het ook is zodat er na zijn heengaan
aan gedacht kon worden.

Daarom —en ik weet dat ik daar vaak op wijs- is het zo belangrijk dat wij het héle Woord van God
accepteren als onderwijs en niet slechts een klein onderdeel; dat wij niet alleen, bijvoorbeeld, een
aantal brieven van Paulus als gezaghebbend beschouwen en de rest van de Evangelién en brieven
buiten beschouwing laten. Het héle Woord van God, van kaft tot kaft, ‘binnendoor’! Dat is wat we
geloven! Dat is waar het geloof op gefundeerd is.

Voor dit geloof moest Petrus de marteldood sterven. Hij wist dat die dood aanstaande was, dit was
hem geopenbaard door de Here (vs 14). Maar tot dat moment gekomen was hield Petrus zich trouw
aan de opdracht, aan het doel voor zijn leven, welke hij van de Here zelf ontvangen had toen de Here
zei: “Weid mijn schapen” %" 2117,

Helaas —ook toen al- waren er veel gelovigen die niet wilde weten van Petrus als een hoeder van de
schapen. En tegenwoordig is dat niet veranderd, integendeel. Laten wij die dwalingen niet volgen, en
het onderwijs van deze Apostel, die gesteld was tot het weiden van de schapen door de Here zelf, niet
aan de kant schuiven!

16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de
komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest
van zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen
zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen
komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

De ‘vernuftige verdichtsels’, waarover Petrus hier spreekt, is de “opgeblazen kennis”, de dwaling en
kennis die nergens toe leidt, van sommige. Mythen, legenden of interessant klinkende maar volstrekt
onware leerstellingen. Petrus maakt duidelijk dat hij, en de andere Apostelen, géén ‘verdichtsels’
achterna gelopen zijn maar Christus’ verlossende Evangelie verkondigen. Hij en de andere Apostelen
waren immers getuige van de kracht van God. Hij wijst de gelovigen hier op; zij hebben niet van
doen met iemand die het allemaal ‘van horen zeggen’ heeft, maar het zélf gezien en gehoord, zelf
ondergaan heeft.

Daarnaast hadden hij, Johannes en Jakobus, de Majesteit gezien van Christus - bij de verheerlijking
op de berg: Matt. 16:28-17:8.

Niet alleen hadden zij de verheerlijking van de Here gezien, zij hadden Gods stem gehoord “Deze is
mijn Zoon — hoort naar Hem”. Petrus, Johannes en Jakobus hadden dit niet verzonnen. In zowel
Mattels, Marcus als Lukas wordt dit beschreven en zij waren alle drie getuige hier van. En zoals de
wet zegt: “Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van ten minste
twee getuigen” " 1% en “In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen
betrouwbaar is” " 817,

De Here ontving, in het bijzijn van drie aardse getuigen, de Heerlijkheid van God. Petrus wijst er op
dat hij hiervan getuige is geweest, niet vanwege het feit dat dit gebeurde, want dat was wel bekend
onder de gelovigen, maar dat hij er één van was. Dat hij, om het zo maar eens te zeggen, geen onzin
liep te verkondigen maar één van de (drie) Apostelen was die daadwerkelijk ‘kennis van zaken’ had.
En dat daarom juist aan zijn onderwijs grotere waarde gehecht moest worden, dat het dé waarheid
was, in tegenstelling tot de leraren die de mensen nu in verwarring brachten.

5. Het profetische woord

19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel, er acht op te
geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw harten. 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift
een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van
een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
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Petrus heeft door alles wat hij gezien, gehoord en meegemaakt heeft een rotsvast vertrouwen
gekregen in het Profetische Woord. Het stédnd voor hem al vast, maar het is alleen maar vaster komen
te staan! Hij zegt immers “des te vaster”, een andere vertaling zegt:

“Dus is het profetisch woord meer zeker gemaakt, en het is goed als u daar acht op slaat
als een lamp die schijnt in een donkere plaats”. (NASB)

Het Woord van God, in het OT opgetekend is bevestigd door de komst van Christus. Johannes, die
ook een getuige was, schrijft in dezelfde strekking in zijn 1° brief (1 Joh. 1)

"1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien
hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast
hebben van het Woord des levens 2 — het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en
getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard
is — 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons
gemeenschap zoudt hebben.”

Johannes kan het maar niet genoeg benadrukken: gezien, gehoord, ja zelfs aangeraakt! Ze
hebben het Woord van God dangeraakt. Tastbaar! En dat is wat de Apostelen verkondigen aan de
gelovigen; dit tastbare, bewijsbare, Woord van God. We zien hier dat deze beide Apostelen, aan
het einde van hun leven, eigenlijk nog steeds zwaar onder de indruk zijn van wat ze hebben mogen
meemaken: de openbaring van God in Christus Jezus!

6. Valse profeten en leraren

2 - 1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars
zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen
gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen
zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd
zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar
behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert
niet.

Net als in de eerste brief komt Petrus hier terug op het onderwerp ‘valse profeten’ c.q. valse leer. In
de eerdere verzen in hoofdstuk 1 zegt Petrus: “wij achten het profetische woord (daarom) des te
vaster” — hier stelt hij “toch zijn er ook valse profeten geweest".

Eigenlijk is dat best vreemd, dat Petrus nu ‘plotseling’ over de valse profeten spreekt. Immers: éérst
heeft hij het over het betrouwbare, vaststaande en door Christus komst bevestigde, Profetische
woord. Veel mensen zetten daar graag een punt; aandacht voor het positieve, het negatieve —in hun
ogen- spreken ze liever niet over. En dat kan ik mij ook wel voorstellen ergens.

a. we willen er liever niet aan denken dat het kan gebeuren dat er mensen met valse bedoeldingen
zijn in gemeenten en kerken;

b. we willen ons, als mens, graag op het ‘blijde nieuws'’ richten, een boodschap horen, en brengen,
die bijvoorbeeld alleen maar spreekt over onderwerpen als de Liefde van Christus. Spreken over
valse leer vraagt van ons dat we onderzoek doen — dat kost moeite én... het is gewoonweg niet
leuk om te moeten strijden of onderzoek te doen naar wat er gebeurt binnen het lichaam van
Christus. Laat staan om, als gelovige, een tegengeluid, een waarschuwend geluid, te moeten laten
horen. Want,.. dan wordt je vaak als "negatief figuur” gezien.

Téch moet er aandacht aan valse leraren besteed worden. Waarom?
6.1 Verderfelijke ketterijen
Het zijn volgens Petrus ‘verderfelijke ketterijen’. Letterlijk staat er, woord voor woord vertaald:

uitermate vernietigende gevangnemingen {als in: een stad bestormend} binnen laten
sluipen. Het zijn dus zaken die, voor de Gemeente maar ook voor ons persoonlijk uitermate
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vernietigend zijn. Die ons ‘gevangen nemen’. We worden helemaal in beslag genomen door
dergelijke leringen of opvattingen. Als ik zulke woorden lees, denk ik vaak aan het paard van Troje:
“Een paard van Troje is een gewenste zaak die ergens met plezier wordt binnengehaald, maar
waarin een ongewenste lading is verborgen. Kort gezegd: zijn eigen ondergang argeloos
bewerkstelligen” ).

Natuurlijk is dat mythologie. Maar het beeld is duidelijk hoop
ik: men denkt een ‘godsgeschenk’ binnen te halen -
bijvoorbeeld een leraar, onderwijzer of predikant — met als
gevolg dat uiteindelijk de (plaatselijke) gemeente vernietigd
wordt, ‘gevangen genomen’ wordt daardoor.

Zo'n vernietiging hoeft niet te betekenen dat de gemeente ten
onder gaat, integendeel! Het kan ook zo zijn dat een gemeente
groeit en bloeit als nooit te voren. Er zelfs hele
kerkgenootschappen of sektarische bewegingen ontstaan uit
dwaling. Een voorbeeld hiervan is de beweging van de Jehova’s
getuigen.

De leden van deze sektarische beweging zijn letterlijk
gevangen genomen door de leerstellige opvattingen. Ze Het Paard van Troje
spenderen uitzonderlijk veel tijd, geld en energie aan een

dwaling die uiteindelijk hen niet geeft waar ze op hopen; immers: zij zijn religieus “tot op het bot”
maar zullen niet tot wedergeboorte worden gebracht door hun genootschap. En het is erg,
verschirkkelijk, om te moeten vaststellen dat daardoor de meeste van hen voor eeuwig verloren zullen
gaan terwijl ze hopen —maar niet zeker weten - voor eeuwig het Paradijs in te gaan.

De Heerser, de Here, die hen heeft gekocht hebben de leraren die dit genootschap hebben gesticht
verworpen. Zij ontkennen { arneomai } Christus staat er. Niet dat zij ontkennen dat Jezus ooit
bestaan heeft, maar zij ontkennen zijn Goddelijk Wezen, zijn Werk. In het geval van de Jehova’s
Getuigen is dit zelfs heel duidelijk, zij zeggen van de Here Jezus:

“Hij is het hoogste schepsel en wordt beschouwd als dezelfde persoon als de aartsengel
Michaél. "Hij is de op één na hoogste persoon in het universum.” %)

Hiermee wordt het diepste wezen van de Here aangetast; zijn Goddelijkheid. Daarmee valt een
dergelijke beweging exact in de bewoordingen die Petrus hier gebruikt. Maar niet alleen dergelijke,
duidelijke, dwalingen. Het is vaak veel bedekter en daarom spreekt Petrus over het binnensluipen.
De verzen 2 en 3 laten zien wat het gevolg is van dergelijke dwaling.

6.2 Koopwaar

De mensen die de dwalingen brengen beschouwen hun
volgelingen als ‘koopwaar’. Ze beschouwen de gemeente(n)
waarover ze gesteld zijn, of zichzelf gesteld hebben, als hun
bezit, iets waar ze winst uit kunnen slaan; een vet salaris,
luxe, weelde.. status-symbool, springplank naar
maatschappelijk aanzien en macht... U kunt het zelf wel
verder invullen denk ik.

Zij zien het vaak zo: “ik spendeer veel tijd en energie aan
deze club, dus mag ik de vruchten er ook van plukken”. Ten
Graaien, ... ten koste van de gelovigen! dele is het waar, een beloning voor werk binnen de gemeente

mag. Ook Paulus wijst er op dat de gemeenten de
evangelisten moeten voorzien van voedsel, onderdak en (reis)geld, ondanks het feit dat hij dat zelf
soms > " 11710 njet wilde nemen en in z’'n eigen onderhoud voorzag of door andere gemeenten werd

' Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_van_Troje

'® http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova%27s_getuigen#Jezus_Christus
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voorzien zodat hij zijn evangeliewerk elders ‘om niet’ kon doen. Maar de keerzijde is dus wat we hier
lezen: men neemt overmatig.

Vaak zien we dat dwaling samen gaat met dit overmatige plunderen van de gelovigen. Bekende
voorbeelden zijn de leraren die het ‘succes evangelie’ brengen; onder het motto: “als u (mij) veel
geeft, ontvangt u nog veel meer van de Here"” reizen ze de wereld rond in hun dure privé vliegtuigen
en nemen zelfs het geld van de aller-allerarmsten in deze wereld af. Pure diefstal. Dit gaat samen
met losbandig leven (overdaad, overspel) en vanwege hun leringen en gedrag, en ook het gedrag van
hun volgelingen want die apen dat natuurlijk na, zal de naam van de Here, door de wereld,
gelasterd worden!

Het gevaar van dwaling is dus, samengevat:

1. het neemt de mensen gevangen, in beslag, waardoor zij niet meer de Here dienen maar allerlei
andere zaken achterna lopen — zij verlaten de Here!;

2. mensen gaan zichzelf verrijken door oneerlijk gedrag en door gelovigen te plunderen;

3. mensen gaan een ‘losbandig leven’ leiden;

4. de Here wordt gelasterd door de wereld door hun toedoen.

Zoals er toen valse leraren waren, zijn die er ook vandaag nog. De voorbeelden maken dat ook
duidelijk neem ik aan. We moeten als gelovigen waken hiervoor want het kan een gemeente, maar
ook een gelovige persoonlijk, aan de rand van de afgrond brengen of.. er zelfs in duwen. Ons
persoonlijke behoud staat op het spel!

6.3 Kunnen gelovigen verloren gaan?

We komen nu bij een moeilijk punt. De vraag is de afgelopen eeuwen vaak gesteld. Kunnen gelovigen
alsnog verloren gaan? Het ergste namelijk wat dwalingen doen, wat dwaalleraren doen, is gelovigen
van de Here weg trekken, dat zij de Here verlaten.

Maar: “"Kan iemand die ooit tot wedergeboorte is gekomen dan toch nog verloren gaan?”.
De meeste mensen zullen dat ontkennend beantwoorden.

De Bijbel zegt immers:

Joh 10:27-29

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun
eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit
mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan
iets roven uit de hand mijns Vaders.

Rom. 11:29 wordt daarbij ook vaak aangehaald:
Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Met andere woorden: “God komt niet terug op zijn gave”. Daarmee doelt men op het geloof. Dat
geloof zou dan door God niet afgenomen kunnen worden. En, onder verwijzing naar Joh. 10 kan je
stellen: “Niemand is in staat een gelovige uit de handen van God te roven”.

Maar, als we een vers uit de Bijbel plukken en daar onze mening op baseren moeten we natuurlijk wel
naar de context kijken. Daarom lezen we Rom 11:20-29.

"Wees niet hoogmoedig maar vrees!" — God oordeelt de werken van de gelovige, waaruit het
geloof blijken moet (zie de Jakobus-brief!). Als wij niet in Hem blijven, zal hij ons wegkappen;
vandaar dat Paulus zegt dat wij moeten 'vrezen'.

Zie het oordeel over Ezau: er was aan hem een belofte gedaan, maar deze hielp hem niets.
Wanneer wij ons als Ezau van God afkeren, zal hij ook ons 'wegkappen'.
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- Wegkappen?

Wat betekent dat wegkappen? Dat we geen deel meer hebben aan de ‘saprijke wortel! Dat
betekent dus niet anders dan dat we ‘droog staan’, in geestelijke zin. Een tak die
weggebroken wordt heeft geen voeding meer en sterft daardoor af. Paulus zegt hier, in dit
gedeelte, duidelijk “gij staat door het geloof” en wanneer we niet meer staan door dat
geloof, dus net als Israél zijn gevallen door het ongeloof, dan worden we weggekapt.

In dit kader kunnen we ook kijken naar Hebr. 6:4-6:

“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse
gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord
Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn,
weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw
kruisigen en tot een bespotting maken.”

Wanneer krijgt iemand deel aan de Heilige Geest? Alléén wanneer er sprake is van
wedergeboorte! Zie Efeze 1:13, 14. “Toen gij gelovig werd”. Het gaat hier dus wel
degelijk om mensen die eens tot wedergeboorte zijn gekomen.

Paulus is hierin dus consequent in zijn leer.

We kunnen ook nog eens kijken naar Hebr. 3:14
“want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden”.

Wijlen Ds. Wim Malgo schreef hierover het volgende:

"De vraag <kan een kind van God verloren gaan>, is ontstaan uit het degenereren van
het navolgen van Christus. Want voor een wedergeborene, die de Here Jezus Christus van
ganser harte liefheeft en slechts de passie heeft ‘Hoe kan mijn Heer nog meer welgevallig zijn,
hoe kan ik Hem nog beter dienen, hoe maak ik vorderingen in de heiliging?’, is de vraag of
een wedergeborene nog verloren kan gaan overbodig."

(Bijbelse Antwoorden op 350 levensvragen, Wim Malgo)

Malgo doelt hier natuurlijk op het volgende: als je je leven aan de Here Jezus hebt gegeven
en hieruit leeft en blijft leven, is die vraag volstrekt irrelevant want je zult 'm nooit hoeven te
stellen, immers: het is niet van toepassing op jou! Dat is het "onverwrikt vasthouden" waar
Hebreeén 3:14 op doelt, het blijven in het goede spoor, op de smalle weg. Toch geeft Malgo
daarmee géén vraag op de zorg die vaak leeft bij gelovigen die anderen zien ‘afvallen’.

De Apostel Johannes zegt over hen:

"Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons
geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn; maar aan hen moest openbaar worden, dat
niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt de zalving van de Heilige en gij weet dat allen [..] een
ieder die de Zoon loochent, heeft de Vader niet" [1 Johannes 2:19-23]

Het gaat hier, kortgezegd, om mensen die opzettelijk zondigen, zich opzettelijk afkeren van
God, van het offer van Christus en dit bespottelijk maken (vergelijk Hebreeén 10:26, 27 en
Hebreeén 6:6).

Het gaat hier dus om moedwillige afval van het geloof. Een staat of toestand waarin niet
alleen sommige gelovige of religieuze mensen zich bevinden maar (helaas) ook veel
kerkgenootschappen omdat zij het offer van Christus Jezus, Zijn dood en opstanding, Zijn
Middelaarschap en Hogepriesterschap ontkennen. Als gevolg daarvan weigeren zij dit nog
langer te prediken of onderwijzen.

We kunnen hierbij tenslotte nog denken aan wat de Here Jezus zéIf zei: "...Die op de
rotsbodem zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen
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hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij
afvallig..." [Lukas 8:13]
(De Bjjbel: vraag en antwoord, verzameling V&A, R.B./ongepubliceerd)

Duidelijk is dat Petrus in vers 1 en 3 uitdrukkelijk zegt dat de leraren die de dwalingen brengen het
verderf over zichzelf brengen. Hij zegt ook dat de Meester die hen gekocht heeft door hen
verloochent wordt. Alleen al op grond van deze drie verzen concludeer ik dat het dus wel degelijk
mogelijk is dat iemand die ééns gelovig was, ze waren immers gekocht, afvalt van het geloof en
verloren kan gaan, zal gaan. Dit is een hele ernstige waarschuwing.

We kunnen hier van alles tegen in brengen maar Petrus maakt het in ndg een opzicht duidelijk dat dit
wel degelijk het geval is. Hij trekt namelijk het vergelijk met de valse profeten uit het O.T. — waarom
doet hij dat? De Wycliffe commentatoren schrijven hier:

“Het volk — vers 1 — refereert aan de Joden. Er waren valse profeten in de tijden van het
Oude Testament. Deze valse profeten waren eveneens Joden. Het waren geen vreemdelingen!
Petrus waarschuwt dat er valse leraren in de Gemeente zullen komen. Zelfs sommige Christenen
zullen valse leraren worden.”

Sommige mensen menen dat valse leraren en gelovigen die zich later afkeren van de Here niet ‘echt’
tot geloof waren gekomen. Maar de Wycliffe vertalers maken het hier duidelijk wat Petrus zegt: je
kunt niet van pseudo-joden spreken, dus ook niet van pseudo-gelovigen. Petrus maakt dit vergelijk
niet voor niets én, zoals ik eerder al stelde, hij spreekt over mensen die door de Here gekocht
waren. Oftewel net zoals de valse profeten wel degelijk tot het Joodse volk behoorden, behoren deze
valse leraren ook wel degelijk tot de Gemeente van Christus.

Als we niet blijven in de Here, niet blijven volharden in geloof dan is het, ik zie geen andere
mogelijkheid, inderdaad zo dat we ‘weggekapt’ of ‘weggebroken’ worden. Dan hebben we géén deel
meer aan het Koninkrijk Gods.

Inderdaad — niemand, helemaal niemand, kan ons als gelovigen uit de hand van de Here, uit de hand
van de Vader rukken. Dat is een belofte van de Here die als een paal boven water staat. Maar wél kan
iemand zéIf, uit vrije beweging, zich tégen de Here keren.

6.4 Profeten en leraren

Tot slot nog iets anders in het eerste vers. Opmerklijk is het gebruik van twee verschillende
woorden die Petrus hier gebruikt. Ik besef mij dat dit gedeelte misschien wat ver gaat, maar ik denk
dat het toch, voor het begrip, belangrijk is dat we goed doorgronden wat hier staat.

2:1 Toch zijn er ook valse profeten ¥ onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars
2 zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen

1) valse profeten : pseudoprophetes
2) valse leraars : pseudodidaskalos

Als je de grondtekst er op naslaat zie je dat er duidelijk twéé verschillende woorden worden
gebruikt voor hetzelfde soort gedrag. In een commentaar las ik:

“Nadat de apostel in de laatste verzen van het vorige hoofdstuk gesproken heeft over de ware
profetische woorden en mannen van God spreekt hij nu tot de gelovigen over de valse profeten die er
onder hen zijn".

Maar, dat is niet het geval. De definitie die gegeven wordt voor deze woorden is:

Pseudoprophetes — “lemand die de rol speelt van een goddelijk geinspireerde profeet, maar
leugens spreekt onder het mom van goddelijke profetién, een valse profeet”
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Didaskalos - komt van “didasko” en dat is: onderwijzen, leren, instructie geven, uitleg geven.
Ons woord didactiek komt er van. Een pseudo-didaskalos is dus een valse leraar, een
‘leugenleraar’. Hij onderwijst leugens en bedriegt de mensen daarmee.

De hele Schrift is door God ingegeven en geinspireerd. Dus is er een reden waarom hier nu specifiek
op leraren gewezen wordt. Er wordt in dit vers dezelfde werkwoordsvorm gebruikt als in 2 Petr. 1:20
waar staat:

“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat”

Het woord dat hier gebruik wordt is { id'-ee-o0s }. Dat betekent dus dat er naar eigen inzicht,
naar eigen idee, een draai werd gegeven aan de profetische woorden uit de Bijbel. Het gaat hier
dus heel nadrukkelijk niet over mensen die profeteren maar over hen die de gemeente

onderwijzen.

De brieven van Petrus behoren tot de laatste brieven die zijn geschreven in de Bijbel. De brieven van
Johannes zijn nog ouder. Een conclusie die zou kunnen worden getrokken op basis van dit
opmerkelijke verschil is dat op het moment dat Petrus dit schrijft de gave van profetie binnen de
gemeenten niet meer voorkomt en hij daarom zo uitdrukkelijk spreekt over de leraren.

Maar dat is een conclusie die niet gedragen wordt door de context van de brief —zie ook 1:20- dat is
niet het onderwerp van Petrus en ook niet in overeenstemming met de brieven van de andere
apostelen.

Met andere woorden, zoiets zeggen en onderwijzen zou een typisch voorbeeld van eigenmachtige
uitleg kunnen zijn welke kan ontaarden in verkeerde leer. Daar moeten we dus altijd, als gelovigen,
voor op onze hoede zijn.

Een andere conclusie die getrokken kan worden, en dat is denk ik de juiste conclusie, is dat Petrus
hier wijst op ondermeer de schriftuitieggers, de schriftgeleerden, die “uit de Joden” waren. Het lastige
is dat het woord dat Petrus hier gebruikt uniek is voor zijn brief, het komt in de hele Bijbel verder niet
voor. We moeten dus gaan zoeken in andere brieven en Bijbelboeken.

Paulus wijst ook op hen in onder andere de Galatenbrief 63 4:16:17; 5:1-11, 6:12.13 "ot \waren met name
deze schriftgeleerden die binnen de gemeenten veel opschudding en dwaling veroorzaakten; ééns
tot wedergeboorte gekomen vervielen zij kennelijk weer in hun oude patroon en wilden *heersen’ over
de mensen. Zij waren van oudsher de “uitleggers” van Gods Woord en vanuit die positie brachten zij
binnen de gemeente dus dwaling. Daarnaast zien we in de navolgende verzen ook dat er bekeerde
heidenen waren, die een positie als schriftuitlegger binnen de gemeente hadden, die de gelovige(n)
kennelijk wilden terugbrengen tot hun oude heidendom.

De tekst is op zich ook helder: Petrus plaatst de valse profeten uit de OT-ische tijd, hun gedrag als
leugenaars, op één lijn met de valse leraren in de NT-ische periode: ook zij verkondigen leugens.
Met andere woorden: wat hen bindt is dat zij leugenaars zijn en met deze leugens de mensen
proberen te verleiden.

Het gevolg is dat zij het verderf [ap0o/eia] — de totale vernietiging of volslagen ondergang, de
eeuwige verlorenheid — over zichzelf afroepen. Maar niet alleen over zichzelf. Zoals ik eerder heb
laten zien heeft het ook gevolgen voor de gelovigen die hen achterna lopen..

7. De Voortijd

4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen
in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het
oordeel te bewaren; 5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de
prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de
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wereld der goddelozen bracht; 6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot
omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, 7
maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier
zedelozen, heeft behouden 8 — want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan
dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande
werken — 9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de
onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, 10 vooral hen, die,
begerig naar onreinheid, het viees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke
vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, 11 terwijl
engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze
inbrengen. 12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen
en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun
verdelging ook verdelgd worden, 13 onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij
achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in
hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; 14 zij hebben ogen, die altijd uitzien naar
een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun
hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij. 15 Doordat zij de rechte weg
verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die
het loon der ongerechtigheid liefhad, 16 maar een terechtwijzing kreeg voor zijn
ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de
profeet verhinderd. 17 Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag
voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.

Over dit gedeelte uit de 2° Petrus brief zijn nogal eens meningsverschillen en speculaties.
Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door één woord: “voortijd”.

Veel mensen denken dat Petrus hier spreekt over een tijd voor de huidige schepping. Dat is een
misvatting. Men denkt dat de engelen uit vers 4 bedoeld worden wanneer Petrus spreekt over deze
‘voortijd’. Het idee is dan dat dit de engelen zijn die —samen met de satan- zouden zijn gevallen en
dat zij dus “tot het oordeel bewaard” zullen worden.

We zien hier dus twéé aannames:

1. het betreft engelen die, samen met de satan, in opstand kwamen tegen God, gevallen zijn, voor

de schepping;
2. eris een ‘voortijd’ geweest, een schepping véor de huidige schepping.

Sommigen menen dus dat er een schepping voor deze schepping is geweest en dat die, door de val
van satan, vernietigd is waarna God een her-schepping heeft gedaan. Deze verzen worden daarbij als
bewijs aangehaald, een beetje een ‘cirkelredenering’ als je het mij vraagt.

Ik denk dat er wellicht een schepping voor de huidig, bekende, schepping is geweest maar het is
maar een theorie. Petrus bewijst dat hier zeker niet. En het wordt door hem ook helemaal niet
genoemd met het doel hier iets te onderwijzen daarover, integendeel.

De argumentatie klopt namelijk niet;
1. als de engelen uit de voortijd, voorschepping, zouden zijn, en gevangen zouden zijn, dan.. zou

de satan samen met zijn demonen nu al gevangen zijn en dus géén enkele macht hebben!!
2. De ‘voortijd wordt door Petrus gerelateerd aan Noach.

De Staten Vertaling zegt hier:

“En de oude ’** wereld niet heeft gespaard”
7 — wat vanaf het begin geweest is, oorspronkelijke wereld
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De “oude wereld” is de schepping zoals deze oorspronkelijk was, zoals deze voorheen was. En
vanaf welk moment veranderde dat? Nadat Noach en de zijnen het schip in gingen en door de
zondvloed heen in een nieuwe, gereinigde, wereld terecht kwamen. Vanaf dat moment was er een
‘oude wereld’ en een ‘nieuwe wereld’. Petrus noemt dit elders ! " 319! een beeld van de doop;
zoals de oude mens door het water een nieuwe mens wordt, zo werd de oude wereld een nieuwe
wereld door het ‘water-oordeel’. Is dan de oude mens, fysiek, vernietigd? Nee, we zijn er nog steeds!
Ons lichaam bestaat nog steeds maar er is een oordeel over onze zonden voltrokken — we zijn er vrij
van door Christus’ dood en opstanding en mét Hem begraven én opgestaan door de doop. De doop is
dan ook een beeld van dit oordeel dat voltrokken is, dat over onze oude mens is uitgesproken en die
we achter ons hebben gelaten in het watergraf. Zo is ook de oude wereld geoordeeld, de zonden die
daarin plaatsvonden door de toenmalige mensheid zijn letterlijk weggespoeld.

7.1 de Engelen — of: de strekking?
Maar wie waren dan die engelen? Er wordt meestal verwezen naar Judas vers 6:

“en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten,
voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden”

Dit wordt dan door sommigen weer gelinkt aan Genesis 6 — maar dat valt hier buiten de bespreking.
Onder verwijzing naar Openb 12:7-10 zegt het Wycliffe Bijbelcommentaar dat de zonde van deze
engelen waarschijnlijk “opstand tegen God” was.

Hoe het ook mag zijn; wat Petrus, en overigens ook Judas, de gelovigen voor willen houden is dit: dat
God zélfs engelen, die zondigen, niet spaart. Hoe zouden dan de dwaalleraren, waarover Petrus hier
immers schrijft, weg kunnen komen met hun dwaling? Hij maakt dus een illustratie —net als Judas dat
doet- van het lot van de dwaalleraren; zij zullen samen met die gevallen engelen bewaard worden in
de (Gr.) tartarus’ — de afgrond. Een plaats waar zij gevangen gehouden zullen worden tot dat de
Here komt om hen te oordelen OPenb- 20:12,

We kunnen echter allerlei interessante ideeén en hypotheses opstellen naar aanleiding van dit
gedeelte, maar dat gaat volledig buiten de context en buiten het punt, als ik het zo mag zeggen,
dat Petrus wil maken!

Hij illustreert hier aan de hand van

- de engelen die zondigen;
- de zondvloed;

- sodom en gomorra;

- Bileam’s geschiedenis

Dat de rechtvaardige bewaard wordt en de onrechtvaardige zijn straf niet zal ontlopen.
Het is niet Petrus’ doel hier interessante theologische, of Bijbels-geschiedkundige wéétjes of ideetjes

onder de aanbracht te brengen maar:

- de gelovige te steunen in zijn vertrouwen op de Here;
- de gelovigen, de gemeente, te onderwijzen over dwalingen en te waarschuwen hiervoor.

In de periode dat ik deze studie aan het voorbereiden was sprak ik met een Evangelist en hij had het
over de theologische vondsten die sommigen soms menen te doen. Hij zei:

“Laten we ons houden bij het Bijbelse onderwijs. Daar heeft iedereen meer dan genoeg aan.
En wanneer we denken interessante spitsvondigheden te moeten opdiepen uit Gods Woord dan mag
dat, maar laten we ze voor onszelf houden of hoogstens delen met een kleine kring mensen om
ze te toetsen maar vooral niet zomaar binnen de gemeenten brengen want uiteindelijk leidt
dat alleen maar tot scheuring, dwaling en andere ellende”.

Groeien in Genade Bijbelstudie, www.yarah.nl
Leven en Bediening van de Apostel Petrus Pagina 54/65



Hij doelde hiermee op bepaalde leringen die we eerder ook in deze studie tegenkwamen zoals de
alverzoening maar ook het zogenaamde 'ultra-dispensationalisme’: een te ver doorgevoerde
‘bedelingen leer’ die de laatste jaren veel gemeenten kapot hebben gemaakt en welke, ook volgens
hem, uiteindelijk uitmonden zal in de alverzoening.

In dit soort gedeelten, die op zich al moeilijk genoeg zijn, moeten we dus de grote lijn, de bedoeling
van de apostel voor ogen zien te krijgen en te houden: wat wil Petrus hier zeggen? Wat is de
context? Als we de nadruk leggen op ‘spitsvondigheden’ of zaken uit hun verband rukken, dan maken
we ons — nu of later - schuldig aan waar Petrus hier juist tegen waarschuwt: dwaling brengen,
opgeblazenheid, zogenaamde kennis die —op z'n best-- nergens toe leidt..

18 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door
ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren,
onttrekken.

Die dwalingen, die “hoogdravende klanken”, verleiden volgens Petrus de gelovigen die zich (nog)
maar net aan dwaling, aan heidendom en dergelijke, hebben kunnen onttrekken. Zij proberen de
mensen die met de grootste moeite staande kunnen blijven alsnog, met valse beloftes van “vrijheid”
te verleiden; ze te verleiden door zogenaamde ongebondenheid en “vleselijke begeerten” — oftewel:
overspel, geldzucht, zwelgpartijen ...

19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie
men overmeesterd is, diens slaaf is men. 20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld
ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt
raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21
Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg
der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun
overgeleverd is. 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die
teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

We komen hier eigenlijk terug op wat eerder besproken is: we zien hier dat Petrus een zeer hard
oordeel lijkt uit te spreken over de dwaalleraren;

“dan is hun laatste toestand erger dan de eerste [..] Een hond, die teruggekeerd is naar zijn
uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel”

Maar dat oordeel is niet voor niets; Petrus ziet wat de gevolgen zijn van deze dwalingen
en hamert er op: het zijn verleiders, die —zoals de geschiedenis heeft laten zien-
miljoenen mensen de afgrond hebben ingedreven; zij hebben hen het Evangelie
onthouden of ze er van weggetrokken door hun leerstellige verleidingen. De donkerste
duisternis, vers 17, is hun plaats, hun toekomst.

VOORBEELD DWALING:
Tijdens de studieavond wordt een video over JOHN CROWDER vertoont.
Zie de website www.yarah.nl voor deze video.

Mat 7:21-23

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen
zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele
krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De Here Jezus sprak hier zelf al over; het zijn “werkers der wetteloosheid” — Hij heeft ze nooit gekend
ondanks dat ze zeggen “we hebben toch in uw naam geprofeteerd?”. Helaas is de wereld vdl van
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mensen die zéggen in de naam van de Here Jezus wonderen en tekenen te doen, die zéggen te
profeteren in zijn naam. Maar Hij zegt: “Ik heb jullie nooit gekend".

Zie ook: Mattelis 24.

8. de Dag Des Heren

3 - 1 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef
door herinnering wakker te houden, 2 om aan de woorden te denken, die door de heilige
profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. 3
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die
naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want
sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles z0, als het van het begin der schepping af
geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen
er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de
toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar de tegenwoordige hemelen
en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de
dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen
denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch
dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde
en de werken daarop zullen gevonden worden.

De tekst hier zegt: "Dit is de 2° brief die ik u schrijf” en “in beide”. Als we geloven en belijden dat alle
Schrift is ingegeven door Gods Geest lezen we hier eenvoudigweg: dit is de 2° brief van Petrus. De
meeste gelovigen zullen dit ook zo lezen, zonder probleem.

Helaas, en we hebben het er al vaker over gehad in deze serie studies, denkt de moderne theoloog
hier anders over. Daar zijn een aantal redenen voor, maar de allerbelangrijkste reden is één die ze
liever niet noemen maar de grondslag is voor hun zogenaamde gerede twijfels of Petrus wel de
schrijver is van deze, of zelfs beide brieven namelijk: zij aanvaarden niet dat Gods Woord door de
Heilige Geest geinspireerd is, sterker: ze geloven helemaal niet dat de Bijbel het Woord van God is.
Als je dat één keer losgelaten hebt, ga je steeds verder weg van het Woord.

Feitelijk doet men precies waar Petrus voor waarschuwt in beide brieven; loslaten van het Woord van
God en dwaling verkondigen!

8.1 Dag van de Here

Een uitdrukking die altijd veel verwarring veroorzaakt is wat de NBG-Bijbel boven dit gedeelte
geplaatst heeft: “"De Dag des Heren”. Vaak heb ik, als mensen spraken over de zondag, de term horen
vallen. Maar, vers 10 van het 3° hoofdstuk leert ons dat de “Dag des Heren” iets héél anders is.

Opvallend is dat de term, in onze vertaling, “dag des Heren” nog één keer in de Bijbel voorkomt en
wel in Openbaringen 1:10-11, waar Johannes schrijft:

10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide
stem, als van een bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het
aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira,
en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.

Er wordt in Openb. 1:10 het Grieks een iets andere uitdrukking gebruikt die we verder alleen maar in
1 Kor 11:20 zien, waar gesproken wordt over “de maaltijd van de Heer”.

Groeien in Genade Bijbelstudie, www.yarah.nl
Leven en Bediening van de Apostel Petrus Pagina 56/65



Petrus spreekt over: “Kurios” => Heer, Here. De vertalers hebben, om het leesbaar te maken, het
“van de"” tussengevoegd. Openbaringen 1:10 spreekt over: “Kuriakos” = “behorend tot de Here” of
“gerelateerd aan de Here”".

Ryrie zegt over Openbaringen 1:10 “Waarschijnlijk is dit geen referentie aan de zondag, welke in
het Nieuwe Testament consequent de <eerste dag der week> wordt genoemd, maar letterlijk ‘des
Heeren dag’ — refererend aan de inhoud van het visioen welke de toekomstige tijd openbaart
wanneer Christus komt om te oordelen en regeren.

Zowel Petrus als Openbaringen 1:10 spreken dus beide over hetzelfde moment. Petrus spreekt er over
als iets in de toekomst, Johannes heeft die “dag”, die tijd die “van de Here is” —in het visioen dat hij
van de Here ontving- feitelijk beleefd.

Ik was naar vers 10 gegaan, omdat Petrus dit vers begint met “Maar..”. Hij stelt wat er voor gaat er
tegenover, c.q. hij sluit het af daarmee.

Het is jammer dat in het spraakgebruik deze term van zijn ware betekenis beroofd is. Want de “dag
van de Here” is niet de dag waarop wij samenkomen, de 1° dag van de week, maar een dag, een
moment in de tijd, die nog voor ons ligt en waar we naar uitzien; het is het moment waarop de
bedeling, de tijdsperiode, waarin wij leven afgesloten wordt en wij naar de Here toe zullen gaan.

8.2 De Apostelen

In vers 2 lezen we dat Petrus iets bijzonders meldt over de Apostelen, waar ook hij zelf toe behoorde.
Eérst hadden we, in het begin, vastgesteld:

“.. dat Petrus [hier dus] zegt dat de gelovigen aan wij hij schrijft een éven kostbaar
geloof hebben als de Apostelen.”

Hij maakt dus geen enkel onderscheid in de geloofssituatie; wij hebben hetzelfde geloof, het werkt
hetzelfde uit. Maar hier, in vers 2, gaat het over de positie op leerstellig gebied. En dan zegt Petrus
hier:

“om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan
het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland.”

Dit is een zin waar je snel over struikelt. In de Staten Vertaling staat het als volgt:

“Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die door de heilige profeten te voren gesproken
zijn, en aan ons gebod, die apostelen van de Heere en Zaligmaker zijn”

Daarmee lijkt het alsof het “gebod van de apostelen” op gelijke voet staat aan de woorden van de
OT-ische profeten. En over welk gebod, welke geboden van de Apostelen, spreekt Petrus dan? Een
Apostel is een “gedelegeerde”, een “boodschapper”, van de Here.

Het komt nogal vreemd over dat een Apostel, die zichzelf eerst zo duidelijk neerzet als een broeder,
een mede-gelovige, zichzelf nu op een “voetstuk” zou plaatsen en zegt dat de geboden van de
Apostelen op dezelfde voet staan als die van de OT-ische profeten. Alsof de Apostelen het Woord
van God spraken. Natuurlijk is dat zo, maar zou hij dat zomaar opeens van zichzelf zeggen?

Alle Engelse vertalingen hebben de zin anders vertaald, op de KJV na, dat wil zeggen: er is een
andere woordvolgorde. De SV, en de NBG min-of-meer ook, hebben dezelfde woordvolgorde als de
Engelse KJV. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) én dus alle Engelse vertalingen die ik verder
geraadpleegd heb '°) lezen we:

“that you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets and the
commandment of the Lord and Savior spoken by your apostles.” (NASB)

9 NET, NIV, NASB, NL.T e.v.a.
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Vertaald:
“dat u zich herinnert de woorden tevoren gesproken door de Heilige Profeten en de geboden
van onze Heer en Heiland gesproken [tot u] door de apostelen”

Dat is een essentieel verschil! Petrus stelt hier niet de Apostelen centraal of op gelijke voet met de
Profeten, hij wijst de gelovigen op het Woord van God, in het OT, gesproken door de profeten én het
Woord van de Here Jezus. Hij maakt duidelijk dat hij de Here ziet, en aan de gemeente voorstelt, als
zijnde het “vleesgeworden Woord” * " 113 waarvan hij en de andere Apostelen de getuigen zijn
geweest — zoals we eerder in 2 Petr. 1:16 lazen:

“Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de
komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn

majesteit.”

8.3 De komst van de Here

In dit hoofdstuk wordt door Petrus vijf keer de komst van de Here voorgehouden aan de gemeente,
vanuit vijf verschillende invalshoeken. In het 2-3° vers wijst hij de gelovigen er op dat ze moeten
vasthouden aan het Profetische Woord — gesproken, zoals we zagen, door de OT-ische profeten én de
Here Jezus. Die woorden spreken immers over de toekomst die we als gelovigen zullen hebben. Dat
dit vaststaat, zagen we in 1:16. Het is de WAARHEID die Petrus predikt, geen mythes of verzinsels.
Die woorden, de waarheid en de belofte voor de toekomst die deze waarheid inhoudt, het kennen er
van, beschermt de gelovige tegen de dwalingen.

Want, zegt Petrus in vers 3 — in de ‘laatste dagen’ zullen er “spotters met spotternij’ komen, de
mensen uit hoofdstuk 2, de van kwaad tot erger vervallen dwaalleraren.

Hier zien we taalkundig gezien iets heel bijzonders, en daar moet ik toch op ingaan. De
uitdrukking is een zogenaamd “Semitisme”. Petrus had ook gewoon kunnen schrijven dat er
“spotters” zouden komen en dat zou in het Grieks juister zijn geweest maar door deze voor
ons vreemde uitdrukking wil hij éxtra benadrukken wat deze mensen doen.

Juist deze semitische uitdrukking maakt, volgens de vertalers van de NET.Bible®), duidelijk
dat deze brief van de hand van Petrus is, en niet van een andere schrijver uit de vroege
Christelijke kerk die zich titgeeft voor Petrus. Die zou namelijk een dergelijke uitdrukking
nooit gebruikt hebben.

Zij verwijzen hierbij tevens naar hoofdstuk 1:1 waar we lezen dat de brief van “Simeon
Petrus” is. En de spelling van het woord “Simeon” (Sumewn) is, opmerkelijk genoeg, gelijk
aan Handelingen 15:14. Zij schrijven®): “deze Hebreeuwse spelling is een subtiel argument
voor de authenciteit van deze brief, aangezien een vervalser met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid altijd de normale spelling voor Petrus’ naam zou hebben gebruikt”.

We zien inderdaad dat de dwalingen alleen maar toenemen. Ik denk dat er nog nooit zoveel
verschillende kerken, groepen en gemeenten zijn geweest als in deze tijd. En dat er ook nog nooit
zoveel dwalingen en onbijbelse leringen zijn geweest als vandaag. Oude dwalingen herleven, nieuwe
dwalingen ontstaan dagelijks. De kritiek op Gods Woord, vanuit de zogenaamde theologen, is enorm.

% tn The Greek reads “scoffers in their scoffing” for “blatant scoffers.” The use of the cognate dative is a
Semitism designed to intensify the word it is related to. The idiom is foreign to English. As a Semitism, it is
further incidental evidence of the authenticity of the letter (see the note on “Simeon” in 1:1 for other evidence).
?! Several witnesses, a few of them very important (172 B ¥ 69 81 614 623 630 1241 1243 2464 al vg co), read
Yipov (Simwn, “Simon”) for Zvopellv (Sumewn, “Simeon”). However, this appears to be a motivated reading as
it is the more common spelling. Zvpel]v occurs only here and in Acts 15:14 as a spelling for the apostle’s name.
The reading Xvpellv enjoys ample and widespread support among the mss, strongly suggesting its authenticity.
Further, this Hebraic spelling is a subtle argument for the authenticity of this letter, since a forger would almost
surely follow the normal spelling of the name (1 Peter begins only with “Peter” giving no help either way).

Groeien in Genade Bijbelstudie, www.yarah.nl
Leven en Bediening van de Apostel Petrus Pagina 58/65



En daarom maakte ik ook even dit uitstapje want juist zij leveren kritiek op een brief als 2 Petrus maar
kennen dit soort feiten niet (of “vegen ze onder het kleed?).

Lezen: Marc. 7:1-12

In Marcus 7:1-12 lezen we dat de Here zegt dat de theologen van zijn tijd het woord van God
krachteloos maakten door de ‘overleveringen’. Wat mensen beweerden werd belangrijker geacht dan
het Woord van God! Traditie werd boven alles gesteld. Die tijd hebben we in Nederland ook gekend,
en in sommige kringen is de traditie nog steeds bepalend.

Paulus zegt @ %#® dan ook dat wij het Evangelie moeten brengen op een juiste manier, dat het niet

“zouteloos” moet zijn:

“Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij

aan ieder het juiste antwoord moet geven.”

Dat doet ons natuurlijk denken aan wat de Here Jezus hierover zelf zei, tegen de discipelen.

Matt. 5:13-16

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het
gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen
vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar
op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor
de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Wanneer we gevangen zijn in zouteloos geneuzel, tradities voorop stellen, dwalingen prediken.. dan
zijn we niet meer zoutend zout, dan zijn we nergens goed meer voor, dan moeten we weggeworpen
worden. We moeten juist tegengesteld zijn; ons licht laten schijnen voor de mensen, goede werken in
Christus verrichten, zodat mensen zullen zien: daar is de Waarheid, daar, door hen, wordt God

gediend!

Dan krijgen de “spotters met spotternij” geen voet aan de grond bij ons persoonlijk en in

de gemeenten van Christus Jezus!
8.4 Het “"wapen” van de spotters

Welk wapen hanteren de spotters om de gelovige in
verwarring te brengen en ze weg te trekken van

God? Strikvragen!

In 2 Petr. 3:4 lezen we namelijk dat ze vragen:

“Waar blijft de belofte van zijn komst? Want
sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles z6, als
het van het begin der schepping af geweest is"Deze
opmerkingen hoor je zelfs vandaag nog steeds: “er
veranderd niets, alles blijft bij het oude, zo is het
altijd al geweest”. Maar Petrus zegt hier van dat het
de critici willens en wetens, dus opzettelijk, ontgaat
“dat door het woord van God de hemelen er sedert
lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het
water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is
vergaan, verzwolgen door het water”. Hij komt hier
terug op het gebeuren van de zondvloed, Uit- en
door het water bestaat deze wereld. Zonder
water is er geen leven mogelijk op aarde. De

verdamping

t

neerslag

verdamping

Kringloop van het water - Moderne Wetenschap
in de Bijbel, drs. Ben Holbrink
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wetenschappers weten dit maar al te goed; vandaar ook dat zij zo opgewonden zijn als er water lijkt
te zijn gevonden op de maan of op mars. Want, zo redeneren ze, als er water is, is er leven

mogelijk.

In September en November 2009 waren er dan ook enthousiaste verhalen in de pers over ‘grote
hoeveelheden water op de maan’. Maar hoofdonderzoekster Carle Pieters van de NASA nuanceerde
dat beeld snel: “Bij water op de maan praten we niet over meren, oceanen of zelfs maar poelen.
Water op de maan betekent moleculen”.

Dat de aanwezigheid van moleculen water al wereldnieuws is, is veelzeggend. Deze wereld wil
namelijk koste-wat-het-kost bewijzen dat de aarde en alles wat er op is, het hele heelal, géén
schepping van God is. Wat Petrus hier ook schrijft: ontkenning dat door het Woord van God de
wereld er is.

Ze hopen dan ook op andere planeten water en, daarmee, leven of sporen van leven te vinden. Al zou
het maar één minuscuul micro-organisme zijn, dan zou het absoluut wéreld nieuws leveren en met
grote letters in de krant staan: “Leven op andere planeten”. Want dan zou, in de ogen van de
wetenschappers, er bewijs zijn dat er spontaan leven kan ontstaan. Dan is er immers geen Schepper
nodig?

Petrus wijst echter op de Schepper als oorsprong van het leven. Want, zoals ook elke wetenschapper
weet: leven kan helemaal niet spontaan ontstaan. Leven ontstaat alleen maar door... leven!

Toch proberen ze krampachtig aan te tonen dat
leven uit het niets zou kunnen ontstaan. Om dat te
bewijzen hebben ze dan ook een ‘deeltjesversneller’
(foto) gebouwd, in Geneve, de “Large Hadron
Collidor” 2%) waarmee men wil proberen de oerknal te
simuleren om er onderzoek naar te doen.

De bouw van het ding heeft 6 miljard euro gekost.
Vorig jaar ging het direct al kapot, en is er nog eens
16 miljoen euro aan herstelwerk uitgevoerd. Op 21
november 2009 %) is het apparaat weer in gebruik
genomen.

Men beoogt met het apparaat het “higgs-deeltje” **) te vinden. Dat is een deeltje dat noodzakelijk is —
maar alleen maar in theorie bestaat! Als men dit deeltje niet kan vinden, dan stort het
kaartenhuis van de ‘deeltjesfysica’ in; want dit deeltje zou er voor moeten zorgen dat in het hele
universum alle andere deeltjes ‘massa’ krijgen. Gewicht of beweging is zonder massa niet mogelijk
namelijk.

Kennelijk is de mens zijn oorsprong vergeten, wil die doelbewust vergeten, en zoekt daarom naar de
meest onwaarschijnlijke verklaringen. Dit is begonnen bij Darwin — die meende dat de mens niet meer
is dan een dier en zich in miljoenen jaren ontwikkeld heeft. En het gaat steeds verder, tot de
miljarden kostende jacht op onzichtbare, niet waarneembare, deeltjes.

Petrus zegt dat de verklaring ligt in het water — uit en door het water bestaat deze aarde. Niet uit
toeval, niet uit onzichtbare, theoretische deeltjes. En laten we wel zijn; al zou men in staat zijn deze
deeltjes te maken door middel van dit apparaat, wat bewijst het?

Als het niet gevonden wordt, zal de wetenschap zich haasten een ander model te ontwikkelen of
verder te gaan zoeken. Het niet bestaan van hun theorieén zal er niet toe leiden dat ze God erkennen.

Want moedwillig, ‘willens en wetens’, ontkennen ze dat er een Schepper is.

22 http://nl.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
= http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/21/211109_deeltjesversneller_herstart.html
** http://nl. wikipedia.org/wiki/Higgs-boson
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Petrus stelt vast dat de mens maar niet wil zien dat de wereld geoordeeld is, door de zondvloed.
Tegenwoordig zijn we nog véél beter in staat, met behulp van eenvoudige waarneembare en
wetenschappelijke kennis, te zien dat de Zondvloed een feit is.

In zijn boek “Moderne Wetenschap in de Bijbel” ®laat drs. Holbrink bijvoorbeeld in een paar pagina’s
overtuigend zien dat de zondvloed simpelweg een wetenschappelijk te bewijzen maar ook met onze

eigen ogen waarneembaar feit is.

Eén van die feiten is dat 75% van alle aardlagen op de wereld door water is gevormd.
Gemiddeld ligt op alle continenten op deze wereld 1.500 meter sediment (afzetting door water
daarheen gevoerd) waarbij meer dan de helft sediment uit zeewarer is. Dat bewijst stomweg dat de
wereld “"onder water heeft gestaan”. Holbrink schrijft “de bevindingen van de moderne geologie
komen steeds dichter in de buurt van het zondvloedmodel.. het enige wat verschilt, is de tijdschaal”.
Dat de moderne geologie meent dat het allemaal miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden gebeurt
moet zijn dat de aarde gevormd is zoals deze nu is, wordt veroorzaakt door het feit dat zij niet de
Bijbelse waarheid onderschrijven maar de evolutie-theorie.

Petrus geloofde, zondermeer, zonder “wetenschappelijk bewijs” wat
Gods Woord hierover zegt. Wij moderne mensen beginnen nu éindelijk te
zien dat het “"wel eens waar zou kunnen zijn geweest”...

Hij waarschuwt de mens die de waarheid niet wil aanvaarden; zoals ééns de wereld door het water
werd verzwolgen is de aarde nu bewaard voor het vidroordeel. De dag van het oordeel zal komen,
zoals die ook geweest is in de tijd van Noach, en de mensheid oordelen.

Het antwoord op de spotters is dan ook:
“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig
jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”

God wil helemaal niet dat de mensheid in een verterend vuur 2™ 1:8 terecht komt of dat
Zijn schepping daardoor vernietigd wordt — hoewel het uiteindelijk wel zal gebeuren. Hij
wil dat de mensheid zich bekeert! En daarbij is het zo dat bij God één dag is als duizend
jaar, en duizend jaar als één dag. Ee" citaat uit Psalm Ps 90:4 '\wrii mensen hebben een tijds-gevoel
dat totaal anders is dan God. Wij rekenen in uren, dagen, maanden en jaren. God rekent
zo niet; Hij zelf is zonder begin en zonder einde.

Prediker 3:11 zegt:
“Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd,
zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.”

En in Prediker 3:14, 15:

“14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwiqg is; daaraan kan men niet toedoen en
daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. 15 Wat is, was
er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.”

Als ik zo'n vers lees denk ik, misschien oneerbiedig, het lijkt wel tijdreizen waar de prediker over
spreekt! Maar het is exact hetzelfde als wat Petrus zegt: voor God is er niet zoiets als “tijd”, er is geen
“tijd” die Hem beperkt aangezien hij de on-eindige is. De tijd is geschapen, door God, voor de mens!
Wat voor de spotters een “oneindig lange periode” (1000 jaar) lijkt, is voor God niet meer dan een
dag, en andersom! Zo spreken wij over de geboorte van de Here Jezus als een feit dat zich inmiddels
al ruim 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar voor God is het niet meer dan “twee dagen”.

Het oordeel moet echter komen, maar niet omdat God daar plezier in schept. God wil namelijk dat alle
mensen behouden worden * "™ 34, Dat is Zijn diepste verlangen, daarvoor gaf de Here Jezus
immers zijn leven?

* Moderne Wetenschap in de Bijbel , pagina’s 137-145
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Nu komen we weer terug bij 2 Petrus 3:10 — waar ik eerder al begon. Hij zegt “Maar,... de dag des
Heren zal komen als een dief”. De spotters, die roepen dat alles bij het oude blijft, zal het totaal
overvallen. Zoals een dief je woning binnen dringt op een moment dat je het niet verwacht, z6 zal dat
oordeel hen overvallen.

De gelovigen zullen er absoluut niet door overvallen worden!
1 Thess 5:2-6

2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren z6 komt,
als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede
en rust, overkomt hun, als de weeén een zwangere vrouw, een
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag
u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des
lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of
duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen,
doch wakker en nuchter zijn.

We kinnen er niet door overvallen worden, want,.. het is een moment
waar wij verwachtingsvol naar uit zien * ™" #1318 Het moment waarop
wij verenigd worden met onze Here, een troost (SV) voor de
gelovigen!

8.5 Vol verwachting!

11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij
dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 12 vol verwachting
u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille
waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de
elementen in vuur zullen wegsmelten. 13 Wij verwachten
echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, beijvert u in
deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor
Hem in vrede, 15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here
voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de
hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, 16 evenals in alle
brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een
en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en
onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien,
evenals trouwens de overige schriften.

Petrus roept de gelovigen op: Hieronymus Bosch +/- 1500.
Gelovigen worden weggevoerd
1. tot een leven in *heilige wandel’, een leven “onbevlekt en
onberispelijk” te leven. Dat betekent niet dat we zondeloos zouden
moeten leven —dat is feitelijk onmogelijk- maar wel een leven mét Christus, in afzondering, in
heiliging;
2. een leven waarbij de verwachting van de terugkomst van de Here centraal staat. Elke dag bereid
zijn, klaar zijn, om Hem te ontmoeten;
3. een leven in de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe schepping!

Hij verwijst vervolgens naar de brieven van Paulus, die hij de geliefde broeder, noemt. In het begin
van deze studieserie, bij de 1° brief van Petrus, wees ik er al op dat er ten onrechte een onderscheid
wordt gemaakt tussen Paulus’ Evangelie en de boodschap die Petrus, Jakobus, Judas, Johannes e.a.
brengen. Alsof Paulus een afwijkend evangelie zou brengen. Vers 15 en 16 maken duidelijk dat dat
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regelrechte onzin is. Dat is ook niet meer dan logisch; want als de Apostelen verschillende
boodschappen zouden brengen hoe zou dan Petrus eerder hebben kunnen schrijven, in vers 2:

dat u zich herinnert de woorden tevoren gesproken door de Heilige Profeten en de geboden
van onze Heer en Heiland gesproken [tot u] door de apostelen

Zij, de apostelen, brachten het Evangelie van Christus Jezus, Zijn geboden.. niet hun éigen Evangelie!
Eerder al merkte ik hierover op:

Daarom —en ik weet dat ik daar vaak op wijs- is het zo belangrijk dat wij het héle Woord van
God accepteren als onderwijs en niet slechts een klein onderdeel; dat wij niet alleen,
bijvoorbeeld, een aantal brieven van Paulus als gezaghebbend beschouwen en de rest van de
Evangelién en brieven buiten beschouwing laten. Het héle Woord van God, van kaft tot kaft,
‘binnendoor’! Dat is wat we geloven! Dat is waar het geloof op gefundeerd is.

Petrus schrijft hier dus over “de lankmoedigheid van onze Here” en dat wij deze voor zaligheid
moeten houden. Dat Paulus daar ook meerdere malen over geschreven heeft. Vergeet niet, wat we
eerder ook al zagen, dat Petrus hier schrijft aan gemeenten die door Paulus zijn gesticht. Hij
bevestigt, als één van de leiders van de Christelijke gemeente, tevens hiermee de autoriteit van de
Apostel Paulus!

Rom 2:2-8

2 Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen
bedrijven. 3 Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen
bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? 4 Of veracht gij de rijkdom
van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de
goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? 5 Maar in uw weerbarstigheid en
onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring
van het rechtvaardig oordeel Gods, 6 die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7 hun, die,
in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige
leven; 8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid
gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.

Lankmoedigheid = “Niet snel om onrecht te wreken”. Zowel Paulus als Petrus wijzen de gelovigen
er op dat God geduld heeft met de mens. Hij verdraagt het onrecht lange tijd, maar zal uiteindelijk
toch het oordeel dat hier bij hoort, de straf die passend is, moeten uitvoeren. Door het ‘willens en
wetens’ ongehoorzaam zijn van de mens wordt die straf alleen maar gerechtvaardigder. Maar
hiertegenover plaatsen de apostelen een belofte; zoals de onrechtvaardigen, de ongehoorzamen, hun
straf vast staat —zie de zondvloed!- zo staat ook onze beloning vast, als gelovigen. Daarom moeten
we blijven uitzien naar dat moment, vasthouden aan die hoop die zeker en vast is!

8.6 Slot

17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de
dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op
in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de
heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Er wordt door de Apostel geconstateerd dat de gemeente, de gelovigen, standvastig zijn. Het
fundament dat door Paulus en zijn medewerkers was gelegd was een stevig fundament en daarop
stonden zij, daar hielden ze aan vast. Petrus zegt hen dat te blijven doen. Hij roept ze op, te blijven
groeien in de genade. Groeien in kennis van de Here, Christus Jezus. Dat ze op hun hoede zijn en
zich niet door de dwalingen laten meeslepen.

Christus Jezus is rechthebbende op de heerlijkheid, nu, in onze tijd, maar ook straks, in de
eeuwigheid. Hij komt alle eer toe!
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APPENDIX: VRAAG & ANTWOORD

Petrus — de Rots
Waarom werd Petrus ‘rots’ genoemd?

In Matt. 16 lezen we dat één van de discipelen, Simon Bar Jona, van de Here Jezus een nieuwe naam
kreeg: Petrus (of: Kefas).

Als eerste moeten we in Matt. 16:18 onderscheiden dat de Here zegt:
“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten
van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”

In de inleiding (zie: Petrus, Petra) kwam naar voren dat hier een ‘spel’ met woorden wordt gedaan; de
Here zegt: “jij bent een rots (Petrus) en op deze rots (petra)”.. Het ‘petra’ is de vrouwelijke vorm van
hetzelfde woord. Wanneer hier bedoeld werd dat de Gemeente gebouwd zou worden op de méns
Petrus zou de Here hebben kunnen volstaan met: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op jou zal Ik
mijn gemeente bouwen”. Dat staat er echter uitdrukkelijk niet. Het “petra” verwijst naar het
eerdere, de belijdenis van Petrus dat Christus de Zoon van God is. Dat is nhamelijk de grondslag
van de Gemeente van Christus, niet de méns Petrus maar de door God aan hem geopenbaarde
wijsheid. Christus is namelijk zelf de hoeksteen (Efeziérs 2:20, 1 Petrus 2:4-8)

Waarom werd hij Petrus genoemd?

Er zijn diverse redenen aan te wijzen of aangewezen waarom de Here aan Petrus een nieuwe naam
gaf; zo is er bijvoorbeeld de Katholieke traditie die hier aan relateert dat met de aanwijzing van Petrus
als ‘rots der kerk’ de Pauselijke traditie werd ingesteld waarop de kerk gefundeerd zou zijn. Dat
hebben we hierboven ook al gezien, echter dat argument kan geen stand houden.

Wel moeten we vaststellen dat Petrus een leidende rol had binnen de gemeente van Christus, een
leidende rol die hij al had onder de discipelen; vaak wordt hij als éérste genoemd in opsommingen
(Mattelis 10:1-4, Markus 3:16-19, Lukas 6:14-16, Handelingen 1:13). Hij was ook vaak de
‘woordvoerder’ van de apostelen.

Abraham wordt in het Oude Testament ook ‘de rots’ genoemd:

Jes. 51:1,2 “"Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij
gegraven zijt; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als
eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem.”

De naam ‘rots’ (Hebreeuws: Tsur, Grieks: Kefas) was niet een gebruikelijke naam voor mensen,
integendeel. Er werden wel vaker namen uit de natuur aan mensen gegeven, maar Petrus (rots) niet.
Er moet dus een diepere betekenis in de naam schuilen.

Abraham was de ‘Vader van de gelovigen’ en werd dus ook ‘rots’ genoemd. Een rots, net als Petrus,
voor de gelovigen. Op Abraham was het volk Israél niet gebouwd, maar wel uit voortgevloeid. Dat wil
zeggen: God verrichte het wonder van het ontstaan van Israél ddér de onvruchtbare Abraham heen!
Bij Petrus zien we dit ook! God werkte dodr Petrus heen; bij de éérste pinksterdag ontstond —door de
prediking van Petrus- de eerste gemeente in Jeruzalem. Later werden, door Petrus heen, de eerste
heidenen aan de gemeente toegevoegd.

Aangezien de Here zegt dat de gemeente gebouwd zou worden op zijn petra, zijn getuigenis, was dit
iets wat in de toekomst lag. Deze profetische woorden van de Here, richting Simon Bar Jona, werden
‘bezegeld’ in zijn nieuwe naam: Petrus. En vervuld! Zijn naam was dus een profetische héénwijzing
naar wat (nog) ging komen; het ontstaan van de Gemeente van Christus Jezus door de bediening van
Petrus.
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