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Lezing:

= Titus 1:5-14
= Titus 2:1, 2:11-3:11

De brief aan Titus heeft veel overeenkomsten met de 1° brief aan
TimotheUs. Ze zijn beide ook in dezelfde periode geschreven en beide
geschreven aan jonge medewerkers van Paulus die ook allebei een zeer
verantwoordelijke taak hadden. Ze waren jonge evangelisten, die de
nieuw gestichte gemeenten, samen met andere gelovigen, moesten
opbouwen. Zo lezen we dat Paulus schrijft, in Tit. 1:5

“ Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde
zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u
opdroeg, in alle steden oudsten zoudt aanstellen..”

De brieven en taken van Timoteus en Titus lijken dus op elkaar maar
waar de 1° Timotels-brief de nadruk legt op de 1éér welke Timoteis
moest brengen in de gemeenten, het onderwijs aan de gemeenten, en
daarop toe te zien legt de brief aan Titus de nadruk op de Goddelijke
orde in de gemeente.

1. GEZONDE LEER

Het werk van TimoteUs en Titus zouden we “gemeente opbouw” kunnen
noemen. Ze moesten er op toe zien dat de gemeenten goed onderwijs
kregen en dat er structuur aangebracht werd in de gemeenten. Om het
maar eens populair te zeggen: TimoteUls en Titus hadden de opdracht
om er voor te zorgen dat het geen zooitje werd in de gemeenten.

Nou denken we misschien: “dat zal toch niet gebeuren in een
gemeente?”. Maar niets is minder waar!

1. Ten eerste zijn deze brieven niet voor niets geschreven. Paulus zegt
hier dat het noodzakelijk is dat deze twee fundamenten (onderwijs en
orde) gelegd worden.
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2. Ten tweede zien we dat in gemeenten waar geen helder, duidelijk, op
de Bijbel gebaseerd onderwijs is er al snel sprake is van dwaling in
een gemeente.

3. Daarnaast leert de praktijk dat wanneer gemeenten géén orde
kennen en er geen duidelijke lijnen of gezonde leiding is, dat in deze
gemeenten het soms al snel een puinhoop wordt qua organisatie. En
waar de organisatie een rommelig geheel is ontstaat er ruimte voor
allerlei ongeestelijke toestanden.

Deze zaken hangen dus onlosmakelijk met elkaar samen: onderwijs,
orde, gezonde leer.

Dr. Scofield schrijft dan ook het volgende hierover:

“Het juiste gebruik van de principes uit deze brieven leidt er dan
ook toe dat er sprake is van een tweevoudige toepassing; énerzijds om
er voor te zorgen dat de gemeente niet achteloos omgaat met de
Goddelijke waarheid en anderzijds met de Goddelijke orde” *

Bij de Goddelijke orde moeten we niet denken aan een gemeente waar
een autoritaire broederraad ‘de regels stelt’. We moeten ook niet denken
aan een gemeente waar allerlei wetjes en regeltjes gelden. We zijn
immers vrij, maar het is wel een vrijheid in Christus!

Galaten 5:1 zegt het dan ook zo duidelijk:

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.”

Een gemeente, de gelovige, mag en moet niet gebukt gaan onder
wetjes en regeltjes, laat staan het oud-Testamentische wetticisme,
waar de Galatenbrief natuurlijk grotendeels over gaat maar ook hier in
Titus, wanneer Paulus in vers 10-14 een duidelijke waarschuwing geeft
hiervoor:

10 Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters
en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. 11 Men moet hun de
mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om
oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. 12 Iemand uit
hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd:

" Scofield Study Bible
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Leugenaars zijn de Kretenzen altijd,

beesten en vadsige buiken.
13 Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij
gezond mogen zijn in het geloof, 14 en niet het oor lenen aan Joodse
verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren.

Héél duidelijk wordt hier door Paulus aangegeven dat de mensen die de
gelovigen onder de door hun voorgeschreven wetten en regels willen
houden, die anderen letterlijk en figuurlijk “de wet voorschrijven”, de
mond gesnoerd moet worden; oftewel: zij moeten zich de mond houden
in de gemeente. Dat zijn stévige woorden! Dat zijn we tegenwoordig niet
meer zo gewend, he?

Maar,.. hij zegt er ook gelijk bij waarém dat moet: “zij keren hele
gezinnen ondersteboven!”. Oftewel, niet alleen de gemeente heeft last
van dergelijke zaken, maar 60k gezinnen worden totaal ontwricht en
vernield door de bemoeizucht en het opleggen van regels en wetjes door
dat soort mensen.

Paulus geeft héél praktische aanwijzingen hier, ter bescherming van de
gemeente maar ook om de mensen in de gemeente, in hun eigen
gezinsleven, te beschermen. Daarom moeten gelovigen niet luisteren
naar anderen die hen “de wet opleggen”, voorzover dit menselijke
wetten en regeltjes zijn die niets van doen hebben met een leven naar
God'’s wil.

Ik zal het praktisch maken door het met een voorbeeld naar onze
tijd te vertalen: ik maakte een keer mee dat ik bij een gezin was
waar vader de gewoonte had op zondagmiddag zichzelf een
jenevertje in te schenken. Opeens riep zijn vrouw, licht verschrikt,
“daar heb je de voorganger!!”. Broeder voorganger kwam “even
langs”. Ik heb nog nooit iemand z6 snel een jeneverfles van de
tafel zien halen en onder de bank verstoppen!

Is het dan aan te raden aan de jenever te gaan? Nee, dat lijkt mij niet
natuurlijk, maar zolang het met mate is, is er niets mis mee. Wat was er
dan mis? In die gemeente was het een ‘doodzonde’ om alcohol te
gebruiken. En er golden meer van deze ‘doodzonden’. Daarom moest die
fles “als een speer” verstopt worden, want stél dat de voorganger dat
zou zien! Dan waren ze nog niet klaar!
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Allemaal door mensen bedachte regeltjes, ... Wat zegt Paulus in deze
brief aan Titus? Wat zegt God’s Woord? Dat mensen die dergelijke
regeltjes opstellen, of nog erger, de mond gesnoerd moet worden!

Romeinen 14

"2 De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet
plantaardig voedsel. 3 Wie wel eet, minachte hem niet, die niet eet, en
wie niet eet, oordele hem niet, die wel eet, want God heeft hem
aanvaard. 4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat
of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de
Here is bij machte hem vast te doen staan. 5 Deze [immers] stelt de ene
dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen
besef ten volle overtuigd.”

Dat is het juiste onderwijs; we hoeven ons niet te laten knechten door
regeltjes en wetten door mensen bedacht. We hoeven ons zelfs niet te
laten knechten door de Wet waaronder Israél zuchtte. Christus is immers
het einde van de Wet zegt Romeinen 10:4!

2. ORDE IN DE GEMEENTE
Wat is dan de orde in de gemeente die Paulus aan Titus voorhoudt?

1. als eerste leert Paulus dat er sprake dient te zijn van leiders in de
gemeente die hun taak juist opvatten; niet een dwingeland die een
ander wel eens zal vertellen hoe het moet, maar Zélf in alles een
voorbeeld is voor de gelovigen; gastvrij, met liefde voor wat goed is,
rechtvaardig, zich aan de leer van Gods’ Woord houdend (..). Dat is
hoe leiders in een gemeente gded leiderschap véorleven.

2. Als twééde dus het laten zwijgen van hen die de gemeente en de
gezinnen ontwrichten door valse leer, door autoritair gedrag enz. Dat
mag niet geaccepteerd worden in een gemeente. Als leden van de
gemeente moeten we dat dan ook nooit accepteren!

In Titus 2:1 zegt Paulus dan ook:

“kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt”.

Wat die gezonde leer is weten we, die ligt vast in God’s Woord. Dat is de
basis voor het leven van de Gemeente en het leven van de gelovige.
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Paulus stelt hier iets tegenover, waar we onze levens wel op moeten
baseren en eigenlijk zal daaruit volautomatisch de juiste orde voor ons
eigen leven uit moeten voortvloeien:

Titus 2:11-14

“11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle
mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en
wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig
in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning
der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, 14 die
Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in
goede werken.”

3. GENADE EN GOEDE WERKEN

Dit is dan ook de kern van deze brief; door de verschijning van Christus
Jezus is de weg naar God geopend, de Genade is gekomen, en zijn we
niet meer onder de Wet. Deze Genade, Christus Jezus, voedt ons op.
Door Hém en door Hém alleen zijn we veranderde mensen geworden.
Zijn we Zijn volk geworden gereinigd, gewassen en schoon, uitziend naar
Zijn komst en.. doen we goede werken!!

Dat laatste, goede werken doen, is altijd een beetje een lastig punt. De
Jakobus-brief gaat daar ook over en dat leggen we dan vaak maar snel
aan de kant. Dat is niet voor de gemeente, zeggen we dan. Jakobus
schreef aan de 12 stammen en niet aan de gemeente.. toch? Dus, “dan
hoeven we zelf niets te doen” is dan soms de conclusie. Maar het is hier
niet Jakobus die spreekt, het is Paulus !

Wat moeten we nu met die ‘goede werken”? Dan moeten we eerst kijken
wat Paulus bedoelt met de ‘genade’ waarover hij spreekt en die ons
verlost heeft. Helaas is de NBG-vertaling hier wat zwak, want alle andere
vertalingen die ik geraadpleegd heb gebruiken in vers 13 en 14 het
woord “Redder” en/of “Verlossing”, ik citeer daarom de Staten Vertaling:

Titus 2:13,14 (SV)

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den
groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons
gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en
Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
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Het Hebreeuwse en Griekse woord dat vertaald is met redding of
verlossen, in de Statenvertaling “Zaligmaker”, is een woord dat staat
voor een aantal zaken, c.g. het volgende betekent:

1.

Verlossing => verlossen is vrij maken. Vrij gemaakt van de zonde,
vrijgemaakt van de wet, vrijgemaakt van alles waarmee de satan ons
maar kon binden;

. Behoud => door deze verlossing, doordat we vrijgemaakt zijn van de

zonde zijn we behouden, gered. Waarvan? Van het loon dat de zonde
geeft: de dood. Daar zijn we nu van gered! We zullen na ons sterven
niet ‘dood’ zijn of blijven maar Iéven mét Christus Jezus! Hij zal ons
opwekken uit de dood en hééft dit zelfs al gedaan. In Rom 6:8 zegt
Paulus dan ook: “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven
wij, dat wij ook met Hem zullen leven”. We zijn al “dood voor de
zonde”; de dood heeft géén macht meer over ons!

. Genezing => bij ‘genezing’ denken sommigen aan genezing van

lichamelijke ziekten. Natuurlijk is het soms zo dat mensen door hun
wedergeboorte genezen worden van die ziekten die samenhangen
met de zonde. Zo kennen we bijvoorbeeld de verhalen van
drugsverslaafden die door de wedergeboorte ook waren genezen van
hun verslaving. Maar de lichamelijke schade blijft! De genezing die de
wedergeboorte geeft heeft dus te maken met de genezing van de
géést van de mens, niet met het lichaam;

4. Fundering => Wat is ons fundament? Christus! We hebben een nieuw

fundament gekregen. Een fundament is waarop een huis gebouwd
wordt, en zoals een huis op een fundament gebouwd is, is ons leven
nu op Christus Jezus gebouwd. "Want een ander fundament, dan dat
er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen”, zegt Paulus in
1 Kor. 3:11.

De Zaligmaking, of Redding, is dus een veelomvattend begrip! Vanuit
deze redding, op dat nieuwe fundament gebouwd, volgen automatisch
de “goede werken”. Want, is er géén sprake van goede werken, dan, zo
zegt Jakobus, is er geen sprake van geloof.. Hierin stemmen Paulus en
Jakobus dan ook volledig overeen. En wat die goede werken zijn
beschrijft Paulus uitvoerig in deze brief. Ik kan u aanraden dat thuis nog
eens rustig na te lezen!

Titus — Goed werk. © R. Brinkman, 2008. Pagina 6/8



4. HET VROEGERE LEVEN

In het éérste deel van de brief aan Titus lezen we dat Paulus eisen stelt
aan oudsten en opzieners, oftewel zij die taken hebben in een
gemeente.

Deze taken, overigens, zijn dus taken die zij ten dienste van de
gemeente uitvoeren. Nogmaals: oudsten, diakenen enz. die zich als
dwingelanden opstellen, die menen hun positie te moeten misbruiken,
dat kan echt niet. Dat mag niet. Iemand die taken uitvoert in de
gemeente, welke taak dan ook maar, doet die taken om er voor te
zorgen dat de Gemeente naar behoren functioneert.

Wie dat niet doen, en problemen en scheuring veroorzaken, zijn volgens
Paulus “het spoor bijster” (3:11) en we moeten niet met deze mensen
omgaan, hen ‘mijden’.

De eisen die Paulus stelt voor de benoeming van hen die een taak
hebben in de gemeente, en in sommige gemeenten zonder enig
nadenken op het leven van mensen worden toegepast, zijn strikt. In
1:12 zegt Paulus van de Kretenzen: “Leugenaars zijn de kretenzen,
altijd, beesten en vadsige buiken”.

Titus moet oudsten en opzieners aanstellen in deze gemeenten. Hoe kan
Titus oudsten vinden die “onberispelijk” zijn (1:7). Hoe is dat te rijmen
met zo’n “volksaard”? Hoe kan welke gemeente dan ook mensen vinden
voor deze taken als zij “onberispelijk” moeten zijn? Niemand van ons is
dat, niemand is dat ooit geweest. Was dat wel zo, dan hadden we toch
ook geen verlossing nodig?

Het antwoord vinden we in 3:3 v.v.

"3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam,
dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in
boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. 4 Maar toen de
goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen,
5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan
hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der
wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest

DAor de wedergeboorte wordt ieder mens een nieuw mens. Vanaf dat
moment zijn we gereinigd van ons verleden, gereinigd van de zonde,
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geheiligd. Want zelfs Paulus zegt hier dat hij, die wij als één van de
grootste evangelisten, gemeentestichters, ja zelfs Apostel, kennen
vroeger behoorde tot hen die verdwaasd, ongehoorzaam, verslaafd aan
begeerten, levend in boosheid enz was en anderen haatte..

De boodschap die we in Paulus brief aan Titus lezen is als volgt samen te
vatten en geldt voor ons allemaal, zeker niet alleen voor oudsten:

1. een Gemeente en het leven van een gelovige moet gebaseerd zijn en
worden geleefd op basis van een gezonde leer;

2. in een Gemeente en het leven van de gelovige moet orde zijn, naar
God'’s Woord;

We kunnen dit wanneer we

1. leven vanuit de Genade die Christus schenkt en zullen daardoor in
staat zijn ‘goede werken’ te doen;

2. het oude leven achter ons gelaten hebben en ons hebben laten
reinigen door het bloed van Christus Jezus.

Dan zijn we niet alleen “tot alle goed werk bereid” (3:1) maar ook een
volkomen, een “compleet” mens en “tot alle goed werk volkomen
toegerust” (2 Tim. 3:17).
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